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Kıymetli okuyucu; 


“Gaye uğrunda çalışmak, didinmek, nihayet ölmek! O ne güzel 
meşgale, o ne hoş eğlence, o ne mesut son imiş.” diyor ya 

Mehmet Akif Ersoy. Bizim de gayemiz sizleri hem sevdiğiniz 

isimlerle buluşturmak hem de sizleri yayıncılık heyecanımıza 

ortak edip kalemizi tanımak, tanıtmaktı. 

İlginiz ve geri bildirimleriniz bizi çok mutlu etti. Heyecanımızı 
artırdığınız gibi daha iyisini yapabilme isteğimizi ve sorumluluğumuzu 
da artırdınız. e-posta kutumuz sizlerden gelen birbirinden güzel 
hikayelerle, şiirlerle dolu. Desteğiniz ve güzel dilekleriniz için nasıl 
teşekkür etsek bilemedik. 

Makas'ın ikinci sayısı, bir başka güzel adam Adil Erdem Bayazıt kapak 
konusuyla ve kiymetli ailesinin anılarından oluşan röportajlarıyla 
huzurlarınızda. 

Ayrıca Haziran ayı dünyaca ünlü “İsyankar, muhalif ve ırkçılığa baş 
kaldıran boksör” Muhammed Ali'nin 2. ölüm yıldönümü. Muhammed 
Ali'yi en iyi bilen isimle sizler için konuştuk. 60 yıla yakındır 

spor spikerliği yapmış Orhan Ayhan röportajı da sizlerle... 

Bu sayımızda, geçen sayımızdan aşina olduğunuz isimler de var, 
yepyeni isimler de. Ayrıca sizlerden gelen hikayelerin bir kısmına da 
kısaca yer vermek istedik. 

Eksiklerimiz, yanlışlarımız varsa affola... 

Charles de Montesguieu der ki “Sen şimdi bunları birkaç saat içinde 
okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım 
ağarıncaya kadar çalıştım.” Tamam, belki saçlarımız ağarıncaya 
kadar çalışmadık ama sizler için çook fincan kahve içip uykusuz kaldık 
ve bu dergiyi hazırladık. 

Bu nedenle dergimizle ilgili memnuniyetinizi eşinize, dostunuza; 
eleştiri ve yorumlarınızı bize bildirmeyi unutmayın... 


Kalın sağlıcakla... 


“Dağıttıkça çoğalır bizim zenginliğimiz. 
Aşkın bir adı da berekettir!” 


ARMA MAKAS 
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Seni de Vursalardı... 


pe 


Hrant Dink'in düşürülüşünü hatırlayınca, aklıma 
sen üşüşüverdin. İkdam Yurdu'nun bir katında, 
kısılmış ışıklar altında “Yarın” gazetesinin son 
provolarını tetkik edişin... O hüzünlü bakışın... 
Ali Naci Bey'e vereceğin cevabı düşünürkenki 


pathetic ruh halin... Kelebek gözlüklerin... 


rant Dink'in “düşürülüşü”nü hatırlayınca aklıma siz 
geliyorsunuz. Ahmed Samim, Hasan'Fehmi ve Arif 
Oruç. Hasan Fehmi'yi Galata Köprüsü'nde vurdular. 
İttihat ve Terakki tetikçileri. Hem de göstere göstere... Ahmed 
Samim'i Sirkeci'de, bugün Nimet Abla Gişesi'nin bulunduğu 
yerde, Börekçi Fırını'nın önünde kıstırdılar. Katil, şarjöründeki 
bütün mermileri boşalttı, Sonradan Ankara Valisi Abdulkadir 
Bey olarak nam yapacak bir başka İttihat ve Terakki tetikçisi. 
Derler ki Talat Bey, cinayeti müteakip Abdulkadir'i parti 
merkezinde istikballe karşılamış, yaptığı hizmeti övmüş. 

Belki Cemal Paşa... Bilmiyorum. 

Peki, sen Arif Oruç? 

Seni ayıklayamadılar... Yaşça küçüktün ve İttihatçıların 
oluşturduğu “cinnet ortamı”na yetişemedin. 

İnsanın bazen, “Keşke bir köşede kıstırıp vakitlice temize 
havale etselerdi de tahammül gücünü aşan .o acıları 
yaşamasaydın” diyesi geliyor. 

İmparatorluk Cumhuriyet'e elvermiş, yeni bir nizam 
kurulmuştur. Yüzünü Batı'ya, Batı uygarlığına dönmüş temiz 
insanların, temiz yurttaşların yaşadığı bir ideal ülke. 

Bir cennet tasavvuru... 

Böyle olmadı. 

Düşünüyorum da “kuşak” olarak nasıl şirin, nasıl dünya 
tatlısı; üstelik fevkalade hassas, fevkalade rakik, fevkalade 
mütehammil adamlardınız. 

Maşallah, pek de dayanıklıydınız. 

Üç otuz paraya gazetecilik yapmak; basmayan entertip, 
yamru-yumru hurufat, ölçüye gelmez şimşir ve klişe başlıklarla 
“taze havadis” sunmak kolay iş midir? 


Öfkeli Muhalif 

Hrant Dink'in düşürülüşünü hatırlayınca, aklıma Emin 
Karaca refikimizin yazdıkları üşüşüverdi. Sen üşüşüverdin. 
İkdam Yurdu'nun bir katında, kısılmış ışıklar altında “Yarın” 
gazetesinin son provolarını tetkik edişin... 


O hüzünlü bakışın... 

Ali Naci Bey'e vereceğin cevabı düşünürkenki pathetic 
ruh halin... / 
Kelebek gözlüklerin... 

Şimdi, muhtelif ansiklopedilerin (ORUÇ) Arif maddesinde, 


1882 yılında Şumnu'da doğmuş, İstanbul Edebiyat Fakültesi'ni 


bitirmiş, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'ya geçmiş, Çerkez 
Ethem'in yardımıyla Eskişehir'de “Yeni Dünya” gazetesini 
çıkarmış, İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanmış, yurt dışına 
sürülmüş, kurduğu bütün partiler kapatılmış, son yıllarını 
sefalet içinde tüketmiş sıradan bir muharrir, sıradan bir 
gazetecisolarak geçiyor adın... 

Sert mizaçlı, öfkeli, muhalif bir adamdın. 

Biraz da inatçı mı ne? 

“Serbest Fırka” deneyiminden bir yıl önce, 1929'da, 

İkdam Yurdu'nun bir katını kiralayıp “Yarın” adında 
“sosyalizan” fikirlerini faş edeceğin bir gazete çıkaracak, 
İsmet Paşa'ya giydirmelerinin neticesi olarak da sık sık 
cezaevini boylayacaktın. 

Serbest Fırka kurulduğunda 48 yaşında koca bir çocuktun 
(hep çocuk kaldın, çocukça düşlerinden vazgeçmedin ve 
tertemiz bir çocuk olarak gittin); ülkeye hürriyet geldiğini, 
Fethi Bey ve erkanının iktidarı devralmasıyla birlikte bu 
hürriyetin genişleyeceğini düşünüp harala-gürele yazıyordun. 
Handiyse çatmadığın bürokrat, ipliğini pazara çıkarmadığın 
siyasetçi, polemiğe girip de merhum Turgut Özal'ın 
söyleyişiyle “kıçüstü oturtmadığın” gazeteci kalmamıştı. 


Ali Naci Bey'e Kurşun... 
Muarızların sık sık Kel Ali'yi hatırlatıp aba altından sopa 
gösterme cihetine gidiyorlardı da tabir-i amiyane ile pek 
kazımıyordun; Kel Ali'yse Kel Ali'ydi... Nasılsa sıranı savmış, 
İzmir Suikasti tutuklamalarında İstiklâl Mahkemeleri 
huzurunda hesabını verip o belayı defetmiştin. 
Kel Ali'nin yapmadığını, bir üst katında “İnkılâb” gazetesini 
çıkaran refikin Ali Naci Karacan yapacaktır oysa. Halk Partisi 
ve İsmet Paşa'ya giydirmelerinin acısını fitil fitil burnundan 
getirmekle kalmayacak, Emniyet kuwvetlerini ve savcıları 
devreye sokarak gazeteni kapattıracaktır. 
Ali Naci Karacan, 30 Ağustos 1930'da yayın hayatına başlayan 
İnkılab gazetesinin ilk sayısında Serbest Fırka'yı savunanlara 
cevaben “Bütün muhalifler dinlesin” diye bir “hücum yazısı” 
kaleme almış, satır aralarında “Yarın” gazetesine de 

“dokundurmuştu. 
Polemik olacak da kenarda oturup izleyeceksin, mümkün mü? 
Hemen ertesi gün cevabını yapıştırdın: 
“Ali Naci Bey, İsmet Paşa'yı müdafaa için Ziraat Bankası'n- 
dan 35.000 TL. aldi...” 
Ali Naci ne desin? “Bu gazeteyi çıkarma kararını verdiğimiz 
zaman bazı itlerle dalaşmak mecburiyetinde kalacağımızı 
esasen biliyorduk” diyerek karşı saldırıya geçecek ve Falih 
Rıfkı Atay'ın da desteğini alarak ağız dalaşını sürdürecekti. 
Gazete köşelerinde birbirinizi yer, küfürler, hakaretler, ağza 
alınmayacak sözler sarfeder, eskaza bir araya gelince ya da 
bir lokantada, bir davette karşılaşınca, efendi efendi oturur, 

- muhabbeti koyulturdunuz. 

Böyle de enteresan adamlardınız... 

Hele, İnkılâb gazetesiyle bir müsademeniz var ki ölünür. 

Ali Naci Karacan, gazetesinde “Vatan haini ve dolandırıcı Arif 


Oruç'u teşhir ediyoruz” diye yazıp, eski defterleri 
karıştırınca, sinirlerine hakim olamamış, tabancanı çektiğin. 
gibi İkdam Yurdu'nun bir üst katındaki Ali Naci Bey'in odasına 
kurşunları boşaltıvermiştin. Tarih, 19 Teşrinisâni 1930. 


Muhaliflik Zor Zenaat 
Ali Naci, polemiklerinde Ali Kemal'in akıbetiyle tehdit ediyordu 


.seni; Ali Kemali bir motorla İstanbul'dan kaçırıp İzmit'e 


getirmiş, orada halka linç ettirmişlerdi. 
Ismet Paşa'ya sataşmaların, gazetenin Müdir-i Mesulü 


Süleyman Tevfik'le tutuklanıp “deliğe tıkılman”la sonuçlanınca, 


Ali Naci fırsatı kaçırmayacak, “Arif Oruç haini bir motörle 
İzmit yolunda” diye manşet atacaktır. 

Ülkeye hürriyet getirenler, zamanla bütün farklı sesleri kıstılar. 
Binbir emekle kotardığın “Yarın”ı da kapattılar. 

Sen de Yunus Nadi ile kavganda söz verdiğin üzere Babıali'den 
çekilip bir kundura boyası dükkanı açtın. 

Rahat yüzü göstermeyeceklerdi. 

1933 yılında Milli Emniyet ajanları tarafından bir gece 

evinden alınarak Bulgaristan'ın Şumnu kentine bırakıldın. 
Yarın'ı bir süre Şumnu, Sofya ve Paris'te çıkardın. 

Hiçbir şeyin tadı yoktu. 

Oralarda idame-i hayat edemezdin. 

Çaresiz dört yıl sonra vatanına döndün. İdamla yargılandın. 
Beraat ettikten sonra da asıl kimliğinle ortaya çıkamadın. 
Geçimini, müstear isimlerle tarihi ve edebi tefrikalar yazarak 
temin ettin... Sonra uzun süre ortalarda görünmedin. 
“Kayboldu” dediler. İntihar etmiş olabileceğini söylediler. 
Hatta yeniden Şumnu'ya avdet ettiğin dedikodusunu yaydılar. 
10 Ekim 1950 tarihli Milliyet'in birinci sayfasında yayınlanan 
bir ölüm haberi bütün gerçeği faş edecektir: “Fikir ve siyasi 


hayatımızda yeni merhaleler açmış olan kjymetli 
mütgfekkir ve muharrirlerimizden Arif Oru'u kaybettik...” 
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i yer, küfürler, hakaretler, 


IrınıZ 


““Yazete köşelerinde birb 


MAKAS YORUM 


» efendi efendi oturur, muhabbeti koyulturdunuz.” 


2 
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bir davette karşılaşınca 


Aşk Azim İster... 


Aşk bazen güçlü bir feryadın karşılığı olarak çıkıp gelir hayatımıza. Ruh eşini arar 
yaşadığı onca yalnızlıkta. Görünen bu âlemin içerisinde görünmeyen bir kapı olarak 
açılıverir önümüzde aşk. Pek çoklarımız için aynen böyle olur. İnsanın şehre bir 
yumruk gibi attığı feryatlarının bir karşılığı, bir ödülü kim bilir. İnsanoğlu tutunmak 
ister, birine, bir duyguya, bir inanca, sevgiye, muhabbete, şefkate ve en önemlisi aşka 
tutunmak ister. Böylece bütün yalnızlıkları son bulur ve sağlam basar arz üzerine. 
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alabalıklar içinde yalnızdır bazı insanlar. 
Kötülüğün sınır tanımayan insafsızlığı 
karşısında aşkın nasıl etkileneceğini ve 


nasıl başka duygulara savrulduğunu görmek acı 
verir. Aşk'a dair bildiğimiz ve şartlandığımız ne varsa 
buna dair yeni sorular eklemek ister ve eklediği 
sorulara kendi cevaplarını bulur. Bu ne çetin, ne zor 
bir serüvendir. 

Çarpıcı bir biçimde, hiç planlanmayan bir anda başlar 
bazen aşk. İnsan bütün benliğini sarsan aşkla aşkın 
içine yeni keşiflere doğru yol almaya başlar. 

Bu kimi an şok edici, kimi zaman keskin neşter gibi 
kesen, kimi zaman gül bahçesi var eden bir 

büyülü zamanda yol almak gibidir. 
Yalanlarla zedelenmiş ama 
vazgeçilmezliğe dönüşmüş bir aşk, 
kor bir damga ile damgalanmak 
gibi can yakar. 

Aşk, bazen güçlü bir feryadın 
karşılığı olarak çıkıp gelir 
hayatımıza. 

Ruh eşini arar yaşadığı 

onca yalnızlıkta. Görünen 

bu âlemin içerisinde 

görünmeyen bir kapı 

olarak açılıverir önümüzde 

aşk. Pek çoklarımız için 

aynen böyle olur. İnsanın 

şehre bir yumruk gibi attığı 
feryatlarının bir karşılığı, 

bir ödülü kim bilir. 

İnsanoğlu tutunmak ister, birine, 
bir duyguya, bir inanca, sevgiye, 
muhabbete, şefkate ve en önemlisi 
aşka tutunmak ister. 

Böylece bütün yalnızlıkları son bulur 

ve sağlam basar arz üzerine. 

Güçlü hisseder kendini. Savaşabilir korktuğu canını 
yakan ne varsa. Hayatın anlamı değişir. 

Bir umuda tutunmak, işte her şeyi güzel kılan bütün 
çiçekleri açtıran, bütün kara bulutları dağıtan budur. 
Aşk ile bütün parmaklıklar kırılır. Karanlık tarafından 
yutulmaktan kurtulur insan. 

Boğazını sıkan şehrin elleri gevşer, açılır. 

Sevgisiz büyüyen her canlı kendine yabancılaşır. 
Böylece her şeye yabancılaşır. 

Feryat kaçınılmazdır. Coşar ama haykıramaz. 

Güçlü dalgalar olarak yüreğinde kabarır bütün 
duygular lakin gelir yine yüreğinin duvarına çarpar. 
Bu çok can yakar, çok yaralar, çok acıtır. 

Bu acı öyle büyür ki sabretmek zorlaşır. 


s6 Aş k'a 
dair bildiğimiz 
ve şartlandığımız ne 
varsa buna dair yeni 
sorular eklemek ister ve 
eklediği sorulara kendi 
cevaplarını bulur. 
Bu ne çetin ne zor 
bir serüvendir.” 


Sabredenler için ise bir ödül gelir karşılığında. 
Pek çoklarımızın başına geldiği gibi. 
İnsanoğlunun kendine bahşedilen aşkın bir anlamda 
dışa vurumu, insanın hayata karşı duyduğu güvendir. 
Azminin artmasıdır. 
Kabiliyetinin zirveye çıkmasıdır. 
Her şeyin daha kolay ve anlamlı olarak sürdürülebilir 
olmasıdır. 
İç âleminde yeşeren ne varsa içten dışa herkese 
karşı kalıcılığa dönüşür. 
Çekip gitmekten değil, kalıp savaşmaktan 
söz eder insan. 
Kaderine kahretmek yerine şükretmeye başlar. 
Çirkin güzele, kirli temize, karışık olan ne varsa 
düzene, itici olanlar çekiciliğe, kötü olan 
iyiye dönüşür. 
Çünkü aşk, insanın bizatihi 
kendisinden başlayarak 
yaratılmış ne varsa onunla 
kurduğu ilişkiyi düzenler. 
Şehir o zaman bir yuvaya 
dönüşür. İnsan o zaman 
gerçekten insan olma 
kıvamına yükselir. 
Tekinsiz olan ne varsa 
yerini güvene bırakır. 
Karmakarışık olayların 
ve insan ilişkilerinin 
arasından sıyrılmış 
labirentin çıkışını bulmuş ve 
ilk kez gerçek dünyaya ulaşmış 
gibi bir parlama canlanır ruhta. 
Yüzleşmek istediği ama asla buna 
cesaret edemediği, unuttum dediği, 
ama asla unutamadığı, çıktım, 
kurtuldum dediği ama asla çıkamadığı 
karanlık koridorlardan çıkarır aşk insanı. 
Gittikçe yalnızlığını, korkularını anlatacak 
kelimelerden korkarak daha derine doğru iner 
insanoğlu aşk'ı gerçek manasıyla idrak edemezse. 
Kendine benzeyen ama öldürdüm sandığı, her şeyi 
bildiği için nefret ettiği, korktuğu için ondan tiksindiği, 
yapmadıklarından dolayı aşağıladığı biri harekete 
geçer o zaman ruhunun derinliklerinde. Karanlık 
alnının ortasında bir damar olarak şişmeye başlar. 
Giderek daha belirginleşir. 
İflah olmaz, karanlığın karasına bulaşmaya ısrar 
ederse insan, alnının ortasındaki damar patlar. #. 
Oluk oluk kanar insan. “7 çiğ 
Bir insan kanamaya başlarsa cemiyet giderek 
kanar inan. 


MAKAS AŞk 


> Kin, öfke, nefret, kan, çığlık ve gözyaşı iç içe geçmişti. Her yerde işgal, 
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“ilikleri titreten Moğollar. Batıya doğru gitsen din savaşı, doğuya yönelsen 
mezhep savaşları, kuzeyden gelen Moğol ateşi, güneyden esen ölüm ıslığı. 
- © Halk, Anadolu'nun tam ortasında kuru, kurak Bozkır'da sıkışıp kalmıştı. 

Alamut Fedaileri önce saraylara sonra sokaklara korku salmıştı. 


“YUNUSCA? 


Bugün Yunusca yanıyorum. “Yanar içim göynür 
özüm? diyen. Aşkın mabedinde bırakmış ayak izlerini, 
sürüp yüzümü o izlere deli divane olasım var. 
Gel! 
Gör! 
Gel gör aşk neyledi beni diyorsun. Nere gelem? 
Seni görmek aşk mıdır Yunus! 
Alnımda ateşin korları, gözlerim de vuslatın od'u 
Tapduk bahçesinden uçmaklığa gitseri ve seslensen 
Yunusca sesinle. 
“Aşkta kararım yok ben aşkta Hacerce gitmeğe 
geldim İsmaili çöllerde” desen! 
Bugün Yunusca kapındayım! Yüreği bir güvercin 
gibi titreyerek gelen Yunus'um. Hangi Yunus? 
Deme ne olur! 
Eşiğindeyim. Aşkın gözyaşları ile bas yüzüme. 
Bil ki ya oluşta, ya ölüşteyim! 
Aşktan yana bir konuşan var ya, o ben değilim. 
Ben sustum. Konuşan “SENSİN” 
Bu çığırtkan çağ, bu kendi çığlığında boğulan insanlar 
sana hasrettir Yunus Emre'miz. 
Asırlar önce aşkın dili ile sen “Gel gör aşk beni 
neyledi?” dedin ya. Şimdi kör duvarlar Kuytusuhda 
sağır seslerle sesleniyoruz:sana: 
, “Gel gör Yunus bizi neyledi? Neylerse iki 
eyledit” Gel eee et bizi, unus! Yu yıka: arındir. 


Yunus ç eyled 


mre'siz Yunus bizim hamlığımızı anlatır. İnsanın kendisine doğru yürüdüğü bir hikâye. .. 

Çiğ diler düşüp kıvranırken paslı sözlerin Senin hikâyen. Yunusça bir hikâye... İşte bu da benim. 

örsünde hemhal olup halden anlayan olarak Yunusça hikâyem, henüz içine kendimi koyamadığımi. 
beklediğimizdir Yunus. “Yunus deyu çağığırlar adım, gün geçtikçe EE 
Yunus aştır. Sevgiye aç olanlara. . “ artar aşk od'um.” Devir kıyamet arifesi. Yeryüzü.mah$âi 
Yunus aşktır. Ayrılığı gayrılığı yol edinen zavallılara. hazırlığında. Kan, çığlık, ateş ve umutsuzluk iç içe... 
Yunus yunmaktır. Çağın ve insanlığın kirleriyle | * Haçlı seferlerinin Anadolu halkında oluşturduğu aci 
kir kokan gönüllere. tahribatın henüz üzerinden çok zaman geçmede, 


Yunus sestir. Sağır ve kör kalplere. doğudan gelen Moğol istilası, devlet... 
Yunus ezilen yanımıza sürülen otoritesinin ortadan kalkmış olması; 
bağışlanmak merhemidir. Bahai tapınak şövalyelerinin kan donduran n 
Gelin Yunus'u Yunus'tan dinleyelim. . işkenceleri yetmezmiş gibi 

nn amy isyanları, eşkıya, e 
Ne hikâyeler yazıldı benim için, , > Moğol-Mançur çetelerinin önüne... 
ne şiirler okundu benim adıma. Haçlı artığı şövalye gelen her yeri yakıp yıkıp 


Sözler söylendi, fetvalar baskınları “Bekik gözlü yağmalamasının üstüne kardeş 
mühürlendi benim namıma. çi kavgaları halkın moralini - ; 


Her yazan kendince bir Yunus çekirge sürüsü diye isimleri . çökertmiş; mâddi manevi,bir 
tahayyül etti, kah Âşık Yunus anılınca ilikleri titreten yıkım altında inleyenler körkü 


diye anılır oldum, kah Miskin Si e > ve güvensizliğe düşmüştü. 
Yunus diye okunur oldum. Moğollar. Batıya doğru gitsen Halk, kime güveneceğini.. 


“ Kimi okuyan şiirlerime i din savaşı, doğuya yönelsen bilemez bir haldeydi. 


tahammül gösteremedi. Konargöçer bir hayat tarzınır 
Ayrılık gayrılık aradı kanımdan mezhep savaşları, kuzeyden yaninda bütün bu olanlar * 


cana gelen kelimelerde. gelen Moğol ateşi, acı üstüne acıyı getiriyordu: 
Ne âşık Yunusum ne de miskin güneyden esen ölüm Anadolu Selçuklu Devleti'nin 
bir derviş. Herkes kendince > enkazı altından bir Oğuz kayı çinar: 
bir isim verdi ömrüme. “ ıslığı. çekirdeği filizlenmek için can nefesi. 
Oysa ben Taptuğun Yunus'uyum. bekliyordu. Kin, öfke, nefret, kan, çığlık. 
Her dünyaya gelip göçenin elbet bir hikâyesi ve gözyaşı iç içe geçmişti. Her yerde işgal. 


. vardı. Kimi hikâyeler yaşanmış ama yazılmamış, her şehirde gök, kül rengine bürünmüştü. 
kimi hikâyeler yazılmış ama okunmamış. Bahai isyanları, eşkıya, Haçlı artığı şövalye baskınları, 
Kimi hikâyeler de okunmuş ancak okuyanı sarsmamış. '- * Çekik gözlü çekirge sürüsü diye isimleri anilınca iliklel gi 
Hikâyeler içinde hikâyelerde beni iki bıçak arası . titreten Moğollar. Batıya doğru gitsen din savaşı, doğuya 
et gibi kesen de oldu, sayfa içinde sayfa çevirdikçe, yönelsen mezhep savaşları, kuzeyden gelen Moğol ateşi, 

. çevirir çevirmez beni unutan dâ. güneyden esen ölüm ıslığı. Halk, Anadolu'nun:tam: 
Herkes bin.Yunus anlattı... * ©. ortasında kuru,'kurak Bozkır'da sıkışıp katm şti 


Herkes yüz Yunus yazdı... - « Alamut Fedaileri önce saraylara sonrâ s 
“Ben ise bir Yunus bildim bir Yunus yazdım. salmıştı. Halka, , kaybedilen değerleri, in; 
“İşte bu'da benim hikâyem: 
“Doğum ile ölüm arasında sessizliğe çarpan kanadı. ei 
i kan külüne Mömmlş hikâyem, 


Seref OĞUZ 


“Yurdum İnsanı” 
Üzerinden Toplumsal 


Aşağılık Kompleksi 


Beni en fazla etkileyen, zaten 
bize ait olanı, bir yabancının 
gelip bize kendi dilinde 
aktarmasıydı. Fazlasını ilave 
etme ihtiyacı dahi duymadan... 
Darı ambarı üzerinde açlıktan 
ölen tavuk misali, zaten bize 
ait olan fakat unuttuğumuzu, 
başkasının hatırlatması 
yerine acaba bizden birileri 
söyleyince dikkate 
almayışımızın sebebi 

ne ola ki? 
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edense tarihi aklımda kalıvermiş... 
4 Haziran 1998'de Stephan Covey'i 
bir seminerde dinliyordum. Her biri 
945$-4-KDV ödeyen, çoğu ünlü yüzlerce 
patronla birlikte... Covey, o sıra dünya listelerini 
alt üst eden çok satan kitabı “İlke Merkezli 
Liderlik” hakkında konuşuyordu. 
2 gün süren seminer boyunca Covey bize, İngilizce 
dilinde ancak Mevlana, Yunus içeriğinde konuştu, 
kendine hayran bıraktı ve paramızı da alarak çekip 
gitti... Bana sordular; “nasıl buldun?” diye... 
Salonda alkış tufanı tutturan birkaç İngilizce 
cümlesinin, Fihi ma fih' teki Mevlana Farsçasından, 
Yunus Divanı'ndaki muhteşem Türkçe mısralardan 
aklımda kalanları sıraladım. 
Ve; “adam geldi, bizim 
paramızı alıp, bizim Rümi'yi, 
Yunus'u bize anlattı, 
durdu.” Bu halimizle 
ben dâhil hepimiz; kendi 
hazinesinin dilencisi olduk. 
Beni en fazla etkileyen, 
zaten bize ait olanı, bir 
yabancının gelip bize kendi 
dilinde aktarmasıydı. 
Fazlasını ilave etme ihtiyacı 
dahi duymadan... Darı 
ambarı üzerinde açlıktan 
ölen tavuk misali, zaten 
bize ait olan fakat 
unuttuğumuzu, başkasının 
hatırlatması yerine acaba 
bizden birileri söyleyince 
dikkate almayışımızın sebebi 
ne ola ki? Ben bunu toplumsal 
aşağılık kompleksiyle izah 
edeceğim bu kısa yazıda. 
Ve diyeceğim ki bu kompleksi 
yönetenlerimiz var. Bizler de ya gaflet 
veya salaklık sebebiyle bu sürecin hem 
kurbanı hem de besleyicisi, sürdürücüsü olmuşuz. 
Adamın biri psikoloğa gitmiş; “efendim bende aşağılık 
kompleksi var.” Doktor, adamın yüzüne uzun uzun 
bakmış ve karşılık vermiş; “evladım, sende aşağılık 
kompleksi filan yok, sen düpedüz aşağılık birisin.” 
Peki, nereden çıktı bu “toplumsal aşağılık kompleksi” 
lafları? Anlatayım; geçmiş yılları boş verdim, Türkiye'nin 
küresel başarıları arttıkça, “bizden adam olmaz” 
sözünü dilinden düşürmeyen insanlar çoğalıverdi 
etrafımızda... Oysa “biz Türkler icat çıkaramayız” 
ezberi, kabak tadı verdi artık. Zira hem icat çıkarabiliyor 
hem de bu başarılardan gurur duyabiliyoruz. 
Bana göre “Bizden adam olmaz” gibi aşağılık kompleksi 
içeren cümlelerini dilimizden atmakta geç kaldık. 
Çok yaygın kendimizi küçümseme ifadesi de; “yurdum 
insanı” kalıbıdır. Türkler tarafından Türkler için 
kullanılır. Anlamı, ilkellikleri; “yurdum insanına” 
adreslemektir. Bu ifadeyi kullananlar kendilerini, 


döunlara eskiden 
kızar ve toplumsal 
aşağılık kompleksi diye 
nitelendirirdim. gincak 
zaman içinde gördüm 
ki bunlarınki aşağılık 
kompleksi değil, 
düpedüz “aşağılık” 
olmakmış. 


toplumdan farklı bir noktada, üstte konumlandırırlar. 
Alabildiğince küçümseme, mizahla karışık 
“aşağılama” vardır sözlerinde... 
Bu, sözüm ona seçkinlere göre yurdum insanı, 
cahildir, hatalıdır, kabadır, görgüsüz ve budaladır. 
Ancak onlarla aynı ülkeyi paylaşmak zorunda kalan 1!) 
bu andavallılar, kendi insanının başarısını asla görmez. 
Zaten kaliteyi kendisine yakıştırmaz da... 
Onlara göre başarı, dışarıdan gelendir. Batı'dan 
dayatılandır. Yaşam tarzı kıblesi Batı olunca da bu 
topraklardaki başarı, ya tesadüftür veya sıradandır. 
İnternette dolaşan postalara bakın. Saygın (!) 
gazetelerin internet sitelerindeki fotoğraf galerisinde 
gezin. Google'dan “yurdum insanı” diye aratın ve ne 
demek istediğimi araştırın; göreceğiniz, sistematik 
küçümsemedir. Mevlana, Yunus; Batılı söylemişse 
değerli; türkü, ezgi, yabancı 
mırıldanmışsa şöhrettir 
onlar için. Bunlar, 
ekonomisi not 
çetelerince aşağılanırken 
göbek atanlardır. 
Yerli marka otomobilin 
babayiğitlerinin 
açıklanacağı toplantı 
öncesi, heyecanımı 
paylaştığım bir 
sanayici; “Şeref bey, 
siz okumuş birisiniz, 
bu çağda yerli marka 
otomobile inanmak 
size yakışıyor mu?” 
diyebilmişti. 
Tıpkı elimdeki tambur ile 
Hocam Rahmetli Kemal 
Batanay'a haftalık dersim 
için giderken vapurda 
beni gören doktora 
hocalarımdan birinin 
beni kınarcasına söylediği 
gibi; “Şeref, bu ilkel çalgı yerine elinde keman 
ya da mandolin olmalıydı.” 
Mandolin dediği; hani 40 yıl boyunca, 40 bin öğretmenin, 
4 milyon mandolinle 4 milyon öğrenciye dayatılan, 
modernl!) müzik aleti... Belki de bunu söylemek 
göreviydi zira toplumu sistematik aşağılayan ve kendi 
kültürel kodlarından uzaklaştırıp sisteme uygun 
“yurdum insanı” yetiştirmek isteyen muktedirlerden 
idinede olsa... 
Bunlara eskiden kızar ve toplumsal aşağılık 
kompleksi diye nitelendirirdim. Ancak zaman içinde 
gördüm ki bunlarınki aşağılık kompleksi değil, düpedüz 
“aşağılık” olmakmış. 
“Kahretsin hâlâ kriz çıkmadı” diyeninden “durgunluk 
kapıda” müjdecisine (!) “bizden adam olmaz” 
nakaratına dek... Bilimi, uzayı, kalkınmayı, zenginliği, 
demokrasiyi ve daha nitelikli Türkiye talebini aşağılama 
fesadının şifresidir yurdum insanı... Bilin istedim. 
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â Suavi Kemal YA/GIÇ 
(Gazeteci ()lmak 


Niçin Yetmedi? 


Parlak bir gazetecilik kariyeri var 
Ayşenur Arslan'ın... Ancak nedense 
gazeteci olmak ona yetmedi. 

Fikir insanı olmak da yetmedi. 
Devrimci olmak da yetmedi nitekim. 
İlahiyatçı olmak da istedi. Bakalım 
bu CV, onu nerelere sürükleyecek? 
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endi mahallesinde girip çıkmadığı medya 
kuruluşu kalmayan bir isim Ayşenur Arslan. 
Dolayısıyla kolektif bilinçaltımızda onun 


kurduğu epey bir cümle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
“Eski Türkiye nedir?” sorusuna verilecek cevapta, onun da 
büyük bir emeği olduğu ortada. Dolayısıyla Ayşenur Arslan'ı 
eleştirmek, bir kişiyi değil bir zihin dünyasını eleştirmektir. 
Yıllar yıllar boyunca -ki 28 Şubat dediğimiz heyhula da bu 
yıllar içinde yer alır- Ali Kırca, ekranda konuşurken 
Ayşenur Arslan ona “lojistik” destek sağladı. Mehmet 

Ali Birand ile de çalıştı. Hiç görünmedi ve hep oradaydı. 
Medyanın 28 Şubat ateşine odun taşıdığı yıllarda, haber 
merkezlerindeki üst akıllardan biri Ayşenur Arslan oldu. 

Ali Kırca'dan duyduğumuz pek çok “mürteci avcısı” 

haberin arka planında onun emeği vardı. Ancak bir 
söyleşisinde söylediği gibi ona Ali Kırca'nın asistanı 
muamelesi yaptılar maalesef. Bu asistanlık 
muamelesini içine sindiremeyen Ayşenur 
Arslan, hepimizden birden intikam 

almaya karar verdi galiba. İntikam, 
zeytinyağlı bir yemek olduğu 
için sabretti ekran yüzü oldu, 
sabretti Medya Mahallesi'nin 
muhtarı oldu. Kendini bir 
muhalif medya bilgesi 
olarak tasarladı. Nitekim 
yıllar yıllar sonra Ali Kırca, 
Aydın Doğan, Dinç Bilgin 

gibi isimlerden ne öğrendiği 
sorulunca şu cevabı 
vermişti: “Saydığınız 
isimlerden öğrenmekten 
çok onlara mesleki anlamda 
öğrettiğimi düşünüyorum. 
Çünkü bu isimler ve 
benzerlerinden çok çok daha fazla 
bu mesleğe kafa yorduğumu, 
çabaladığımı, ter döktüğümü biliyorum. 

Bu kişilerden öğrendiğim hiçbir şey olmadı 

demiyorum, ama fazlasını da öğrettiğim 

kanaatindeyim. Tevazu dışı oldu, ama bazen gereksiz 
tevazu yanlıştır derler.” “Tarih için müsvedde tutuyoruz” 
diye tarif ettiği haberciliği ve başöğretmenliği yetmedi 
Ayşenur Arslan için; ekran yüzü olması gerekiyordu. 

Oldu. Medya Mahallesi programında üst aklını vitrine taşıdı. 
Ayşenur Arslan'ın gücü, görünmemesindeydi. Göründüğü 
andan, mikrofona doğrudan doğruya sahip olduğu andan 
itibaren Ali Kırca'nın “paratoner” özelliğinden de 
mahrum kaldı. Onun görünmeyi başardığı dönem aynı 
zamanda da ona güç veren “Eski Türkiye”nin eskide 
kaldığı dönem olduğu için sivrilikleri ve hırçınları 

daha da sivrildi daha da hırçınlaştı. 

Ayşenur Arslan; biricikliğini, aşılmazlığını, dehasını 

her daim vurgulamakta bir sakınca görmedi. “Gazeteci” 
olmak yetmediği için fikir ve kanaat önderi olmaya çalıştı 
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İntikam 
zeytinyağlı bir 
yemek olduğu için 
sabretti ekran yüzü 
oldu, sabretti Medya 
Mahallesi'nin 
muhtarı oldu. endini 

bir muhalif medya 
bilgesi olarak 
tasarladı. 


ekranlarda ve bir zamanlar Ali Kırca'ya lojistik destek 
veren üst-aklıyla doğrudan konuşmaya başlayınca 
muhalefete “silahlı mücadele” ödevi vermekte sakınca 
görmeyen bir başöğretmen ve stratejist oldu mesela. 
Bir canlı bomba için şefkatle “kızcağız” diyen bu üst-akıl 
kendisi gibi düşünen muhalifleri de pek beğenmedi ve 
dönem dönem onları da küçümseyen ifadeler kullandı. 
Ayşenur Arslan'ın temel işi, insanlara ne düşüneceklerini, 
ne söyleyeceğini öğretmek olmuş. Hatta bir muhabirken 
yaşadığı anısı bile bunu ele veriyor. “İşe TRT'de başladım. 
Hiç unutmam Orman Bakanı'na gönderilmiştim, haberi 
yazdım, ama müdürüme dedim ki “Bu lafların hiçbirini 
bakan söylemedi, o hiçbir şey söylemedi, söylediyse de 
ne yanındakiler ne ben anladık. Bunu bilerek kullanın. 
Okudu, Güzel olmuş, söyleseydi eşoleşek' dedi. 
Bakandan da habere itiraz gelmedi.” Dolayısıyla 
gazetecilikle yetinmemesi bu üst-akıl 
olma alışkanlığından daha doğrusu vi 
tiryakiliğinden kaynaklanabilir. 
Ayşenur Arslan, dünyevi bilimler 
konusundaki derin birikimini 
“İslâm”a taşımakta da bir an 
tereddüt etmedi. Orada da 
bir üst akıl lazımsa, 
o da Ayşenur Arslan'ın 
aklı olacaktı elbette. e 


; : Perii 
a , . 4/Cta 
İslâmafobya'nın yerli husc gua 
. i SCİS, G5; 
şubesi olması bile ileş ay 
as... 7 si Vid 
üst-akıl” rolüne engel ik 


olamazdı ona göre. 
Nitekim bir cuma fetvası te 
yayınlayarak kendi 
aklını bizden mahrum 
bırakmadı. “Hayırlı Cumalar” z 
mesajı gönderenlere de $ 
böylece hadlerini bildirmiş 
oldu. Ayşenur Arslan'dan daha 
öğrenmemiz gereken çok şey var. 
En azından o bize böyle bakıyor. 
Bir zamanlar bünyesinde bulunduğu plazanın 
üst-katında bulunarak elde ettiği üst-aklı, plaza yitip gitse 
de bir son kale gibi koruyup kollamaya devam ediyor. 
Kendi okur-yazarlığına toz kondurmadan İspanya ve 
Yunanistan iç savaşlarını karıştırmak gibi küçük hatalarını 
görmezden gelme hakkını buluyor kendisinde. Gazeteci 
olmak, fikir ve kanaat önderi olmak yetmedi Ayşenur 
Arslan'a, muhtemelen gerilla önderi olmak ve 
ilahiyatçı-filozof olmak da yetmeyecek. Ancak bugün bir 
Ayşenur Arslan kolay yetişmiyor. Ondan da öğreneceğimiz 
şeyler var. Kendi hesabıma entrika romanları okuyarak 
filozof olunabileceğini ondan öğrendim diyebilirim. 
Keşke Ali Kırca, ona hak ettiği değeri verseydi. Başımıza bir 


Ayşenur Arslan vak'ası gelmeyecekti belki de... Rötarlı bir e Se 
28 Şubat anısı olarak kalmaya mahküm biri bence o. Yine de Sk 
saçlarını gençliğindeki gibi siyaha boyaması dikkat çekici. di 


M uhammed Ali 


ilk isim, o muazzam sesin sahibi 

38 yılınd jar 1957'de spor yazarlığına, 1963'te 
layan, o günden bugüne 10.000'in üzerinde maç anlatmış, 
e “Türk Sporunun Belleği” orhan Ayhan ile 2. ölüm 
assius Marcellus Clay yani Muhammed Ali'yi konuştuk. 


Bütün çalışma 
hayatını, anılarını 
“Mikrofonda 
55 Yıl” 
kitabında 
toplayan Ayhan, 
Muhammed 
Ali'nin soyunma 
odasına 
girebilen belki 
de tek kişiydi. 


Ringte “kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım” diyen 
Muhammed Ali, sporcu olmanın ötesinde nasıl bir kişilikti? 
Muhammed Ali sadece boks yapmadı. Esprileriyle, 

renkli kişiliğiyle herkesi boksa kattı. Güzel bir reklam 
objesiydi, boksta alışmadığımız gösteriler yapıyordu, 

ringte maçtan önce tartılarda rakip boksörlere şov 

olarak saldırıyordu. Bunların hepsi ilgiyle takip edildi. 
Dünyanın sayılı sevilen adamlarından biri oldu. 
Kadınları dahi boks sever yaptı. 


KADINLAR DA MUHAMMED 

ALVYE HAYRANDI 

Muhammed Ali'nin maçı olacağı zaman, 
Türkiye'de kadınlar gece yarıları 

kalkıp sofra kuruyor. Neden peki? 

Boks sevdikleri için mi? 

Muhammed Ali'nin asi davranışları, 
muhalif ve isyankar oluşu, en büyük 

benim deyişi kadınların da hoşuna gidiyor. 
Müslümanlığı seçmesi, Amerikalı bir siyah 
oluşu da ilgi çekme sebebi. Sonra yakışıklı, 
derli toplu bir adam. Bir de düşünün evde herkes 
Muhammed Ali diyor, adam gece kalkıp maçı izleyecek, 
kadın da önce mecbur kalkıyor, sofra kuruyor. Bakıyor ki 
çok güzel işler yapıyor bu adam, kadın da hayran oluyor. 


İsyankar mıydı? 
Asi bir liderdi o, muhalif ve isyankardı. Zaten bakın, bütün 
liderler isyankardır. Muhammed Ali de İsyankardı, çünkü 
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“&ki siyahi 
adamın 
dövüşünü birçok 
beyaz adamın 
izlemesine 

boks denir.” 


ırkçılık mağduruydu. Muhammed Ali'nin boksa başlaması 
bisikletinin çalınmasıyla oluyor. Bir polis elinden tutuyor, 
sonra iş adamları kurulu onu yetiştiriyorlar. 18 yaşındayken 
şöhret olmaya başlıyor. Altın eldiven kazanıyor; altın eldiven 
boks şampiyonasınu kazanan, mutlaka milli takım 
kamplarına, olimpiyatlara gider. 1960 yılında, Roma 

olimpiyatlarında 81 kiloda Roma Olimpiyat şampiyonu 
oldu. 


MADALYASINI NEHRE FIRLATTI 
Doğduğu yer olan Louisville, büyük bir 
nehir kenarındadır. Louisville'de 
boynunda madalyası, akşam yemeğini 
yemek için bir restoranta gidiyor, 

) kapıdaki görevliler “buraya zenciler 
giremez” diyor. Koca olimpiyat 
şampiyonu, 3-4 gün önce Amerikan 

marşını çaldırmış adam. O an boynundan 
madalyasını çıkarıp nehre fırlatıyor. 


Muhammed Ali'nin İslam diniyle tanışması 
nasıl oluyor? 

Amerika'da çok yoğun ırkçılık var o dönemde. 
Muhammed Ali, olimpiyat şampiyonu olduktan sonra 
ülkesine dönerken artık ikinci sınıf vatandaş olarak 
muamele görmeyeceğini, aşağılanmayacağını düşünürken 
aynı muameleyle karşılaşıyor. Bu dönemde siyahların 
haklarının savunucusu olan Elijah Muhammed'le tanışıyor. 
Daha sonra Malcom X'le tanışıyor. Biri Müslümanların 


dini, diğeri siyasi lideri. İki lider Muhammed Ali'ye 
Müslümanlık dinini öğrettiler. Ali de İslamiyet'i okudu, çok 
beğendi. Sonra ismini değiştirdi. 


BENİM ADIM MUHAMMED ALİ 

Cassius Marcellus Clay olan ismini Muhammed Ali yapmış 
ve ringteki rakiplerine bile bundan sonra bana Muhammed 
Ali diyeceksiniz demiştir. 


İslamiyet'i seçmesinden sonra büyük zorluklar 
yaşadı. Spor hayatını neredeyse sona erdirecek 
yaptırımlarla karşılaştı. Biraz bahsedebilir 
misiniz? 

Muhammed Ali Müslüman olunca onu 
Vietnam'a savaşa göndermek istediler ki 
orada ölsün. O da; “Müslümanlar, 
kendilerine zarar vermeyenlere asla bir 
şey yapmazlar, benim Vietnam'lılarla 

alıp veremediğim yok” diyerek askere 
gitmeyi reddetti. Para cezası verdiler, 

boks lisansını, şampiyonluğunu elinden 
aldılar. 5 yıl süreyle cezalıydı ancak 3 yıl 
kadar sonra Amerikalı dolar milyonerleri 
Ali'siz bu işlerin yürümediğini gördüler, baskı 
yaptılar. M. Ali'yi yeniden boksa başlattılar 
ancak ünvansız. 


vi 


Bu dönemde ringte ezeli rakip olduğu Joe Frazier ve 
George Foreman'dan nasıl bir destek görüyor? 

3 yıl aradan sonra tekrar boksa başlayınca 1-2 maç 
sonra Frazier'la karşı karşıya geliyor 8 Mart 1971'de. 
Aynı zamanda bu maç, TRT'nin Türkiye'de ilk 
canlı yayınlanan maçıdır. Maç, 15 raund 
sürüyor. 19. raund biterken Frazier'in bir 
kroşesiyle Muhammed Ali düşüyor. Maçı 
Frazier almış oluyor. Foreman ve 

Frazier, Muhammed Ali'nin cezalı 

olduğu dönemde hem manevi hem de 

aldığı para cezalarında maddi desteğini 
esirgememiştir. M. Ali'nin en ön 


/4 Seni tüketen, 


önündeki 
tırmanılacak 
dağlar değil, ) 
ayakkabındaki 


çakıl taşıdır. 


plana çıkan maçları bu iki isimle yaptığı maçlardır. 


Peki, siz Mike Tyson'ı da takip ettiniz Muhammed Ali'yi de. 
İkisinin de en iyi olduğu zamanlarda bir maç yapmış 
olsalardı kim kazanırdı, sizin gönlünüz kimin 
kazanmasından yana olurdu? 
Ben tabii Muhammed Ali'nin kazanmasını isterdim. M. Ali 
akıllı bir adam. Maçın ilk zamanlarında kafa kafaya 
geldikleri zaman Ali'ye kalmış iş. Ali, Tyson'ın yumruğunu 
yemezdi. Çok iyi boksör olan, Iyson'ın yumruğunu 
yemez. Ancak Tyson da bir deveye vursa indirir. 
Muhammed Ali kendini Tyson'ın 
yumruklarından korurdu. 


Boksörler arasında en renkli ve teknik 
dövüşeni Muhammed Ali'ydi diyebilir 
il miyiz? 
Evet öyle. Yalnız bir de Joe Louis 
vardır. Louis'in karnesi Muhammed 
Ali'den daha parlaktır. 13 yıl boyunca 
/ şampiyonluğu kimseye bırakmamıştır. 
Muhammed Ali kaç kez şampiyonluk aldı? 
Üç şampiyonluk maçına çıktı, üçünü de 
kazandı. Bunun yanında yirmi beş unvan maçı aldı. 
Toplamda çıktığı 61 maçın 56'sından zaferle ayrıldı. 
Sadece beş mağlubiyeti oldu. 


ODASINA GİRDİĞİMDE ÖNCE BOZULDU 
Sizin için Muhammed Ali'nin yerinin bambaşka olduğunu 
biliyoruz. “Sinatra bile odasına giremedi, ben girdim” 
demiştiniz. Nasıl olmuştu soyunma odasına girişiniz? 
M. Ali Almanya- Frankfurt'ta maç yapacak. Bir uçak 
dolusu siyah konuğu da gelmiş. Çok pahalı ve lüks 
bir oteldeyiz. Ben göremedim ama Frank 
Sinatra da gelmiş. Sinatra boks hastası. 
Muhammed Ali'nin soyunma odasına girmek 
istemiş, almamışlar. Ben de ortalarda gazetecilik 
yapıyorum. Bizim Cemal Kamacı yok mu, 
kardeşim gibi, evladım gibidir. Onun menajeri beni çok 


Orhan Ayhan ve Muhammed Ali 
maç öncesi soyunma odasında... 


severdi. “Sana bir kart vereceğim, 

onunla istediğin her yere girebileceksin” 
dedi. “Muhammed Ali'nin soyunma 
odasına?” dedim. “Patron benim” dedi. 

Foto muhabirimi aldım, kapıyı çalıp 
soyunma odasına girdim. Maç 

hazırlığındaydı. Beni görünce önce bozuldu 
kim bu diye. “Müslüman bir ülkeden 
geliyorum. Türkiye'nin yarısı kadındır, hepsi 
bokstan nefret ederdi, sen onlara boksu 
sevdirdin. Senin maçların olacağı zaman gece 
yarısı kalkıp eşlerine kahvaltı hazırlıyorlar, 
seni izliyorlar” dedim, çok hoşuna gitti. “Fazla 
tutmak istemiyorum, seni seviyoruz” dedim. 
Çok güzel vedalaşarak ayrıldık. 


Sonrasında rahmetli Erbakan onu Türkiye'ye davet ediyor. 


Evet, İstanbul'da bir görüşmeleri oldu. Erbakan ve 
Muhammed Ali beraber Cuma namazını kıldıktan 
sonra Topkapı Sarayı'nı gezdiler. 


Sizi hatırladı mı görünce? 
Gayet tabii, hatırlamaz mı, Frankfurt dedi bana. 


YAKINIMI KAYBETMİŞ GİBİ HİSSETTİM 

Öldüğünü duyduğunuzda ne hissettiniz? 

Çok çok üzüldüm. Bir yakınımı kaybetmiş gibi hissettim. 
TRT'de maçını ilk defa canlı yayında anlattığım boksör, 
tam 46 yıl sonra hayatını kaybetmişti. Cenaze haberini 
Cumhurbaşkanımız duyunca yanındaki koruma müdürüne, 
Orhan Abi'yi arayın, Amerika'ya cenazeye gidiyoruz diyor. 


Cenazede bazı tatsız durumlar yaşandı. Ne oldu orada? 
Cumhurbaşkanımız yanında bir Mekke seccadesi, Kabe 
örtüsü götürmüştü. Bir Yasin okuyacaktı. Kabul etmediler. 


Neden, siyasi bir tepki mi? 

Sebep dolar. Bir PR komitesi, 10 yıl kadar önce 50 milyon 
dolara Muhammed Ali'nin bütün PR haklarını satın almış. 
aldıktan 2-3 yıl sonra da başka bir firmaya satmış. 
Cumhurbaşkanımız bazı hediyeler vermek istedi varislerine. 
Olmadı. 
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kesiyorsa 
ve yüreğim 
inanıyorsa, 
Nbaşarabilirim./ 


Muhammed Ali ve 
Malcolm X. 


AMERİKA DEMEK PARA DEMEK 
Ailesinin tepkisi neden? 

Elleri kolları bağlı. PR komitesi her türlü 
hakları satın aldığı için. Amerika orası, 
orada para konuşur, en büyük kanun 
paradır orada. 


/ Cumhurbaşkanı ne hissetti? 

Çok üzüldü. Ertesi gün de Bill Clinton'ın, 
Obama'nın, bütün eski boksörlerin katılacağı 
büyük bir cenaze töreni olacaktı. Biz o akşam 
Ahıska Türklerinin iftarına katıldık, ertesi günkü 

töreni beklemeden Türkiye'ye geri döndük. 


Madalyasını nehre atacak kadar kırılmıştı. Amerika özür 
diledi mi Muhammed Ali'den? 

1996 yılında Atlanta Olimpiyatları'ndayız. Ben açılışını 
yapıyorum. Bill Clinton geldi 100 bin kişilik stadyuma. 
Muhammed Ali ateşi yakacak. Parkinson hastası, elleri titriyor. 
Bill Clinton bir şeyler söyledikten sonra M. Ali'nin boynuna 
altın bir madalya taktı. O madalya neydi biliyor musunuz? 
1960'ta Louisville'de nehre attığı madalyaydı. Amerika, 

Clinton aracılığıyla özür diliyordu M. Ali'den. 


Affetti mi peki? 
Etti tabii. Titreyen elleriyle taktı madalyayı. 
Bu benim Muhammed Ali'yi son görüşümdü zaten. 


Necmettin Erbakan ile İstanbul ziyaretinde... 


Gİ Murat KEKİLLİ 


Çay'a Senfoni 


Bak sevgili çayım. Birbirimize karşı açık olalım. Biliyorsun ki param 
olmadığında senin darbelerin ağır oluyor. İşin kötüsü, yediğim 

her darbeden sonra ikimizin dışında herkes kahraman oluyor. 

Geride bir sen, bir de ben öylece bakakalıyoruz. Tıpkı öküzün trene 

baktığı gibi. Ben, “sana uzaktan bakıyor artık gözlerim” 
diyorum. Sen ise bana, “seni çılgın hadi oradaaaan” diyorsun. 
Yani her çaresiz kalışımda bana darbe yapmak zorunda mısın? Üstelik de 
çok yıkıcısın. Seni ne kadar sevdiğimi bilseydin, darbelerin bu kadar yıkıcı 
olur muydu? Beni anla artık tek şekerlim, köylü stilim, mecburi tarzım. 
Sensiz yaşayamayacağımı biliyor musun, dumanı tütenim? 
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“sana uzaktan 
bakıyor artık 
gözlerim” diyorum. 


Sen ise bana, 
“seni çılgın hadi 
oradaaaan” / 
diyorsun. 
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Mehmet Ali BAŞARAN 


şak Adliyesi... Avukat ,İstanbul'dan gelmiş, 
Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için 
bekliyordu. Koridorda iki ihtiyarın tartışmakta 
olduklarını gördü. İhtiyarlar birbirleriyle laf yarıştırıyor, 
didişip duruyorlardı. Yanlarına yanaştı: 
- Hayırdır Amca, neden tartışıyorsunuz, diye sordu. 
İhtiyarlardan biri dönüp, 
- Bana kabak dedi, ben de onu bıçakladım, diye yanıtladı. 
Avukat, tartışmaya bir anlam veremeyince, Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde tanıştığı mübaşirin yanına giderek, 
- Affedersiniz, Uşaklı mısınız, diye sordu. 
Mübaşir: 
- Evet, dedi. 
- Çok özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? 
- Buyurun avukat bey. 
- Yanlış anlama ama... Burada “kabak” ne manaya 
geliyor? 
Mübaşir irkildi: 
- Aman avukat bey, çok ağır bir küfürdür. Ailesinden birini 
pazarlayan manasına gelir! 
Avukatla mübaşir konuşurlarken, Asliye Ceza 
Mahkemesi'nden seslendiler. İki ihtiyarın duruşma 
salonuna girdiğini gören avukat da peşleri sıra salona 
girdi ve izleyici sıralarına oturdu. 
Yargılamanın ilk duruşması yapılmaktaydı. Hâkim, 
İddianameyi okuduktan sonra, “buyur, seni dinliyorum” 
diyerek, sanığa söz verdi. 
İhtiyarlar aynı köyde yaşıyorlar. Aralarında bir 
anlaşmazlık çıkıyor. Tartışma esnasında müşteki olan 
ihtiyar, sanık olan ihtiyara “kabak” diyor. 


İhtiyarlar aynı köyde yaşıyorlar. Aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor. 

Tartışma esnasında müşteki olan ihtiyar, sanık olan ihtiyara kabak” diyor. 
Sanığın savunması kısa ve Öz: 

“Bana kabak dedi, ben de onu bıçakladım 
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Sanığın savunması kısa ve öz: 

“Bana kabak dedi, ben de onu bıçakladım!” 

Hâkim, hiddetlenmiş: 

“Yahu dalga mı geçiyorsun! Oldu olacak, sen de ona 
salatalık deseydin! Bunun için adam mı bıçaklanır?” 
Her ikisi de genç sayılacak yaştaki hâkim ve savcı 
birbirlerine baktılar. Savcı da anlamsız bir yüz ifadesi 
takınıp durumu garipsedi. 

Müştekinin anlatımı da sanığınki ile aynıydı: 
“Tartışıyorduk, kabak lafı çıktı ağzımızdan, bastı 

bize bıçağı.” 

Savcı, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. 
Sanık, Baro'dan avukat da talep etmeyince, hâkim, 
kâtibe dönerek, “yaz” dedi: 

“Gereği Düşünüldü: Sanığın kasten adam yaralama 
eylemi uyarınca...” 

Tam karar yazılıyordu ki avukat araya girdi: 

“Hâkim Bey, bir saniye!” 

Hâkim, ters ters baktı izleyicilerin olduğu kısma. 
“Hayırdır, ne var?” diye sordu. 

“Hâkim Bey, ben avukatım, İstanbul'dan geliyorum...” 
“Buyurun.” 

“Özür diliyorum, müdahale etmek durumunda 
kalıyorum ama fahiş bir hata yapmamanız için 
uyarma gereği duyuyorum. Burada 'kabak' kelimesinin 
ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Normal bir 
sebze manasında algılayarak bu cezayı verdiğinizi 
düşünüyorum ki başta ben de öyle anlamıştım... ” 
Hâkim şaşırdı. 

“Eğer çalışanlarınız arasında Uşaklı biri varsa ona 


* Mahkeme salonları yaşanmış ilginç hikâyelere şahitlik eder. Öyle ki bir duruşmayı seyrederken kendinizi 


bir sorun, ona göre gereğini düşünün.” diye 

öneride bulundu avukat. 

Hâkim ile savcı birbirlerine baktılar. 

Hâkimin aklına yattı. Mahkeme kaleminden bir memur 
çağırttı. 

Gelen memur ile hâkim fısır fısır konuştular. Memur, 
kabak kelimesinin manasını söylemiş olacak ki hâkimin 
yüz ifadesi değişti. 

Hâkim, sanığa ve müştekiye, kelimeyi hangi manada 
kullandıklarını sordu. Mesele anlaşılmıştı. 


dartışıyorduk, kabak 
lafı çıktı ağzımızdan, 
bastı bize bıçağı. 


Hakim, kâtibine seslenerek, “geri gel, sil o kısımları” 
dedi. 

Savcı, tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. 
Hâkim, tahrik hükümlerini uygulayarak sanığa 

en alt hadden ceza verdi. Onu da iki yıla indirdi ve 
nihayet Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na 
karar verdi. 

Yoksa kabak sanığın başına patlıyordu az kalsın. 


bir anda gerilim filmi içinde bulabilirsiniz. Üstelik uzansanız dokunacak kadar yakındadır “oyuncular” 
(taraflar). Bu yanıyla, tiyatroya daha yakın durduğu da söylenebilir. Her halükarda sürprizlere gebedir 
ortalama bir yargılama. Bilhassa, işin içinde “Ceza” varsa. Her an kapı açılabilir ve bir tanık, hikâye 
anlatıcısı olarak metne dâhil olabilir. Siz dahi dâhil olabilirsiniz “izleyici” (okur) olarak. Fakat dikkatli 
olun, Mahkeme başkanı kızarsa sizi duruşma salonundan çıkartabilir. Bunu göze almak gerek. 


2ı MAKAŞ 


“Osmanlı Devleti'nde 
Devşirme Sistemi 


Esasında büyük bir proje olan 
Devşirme/Yeniçeri sistemine 
öyle bir gecede geçilmiyor. 

Bir rivayete göre Yıldırım 
döneminde, ama daha kuvvetli 
bir rivayete göre Ankara Savaşı 
sonrası başlıyor. Yasasının, 

Il. Murad döneminde çıktığı 
anlaşılıyor. Daha kalıcı bir yasa 
haline getirilmesi ise yine Fatih 
Sultan Mehmed zamanında 
olmuştur. Önceleri bu devşirme 
işlemlerini yerel idareciler yapardı. 
Bazı görevi kötüye kullanma 
olayları görülünce, daha 

sağlıklı olması için merkezden 
gönderilen yeniçeri subayları 
tarafından yaptırılmaya başlandı. 
Devşirme sisteminin iki cephesi 
var. İlk etapta asker ihtiyacını 
karşılayan yönü... Ama bir de 
çok zeki olan çocukların belli bir 
eğitimden geçtikten sonra devlet 
kademelerine getirilmeleri... 
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A Devleti, altı asrı geçen varlık dönemiyle 
dünya tarihine adını yazdırmış bir imparatorluktur. 
- Bugün halen daha varlığını sürdüren müesseseleri, 
süregelen politik meseleleri ve imparatorluğun çok milletli 
yapısının etkileri açık şekilde ortadadır. 
Eski Türk devletlerinden aldığı mirası, Roma ile 
harmanlayarak özgün bir sistem oluşturan Osmanlıların 
ardından, günümüzde dahi en çok tartışılan konulardan 
biriside Osmanlı'daki devşirme sistemidir. Nitekim benzer 
bir tespitte bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Osmanlı'yı 
Yeniden Keşfetmek” adlı kitabında, “Osmanlı tarih ve 
tetkiklerinde bizi en çok meşgul eden kurumların başında 
devşirmelik gelir.” dedikten sonra şöyle devam eder. 
“Devşirme, çok kısa bir tarifle, devletin kapıkulu ocakları 
olan sipahilerle, yeniçerilerin yenilenmesini emin etmek 
için ortaya çıkmıştır. Çünkü insan ve savaşçı 
yüzü yenilenmek zorundadır. Hristiyan 
çocuklardan devşirme alınmıştır. 
Niye Hristiyan çocuklardan diyoruz? 
Çünkü Musevi toplumundan, 
Osmanlılığın Musevi 
kompartımanından devşirme 
aldığı görülmemiştir. 
Bunun nedeni antisemitizm 
veya Yahudilik aleyhtarlığı 
değildir, Yahudilerin şehir 
toplumu olmasıdır. ” 
Peki, devşirme sistemini 
Osmanlılar mı icat 
etmişlerdir? Bunun tarihte 
başka misalleri olmamış 
mıdır? Aslına 
bakarsanız, olmuştur. 
Çünkü bu sistem, Osmanlı 
iletamamen aynı olmasa 
bile geçmişte Sasanilerden, 
İlhanlılara; Selçuklulardan, 
Memluklere kadar pek çok devlet 
tarafından farklı adlar ama benzer 
yöntemlerle kullanılmış. 
Nitekim “Bu usulün İlhanlılar ve Selçuklularda 
olduğunu, bunlara 'çeriğ' dendiğini görmüştük. 
Yalnız Hıristiyan kölelerden toplanması sadece 
Osmanlılarda görülüyor. Memluklerde bu tarz değildi... 
Osmanlı dehası, onu sonsuz teşkilatçılık kabiliyetiyle 
geliştirerek almış; dünyanın en büyük vurucu kuwvetini, 
meslek ve uzmanlığın oluşturduğu savaş makinesini 
meydana getirmişti. Bu makinenin kudretini ileriki 
asırlarda bütün dünya gördü.” Ancak bu uygulamayı herkes 
olumlu karşılamıyor. Mesela tarihçi Hammer, devşirme 


sistemi için, Hristiyan bir bakış açısıyla “Yeniçerilerin tertibi, 


daimi orduların Orta Zamanlar tarihinde mucidi kabul 

edilmekte bulunulan Fransa Kralı VII. Charles'dan bir asır 

daha öncedir. Hristiyan evladından bir fırka İslâm askeri 

tertip edilmesi cehennemi bir fikir, ahlakı ifsad eden 

bir askeri istibdattır.” demektedir. 

e bir ordu kurmak fikri ise Balkanlardaki 
Türk ilerleyişi il ile birlikte başlıyor. Osmanlı Türklerinin 
Balka VE Ni rleyişi e MER, KE denenir 


vi 


var SEA ya ii 


“Devşirmeler, 
devleti ele geçirmişler” 
diye bir şey yoktur. 
Hatta meseleye şoven 
yaklaşanlar darılmasınlar 
ama bence devşirme 
sisteminin işlemesi değil, 
işlemez hale gelmesiyle 
devlet siyaseten 
gerilemeye 
başlamıştır. 


Y e rain vi ŞA e ALA 


gayrimüslim nüfus daha kalabalık Pu ek e 
fetihleri ile birlikte harp-esirlerinin sayısının. artması ve 
değerlerinin düşmesi, Konyalı fakih Kara Rüstem'i in reyi 
ile hums-ı şer'inin (beşte bir) esirlere tatbiki ve 'pençik' 
resminin tarhının kabulü ile bunun ayni olarak ödenmesi, ** « 
devlet elinde esir çocuklarının toplanması neticesini”. * 
doğurur. Bunlar için bir kanun çıkarılarak, kabiliyetlileri 
önce Türk ailelerinin yanında lisanı, dini, ananeyi, terbiyeyi, 
öğrenmeleri için dağıtılır. Sonra askeri terbiye için Acemi 
Ocağı'na, buradan da yeniçeri kışlalarına verilir...” 
Bu durumda akla şu soru gelmektedir. Bu sistemin bazı 
kuralları olmalı mıdır? Çünkü temelini bizatihi insanın 
oluşturduğu bu sistem sadece ordu teşkilatını değil, 
ekonomiden, devlet yönetimine kadar pek çok 
konuyu yakından alakadar etmektedir. 
Bundan dolayı, devşirmeliğin 
elbette bazı kuralları vardır. 
Söz gelimi, temel kaidelerden 
birisi, “şehir uşağının ocağa 
alınmamasıdır; çünkü şehir 
uşağının gözü açıktır, 
muhtelif cereyanlara 
akımlara mensup olabilir. 
Bu yüzden kültür * 
bakımından artık kendine 1. ON 
göre bir kişiliğe . 
kavuşmuştur, bir kimlik e by 
elde etmiştir. Dolayısıyla . 
bu ocağın gerektirdiği tl 
tekdüze, tek yönlü bir 
kimliğin şehirliye verilmesi. , 
mümkün olmayabilir.” NE <a 
Esasında büyük bir proje olan © Yay ağ 
Devşirme/Yeniçeri sistemine 
öyle bir gecede geçilmiyor. 
Bir rivayete göre Yıldırım döneminde, 
ama daha kuwvetli bir rivayete göre Bela 
Ankara Savaşı sonrası başlıyor. Yasasının, ti - 
II. Murad döneminde çıktığı anlaşılıyor. Daha kalıcı * 
bir yasa haline getirilmesi ise yine Fatih Sultan Mehmed ENİ il 
zamanında olmuştur. Önceleri bu devşirme işlemlerini yerel gi 
idareciler yapardı. Bazı görevi kötüye kullanma olayları ip Mi 
görülünce, daha sağlıklı olması için merkezden gönderilen Li 
yeniçeri subayları tarafından yaptırılmaya başlandı. dk Zi 
Devşirme sisteminin iki cephesi var. Ilk etapta asker 
ihtiyacını karşılayan yönü... Ama bir de çok zeki olan 
çocukların belli bir eğitimden geçtikten sonra devlet 
kademelerine getirilmeleri... 
Bunun dışında Müslümanların devşirmeye alınmadığı. * 
söylenir. Bu bir genel kuraldır; ama istisnası yok değildir. 
Bazı Müslüman köylerden de çocuk devşirilir, çünkü köy 
halkı bunu istemiştir. (Keza, Boşnaklar da bu konuda bir 
istisnadır.) Devşirme işlemi birkaç yılda bir yapılırdı ve 
genelde sayı birkaç bin çocukla sınırlı tutulurdu. ; 
Bazen sayı 5-6 bine kadar ulaşır; ama fazlası da olmazdı ği 
ve bu olay her yıl yapılmazdı çünkü kapıkulu ocakların 
e e göz. önüne, altiğ LZ i a 
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MAKAS TARİ 


köylünün 
yanına devşirme 
için birisinin 
verilmesine 
“gürk'e vermek' 
deniliyordu.” 


ocuğu olan ailelerin çocuğunu 
devşirmez. Esasen devşirme için 

öy cemaatinin bir yerde rızasının 
alınması gerekir. Kural olarak köylere 
gidilir. İlk olarak köy çocuğu tercih edilir, 
çünkü kendi dili ve dini bakımdan 

Ş devşirilmeye daha açıktır. Devşirmenin çok sıkı 

bazı başka kuralları da vardı. Mesela anası, babası 
“ölmüş, çoban, sığırtmaç, kel, köse, doğuştan sünnetli, 
İstanbul'u görmüş olanlar, yırtık diye tabir edilen gözü açıklar 
ve bahsettiğimiz üzere, Yahudi çocukları ile şehir oğlanları, 
devşirilmezdi. Bu gibi kuralların sebebi, bu devşirilen 
ocukların tamamen devlete bağlı yetiştirilmelerini 
sağlamaktı. Zaman zaman kullanılan 'gavur atalarımız" doğru 
bir laf değil. Çünkü onlar gavur değildi. Devşirilen çocuklar, 
üslüman Türk haline geliyorlardı. Genelde buluğ çağı öncesi 
da sırasında toplanıyor bu çocuklar. Zorla İslâmlaştırma 

öz konusu değil yani. O çocukların bir kısmı Enderun gibi 
yerlerde yetişirken ağırlıklı olan kısmı, çiftçi Türk ailelerinin 
,anlarında yetiştirilirlerdi. Devşirilen çocukların zeki, 

— kabiliyetli olanları Enderun'a gönderilirdi. Bu nasıl anlaşılırdı 
erseniz, o dönemde kıyafet ilmi denen bir ilim var. Bu ilmin 
manları çocuğun suratına, tipine, şekline bakıp, ileriye 
önük tahminde bulunabilirler, yani tabiri caizse o çocuğun 
am olüp olamayacağını anlayabilirlerdi. Enderun dediğimiz 
ektep, sınıf bulunan bir mektep değildir; zaten buralarda 
anlar hizmet içi eğitim görürler, koğuştan koğuşa terfi 
-ederler. Padişah sarayında kendileri beğenildikçe padişaha 
“daha yakın hizmetlere verilirler. Burada çok ilginç 

bir şekilde sözlü ve yüz yüze bir eğitim görürler. 

< Spor'da vardır, resim de hüsn-ü hat ve edebiyat da... 


e 


müddet sonra Osmanlı'nın lisanını benimsedikleri 

nlaşılabilir. Yeniçeri adayının burada öğrendiği Türkçe ve din 
ilgisi de çok önemlidir. Mesela devşirilenler ya da eş olanlar 
mükemmel Türkçe konuşurlar; Müslüman olurlardı. Türk'ten 


Osmanlı sistemine kazandırılmak için Türk köylülerine 
erilirdi. Bir köylünün yanına devşirme için birisinin 

i “verilmesine Türk'e vermek” deniliyordu. 

“Öyle, “Devşirmeler, devleti ele geçirmişler” diye bir şey 
oktur. Hatta meseleye şoven yaklaşanlar darılmasınlar ama 
yence devşirme sisteminin işlemesi değil, işlemez hale 
jJelmesiyle devlet siyaseten gerilemeye başlamıştır. Sistemin 
“iyi işlediği ilk 200 yılda devlet sürekli gelişmiştir. Aileleriyle 
“bağları adeta koparılmış bu insanlar aldıkları eğitimle, 
dişaha ve devlete tam bir sadakatle bağlanmışlar; 
zandıkları paralarla da vakıflar kurarak geleceğe yönelik 
zmetlere de imza atmışlardır. Dolayısıyla “devşirmeler 

eti ele geçirmişler” demek, bir dedikodudan ibarettir... 


Şunu söylemem gerek, esirlere ve : 
devşirmelere bugünün gözlüğüyle, milli * 
devlet anlayışıyla bakmamak lazım. 
Dünya o zamanlar farklıydı. Osmanlı” da. 
Amerikanvari kırbaçlı bir kölelik 
sistemi de yoktu. Savaş esirinin 
istihdam edilmesi şeklinde bir 
uygulama vardı. Sonuç itibarıyla bu 
insanlar gerçek manada bir Türk ve 
Müslüman oluyorlar. Zekâlarıyla 
temayüz etmiş gençlerdir; Türk-İslâm 
kültürüyle yetişirler. Bence 'devşirme 
paşalar' demek de doğru değil; bu bir 
hakarettir. Bunlar Türk paşalarıdır, Osmanlı 
paşalarıdır... Nitekim Osmanlı tarihinde böyle 
köklü ailelerden gelen paşalara kıyasla, devşirme 
paşaların çok daha sadık oldukları, çok daha devlete hizmet 
ettikleri görülmüştür. Çünkü diğerlerinin bir toplu beklentisi, 
bir kayırdığı kitle olabiliyor. Ancak bunlarda yok. Bence faydalı 
da olmuştur. Mahalli ailelerden devlet adamlarının darbe 
teşebbüslerine sıkça rastlanır. Ama bütün kaderi saraya bağlı 
olan devşirme menşeli olanlarda bu çok azdır. Devşirme 
sisteminin İslâm hukukuna uyup uymadığı ile ilgili çeşitli 
yorumlar vardır. Hatta bu konuda, kardeş katli-fermanıyla da 
benzeşen yorumlardır bunlar. Bazılarına göre devşirme 
sistemi İslâm hukukuna mugayirdir; dinen caiz değildir. 
Bazılarına göreyse cevaz verilebilir. Netice itibarıyla, 
devşirme sistemi ve onun uzantısı olan Yeniçerilik, Osmanlı 
tarihine sosyo-ekonomik, askeri ve idari yönlerden çok ciddi 
etki etmiş bir sistemdir. Asırlar boyunca imparatorluk 
olmanın getirdiği bu doğal durumdan iyi faydalanan, elindeki 
insan kaynağını çok iyi kullanan Osmanlı'nın çıkışını & 
hızlandıran bu sistem, bozulmaya başlamasıyla birlikte <k 


t 


bu sefer çöküşünü hazırlamıştır. Bugünün penceresinden - li 
bakmak yerine devrin şartlarını göz önünde tutmak gereken e © 
en ilginç konulardan birisi de devşirme sistemi olsa gerek. - pyd 


Zira en temel tarih kaidelerinden birisi de, geçmiş hadiseleri  - ğ 
o günün şartlarına göre değerlendirmektir. e. 
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1872 yılının Eylül ayı. İstanbul'un 

ileri gelenlerinin de içinde bulunduğu 
bir kalabalık, o güne kadar daha önce 
görülmemiş bir aracın etrafında 
toplanmıştı. Bu araç, İstanbul tarihinde 
yeni bir çığır açacak olan atlı tramvaydı. 


Azapkapı-Ortaköy hattının açılış töreniyle 


hizmete başladı atlı tramvaylar. 


n sevdiğim deyimlerden biridir. Başımın 
kalabalıklaştığı ve bulunduğum yere; işi olan, 
olmayan kuru kalabalıkların doluştuğu 
zamanlarda hemen patlatırım o cümleyi, hafiften de bıçkın 
bir ses tonuyla “Dingo'nun ahırı mı burası” diyerek 
veryansın ederim. Bir lafı yiyenin yüz ifadesi hiç 

değişmez, bir de lafı edenin nobranlığı... 

Peki, nedir bu Dingo'nun ahırı? Hangi yıllara dayanır 
hikayesi? Kimdir bu Dingo dedikleri? Hiçbir fikriniz yok mu? 
Yine sık kullanılan bir deyimin az bilinen hikayesini paylaşma 
vaktidir o halde. Her deyim kendi içinde muazzam bir zaman 
yolculuğu barındırır. Bana göre hikayenin en zevkli kısmı da 
burasıdır. Zira şimdi hazırsanız 
Dersaadet'in atlı tramvaylarının olduğu 
yıllara gidiyoruz. 1872 yılının Eylül ayı. 
İstanbul'un ileri gelenlerinin de içinde 
bulunduğu bir kalabalık, o güne kadar 
daha önce görülmemiş bir aracın 
etrafında toplanmıştı. Bu araç, 
İstanbul tarihinde yeni bir çığır 
açacak olan atlı tramvaydı. 
Azapkapı-Ortaköy hattının 

açılış töreniyle hizmete 

başladı atlı tramvaylar. Orta halli ya 
da yoksul halk, ucuz sayılabilecek 
bir toplu taşıma aracına ilk defa 
kavuşuyordu. Devrin en üstün toplu 
kara nakil aracı olan bu araçlar, 
bulunuşundan 40, Avrupa'da 
çalışmaya başlamasından 18 yıl 


““Girenin 
çıkanın belli olmadığı, 
yolgeçen hanına dönen 

yerlere “Dingo'nun 
ahırı mı burası” denmeye 
başlanmış ve zamanla 
bu deyim halkın diline 
yerleşerek bugünlere 


gelmiş.” 


sonra Osmanlı'da ilk kez İstanbul'da görülüyordu. 

İşte böyle bir dönemde geçiyor Dingo'nun hikayesi. 

Atlı tramvayların o yoğun ve en işlek döneminde Şişhane 
yokuşunun zorluğu ve yoruculuğundan dolayı, atlar Taksim'e 
geldiklerinde bitik bir halde olurlarmış. Tramvay akışının 
aksamaması için, yorulan atlar Taksim'deki ahırda, 
dinlendirilen diğer atlarla değiştirilirmiş. Bugünkü Fransız 
Konsolosluğu civarında da Dingo adlı bir Rum vatandaşının 
ahırı varmış. Şişhane-Kurtuluş hattının işlekliğinden dolayı, 
en yoğun ahır da burasıymış ve giren çıkan belli değilmiş. 

Kimin hangi atı getirdiği ve atların nereden geldiği bilinmez, 

hiçbir kayıt yapılmazmış. Bunun sebebi de Dingo'nun kendi 

ahırıyla hiç ilgilenmemesiymiş. Zira gün 
içerisinde çok fazla alkol tükettiği için 

sürekli sarhoş gezermiş. Arabacılar da 

ahırın bütün işlerini Dingo'nun yerine 
kendileri yapmak zorunda kalırlarmış. 

Bu yüzden ahırın karmaşası hiç 
bitmezmiş. Hatta bazen o karışıklığın 
içinde dinlendi sanılan atlar 

tekrar koşturulur, bazıları 

çatlayarak telef olurmuş. 
Tabii arabacılar ve Dingo 
arasında da bitmeyen kavgalar 
yaşanırmış. Bu yüzden girenin çıkanın 
belli olmadığı, yolgeçen hanına 

dönen yerlere “Dingo'nun ahırı mı 

burası” denmeye başlanmış ve 
zamanla bu deyim halkın diline 
yerleşerek bugünlere gelmiş. 
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ii Anam söyledi, alma şu ablamın çoban oğlunu, sana 
“kiymet vermez diye, ama akıl mi biraktın bende! Mektup, 

© mektup üstüne! Benim olmazsan yok kendimi uçurumdan 
atarım, yanıyorum, bitiyorum, yalvarmalar... Ne çabuk 

“ unuttun!... Oldu bi'kere n'apalım... Oldu canım, beş çocuğu 

— kendi başıma mı yaptım, yoksa babamın evinden mi getirdim? 


a Osman, bağırıp durma!... Canım, ne bileyim ne 
“için çağırdığını, dedim ya, heyecandan soramadım... 
” . Tövbe, tövbe vallahi günaha sokacaksın beni... 
.Seni boşamak i için avukata versem hatırlarım herhalde... 
Bak tekrar ediyorum, arayan kadın dedi ki avukat Löffelman 
mıydı neydi adı, sizi yarın ofisinde bekliyor dedi, ofisimiz 
© Diusburg merkezde, adını unuttum şimdi bilmem ne ştrase. 
- Hah! Birkenştrase 33 numaralı apartmanın 4. katında eşinizle 
birlikte bekliyoruz. Aynen böyle dedi... Bak Osman, delirtiyorsun 
“beni, çok istiyorsan, kadın telefon numarasını verdi, aç sor!... 
ar Roy, çocuklardan hiç bahsetmedi... Gerçekten mi? 
- Ne zaman?... Bunun avukatla ne ilgisi var?... Yooo, okul ceza 
vermiş ya! Hem niye saklıyorsun, oğlun da aynı senin gibi, 
sikiya gelince salla küfürü! Sonra ceza mı aldın, okuldan mı 
uzaklaştırıldın, hiççç umrunda değil! Bak, bu oğlan başımıza 
iş açacak, söylemedi deme! Yaşar öyle miydi! Akıllı oğlum 
benim, ilk gözağrım... Evet, bana benziyor! Doğru bildin, tebrik 
zi « ederim. Efendi olan bana, terbiyesiz olan sana benziyor!... 
©. 5 Tamam, tamam... Vallahi sen iyice paranoyak oldun, beni kim niye 
« mahkemeye versin?... Bir kere oldu o, onun da cezasını ödedik 
ya!... Evet, makbuzu saklamıştım... Allahaşkına, benim işte hiç 
“sıkıntım oldu mu? İhtiyarlar memnun olduğu için kaç kez 
“ikramiye aldım ya, ne çabuk unuttun!... Hayır, seni ve beni çağırdı. 
“Yani ikimizi... Off ya Osman! Unuttum işte! Daha doğrusu, 
arayan kadın buzdolabı gibi konuşunca. Bir de kalem 


4 


“© arama'derdine düştüm, kaç kez dedim telefonunun 
“yanından almayın şu kalemi diye!... Aman, amannnnn! 
© Abart daha-abart!... Acaba farkında olmadan bir olaya 
şahit mi olduk?... Doğru söylüyorsun. Köyden geldiğimden 
» «beri birlikte bir yere gitmedik. Zaten'dul karı gibi tek 

2 gidiyorum her yere... Aman sustum, sustum! 


s 


üni 


ii Sanki tek biz aldık kredi ile ev! Herkes aldı! Ama ne gezmelerinden, 

e | ne eğlencelerinden geri kalıyorlar... Şikayet değil, gerçek 

7 pa “a uy. . . .. pa 
e N söylediğim... Bana da yetti 28 yıldır... Gelmeseydin, köyde çobanlığa 


kuşu değil, ai 


devam ederdin. Mutlu mesut koyunların, kuzularınla bok kokusu 
içinde yaşardın!... Doğruyu söyleyince küfürü salla bakalım! Anam 
söyledi, alma şu ablamın çoban oğlunu, sana kiymet vermez diye, 
ama akıl mı bıraktın bende! Mektup, mektup üstüne! Benim 
olmazsan yok kendimi uçurumdan atarım, yanıyorum, bitiyorum, 
yalvarmalar... Ne çabuk unuttun!... Oldu bi'kere n'apalım... 

Oldu canım, beş çocuğu kendi başıma mı yaptım, yoksa babamın 
evinden mi getirdim? Sevmesem çoktaaan boşardım seni, soluğu 
köyde alırdın! Artık yaşardın kıymetli ananla... İşine gelmeyince, 
karıştırma anamı, değil mi? Ama o bizi zamanında çok karıştırdı! 
Unuttum sanma o eski günleri! Senin de ananla bir olup beni 
ağlatmalarını! Hele Ahmet'e hamile iken yaptıklarını... Evet 
kinciyim şekerim! Var mı?... Hadi alttan alma şimdi! Vallahi çok 
kırıldım!... Aramam ben! Sen ara sor... Akşama kadar düşünsek 
de ne çıkar... Yok canım, belediye ile ne zaman bir sorunumuz 
oldu ki?... Sen anladın mı, mahkemeye değil avukatın ofisine 
çağırıyorlar!... Ayhh! Canımdan bezdirdin, bilmiyorum! Hiç bir şey 
aklıma gelmiyor!... Tamam, hadi akşam geç gelme, takılma yine 
şulokal denen kahveye... Tamam. Aklıma birşey gelirse ararım.” 
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Ertesi Gün 
“Ay Şerife şok olacaksın!... Dur şimdi eve girdim!... Avukattan 
geldik... Yok canım, boşanmıyoruz. Bunca yıldan sonra... Dur kız, 
az dinle sözümü kesme! Güzel haber vereceğim! Osman şoku 
atlatmak için lokale gitti. Benim de anlatmak için aklıma ilk sen 
geldin. Bekle, sigaramı yakayım, çok heyecanlandım... Şimdi 
anlatıyorum: hani Haynrih vardı ya... Evet, seni kovmuştu hani 
evinden... İşte son bir yıldır ben gidiyordum, haftada üç güne 
çıkarmıştı sen ayrıldıktan sonra... Tabii canım, bana da yaptı 
huysuzluklarını ama benim inadıma kim dayanır! Kabullendi 
yenilgiyi, kuzu gibi oldu! Aslında o sert görünüşünün altında 
çok iyi kalpli, yalnız bir yaşlıydı. Biliyorsun, kimi kimsesi de yoktu. 
Bir kez bile gelen olmadı çalıştığım süre içinde. Evdeki her şey 
eski püsküydü, hatırlarsın... Evet. En çok da iğneden korkardı, 
homurdanırdı iğne yerken... Yok ya, acırdım ona. En son dönemler 
iyice alışmıştım. Çok dua ettim, acısı dinsin diye. Neyse, aklıma 
geldikçe hala üzülüyorum. İnsan sonuçta. İşte o Haynrih üç ay 
önce öldü... Aynen!... 97 yaşındaydı. Cenazesinde kimse yoktu. 
Ne yapmış biliyor musun? İnsanın inanası gelmiyor! Dün beni ve 
Osmanı avukat çağırdı. Meğer o benim parasız, kimsiz kimsesiz 
diye üzüldüğüm Haynrih, çok eskiden tanınmış bir kameraman- 
mış!...Kameraman, kameraman. Hani film çeken var ya! Hem de 
kimin özel kameramanıymış bil bakalım?... Hadi uğraşma, aklına 
bile gelmez! Söylüyorum: Hitler'in!... Evet, o Hitler! Aynen o!... 
Haynrih, yıllardır saklanıyormuş. Avukata bir mektup bırakmış, 
vasiyet gibi. Anlatmış her şeyi... Dur kız, anlatıyorum! Bize ailece 

N miras bırakmış!... Hahahaaa! Bilemedin! Para değil! Zaten hiç 

A parası yokmuş. İsmini değiştirmiş, yıllardır devlet yardımıyla 

YİL yaşıyormuş... Çatladın değil mi?... Bize ne mi bırakmış? Çektiği 

filmleri! Hitler'in hiçbir yerde yayınlanmamış olan filmleri! 
Evet!... Ayol şok olduk gidince! Avukatın ofisinde kelli felli adamlar 
oturmuş bizi bekliyorlardı... Sen öyle san! Meğer çok değerliymiş 
bu filmler... Evet! Bize bu filmler için, şimdi sıkı dur, tam tamına 
altıyüz bin euro teklif ettiler!... Yaa! Aynı senin gibi biz de şaştık 
kaldık!... Devlet kuşu değil, devlet kuşu değil, Hitler kuşu kondu 
kafamıza ayol, Hitler kuşu!” 
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Yağmur durur, sen yağarsın 
Kapamam pencerelerimi 
Sobaların tüten is'ine karışırsın 
Islandıkça yanarım 

Yangınların izine karışırsın 
Yandıkça yanar gönlüm 
Yanmışlık alır başını gider 
Yalnızlık kalır geriye 


Yağmur durur sen yağarsın 
Çöllerine gönlümün 

Çiçek açtırırsın 

Ormanlara dönüşür seraplar... 


Tacettin Örek 


Yok Fdilmişliğin Mektubu 


O akşam hiçbir Şey normal değildi. Gece 
yarısına dakika dakika yaklaşırken kuşlar 
hala cıvıldaşıyordu. Dolunay alacakaranlığı 
makaslamış, karanlığın hükmüne “dur” 
demişti. Gözlerim mahmurluğa bulanmış, 
bedenim kendini derin esrimelere 
kaptırmıştı. Çekip gittiğin günü ilk defa 
hatırlamadım. Yatağa uzandım ve çok a 
geçmeden uyuyakaldım. Yeni güne gözlerim! 
açtığımda bir an afalladım; güneş ters taraftan 
doğuyor sandım. Rahat ve bir o kadar da i 
uzun uyuduğumun ancak farkına varabildim. 
Kalktığımda güneş batıya devrilmiş, yen! 
gün dediğim 24 saatlik dilime veda 
öpücüğünü kondurmak üzereydi. 


Batuhan Çakır 


Yazar ve İhtiyar 


e li Ni a zaman çok fazla geniş olduğunu düşündüğü koridorunda karşılaştılar. Durup konuşmak 
etinde değildi. Zaten defalarca karşılaşıyorlar ve her seferinde sanki hi k bi ürvurol İ İ İİ 
Yine böyle yapmak istedi. iç yokmuş gibi yürüyüp gitmeyi tercih ediyordu. 


Fakat söze başlanmıştı bir kere! Durdu, dinleme İ ğ Ö 

l 5 Ş | ; ye başladı. Farklı bir şey çıkmadı a zında Ö 
Amca oğlu gelecek, nohut işi bitince, ozaman i ği bi dedi i Li 
ek, : gideceğim memlekete kısmetse, ok sıkıld j İ 

diye karşılık verdi. Yoluna devam etmek için iki ad ; En 


ım atmıştı ki ardından seslendi ihtiyar “Seni seviyorum abi, hem de çok”. 
Engin Erdağ 


MAKAŞ 2: 


Bilinmeyen Denklem 


Masaya son model bir arabanın anahtarını bırakırken 
gayet kendini beğenmiş göründü Mine'nin gözüne 
bu yeni görüştüğü çocuk. Annesi çok ısrar etmişti 
eniştesinin arkadaşımı oluyormuş neymiş. 
Israrlara dayanamayıp görüşmeye karar verdi. 
Aslında hiç hoşlanmıyordu bu tür şeylerden. 
Ama dizilerdeki gibi hayatının aşkını kitapları 
düşürüp bulamayacağını da biliyordu. 
Mine sadece izliyordu, çocuk anlatıyordu. 
Annesiyle beraber gelmiş, hemen yan 
masada oturuyordu annesi. 
Bizi görebileceği en yakın masada 
oturmuştu. 


Hazel Boz 


İşaret 


Ağustostu. Yer, gök alev alev yanıyordu. 
Hayatımın bir uçurum kenarında, düşmek ile 
tırmanmak arasında gidip geldiği zamanla rdı 
Dört yıl öncesinde, annemin diline pelesenk 
olan nasibin kapısını aralamış, o fakülteye 

gi rmeyi başarmış ve fakültedeki eğitimimi 
tamamlamıştım. Annemin daima huşu İle ettiği 
dualar, sahibine ulaşmış ve bende bir gayret z 
olarak vuku bulmuştu. Kazanmamı, o imtihanı 
hakkım ile geçmemi çok istiyordu. İliklerine 
kadar yoksulluğu, yokluğu hissetmiş olan o 
mübarek kadının en büyük arzusu buydu. 
Hakan Kaya 
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Bir Mailiniz Yar 


Mutfaktan tabak e a 


ii ömründe bir ya da 
emişti 
ON N Ştlannem. 


Yaklaşık 6-7 yıl önceydi, sivilcelerin bembeyaz, 
pirüpak yüzüme iz bıraktığı ilk zamanlar... 
Mahallede, evi tam önünde herkesin kaleye 
şut atarken en sevdiği futbolcunun adını 
söylediği bir yaz günü, güneş batmak üzere 
akşam ezanına ramak kalmış. Akşam ezanı 
demek; maçımızı bitirmeden eve gidip öteki 
günü beklemek bizi için. 

Abimin akşam ezanından önce geldiğini 
hatırlamıyorum, gıpta ile bakıp bende 
onun yaşına gelince eve istediğim 
gibi girip çıkabileceğim günleri 

hayal ediyordum. 


Furkan Kocaman 
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Nilgün BİYIKLI 


. 


Mary, canını yolda bulmadığını bildiğinden temizlik için kendini parçalamaz 
ve gece olur olmaz yorgun bedenini beyaz çarşaflı, nevresimli yatağına 
atıverir. Çünkü Mary bilir ki hayat kısa ve kuşlar uçuyordur. Ardından da 

mışıl mışıl uyumaya başlar seninki. Kadında dert yok tasa yok tabi, başını 

yastığına koyar koymaz tık gider. Gamsız elin gavuru çok afedersin! 


Ri e 


vde yalnız kalmaktan ödü kopan bağyan 
arkadaşlarım var. Özellikle geceleri. Halbusi 
gece, güzeldir. Demlenmiş çay, köpüklü kahve ve 
yazmak için idealdir. Dün geceye kadar böyleydi en azından. 
Uzun ve yorucu bir günün ardından pejmürde pert 
bir şekilde eve attım kendimi. Akşam da erkenden zıbardım. 
Gece yarısı kapı gıcırtısı ile gözlerim faltaşı gibi açıldı. 
Evin köhne kapılarından biri, korku filmlerindeki gibi 
gıcırdamaya başladı. Hafiften bir tırsma hali. Yataktan kalktım. 
Sonra vazgeçtim, tekrar yattım. Yörganı tepeme çektim. 
Uyumaya çalıştım. Yok olmayaçaktu. Tekrar Kalktım, ışıkları 
yaktım. Hangi kapının gıcırdadığını keşfe çıktım. 
Meğer lodosun etkisiyle havalandırmadan 
gelen akım, banyo kapısını hareketlendirmiş 
filan. Neyse. Kapıyı sıkıca kapatıp 
yatağıma geri döndüm. Işıkları 
söndürmemin peşinden tekrar 
uyumaya çalışırken telefonuma 
gelen mesaj sesiyle yeniden 
zıpladım. Allah'ın belası 
GSM operatörüymüş. . 
Adamların hiç desturu yok! Dd 
Şimdi Amerikan korku filmi 
klasiklerine bir göz atalım. 
Orada nasıl oluyor mevzu? 
Mary, hafta sonunu sevgilisiyle 
birlikte bir göl evinde geçirmeye karar 
vermiştir. Fakat son anda esas oğlanın 
bir işi çıkmış, Mary'yi önden yollamış, 
kendisinin de yarın, akşam namazını müteakip, 
orada olacağına dair telesekretere not * 
bırakmıştır. Buraya kadar her şey yolundadır. 
Mary, arabasında uzun yol şarkıları dinleye dinleye, 
her tarafı örümcek ağıyla kaplanmış göl evine varır. 
Eve girer girmez, eşyaların üzerine örtülmüş beyaz 
örtüleri kaldırır, camları açar ve evi bir güzel havalandırır. 
Hepsi bu kadardır. An itibariyle bütün şartlar 
göl manzaralı terasa çıkıp kapuçino içmek için hazırdır. 
Bizim kadınlarımızdan biri olsaydı ne yapardı peki? 
Önce araba fırçasıyla örümcek ağlarını alır, sonra elektrikli 
süpürge ile evi baştan aşağı süpürür, yetmez çamaşır 
suyuyla bi güzel silerdi. Camları ışıl ışıl yapar, banyo ve tuvaleti 
de porçöz ve domestosla elden geçirir filan. Çünkü neden? 
Çünkü her Türk kadını bilir ki Domestos candır. Çünkü yine 
her Türk kadını bilir ki hafazanallah oracıkta 
ölüm hak vaki olursa taziye için eve gelen 
giden millet arkasından konuşmasın mevtanın! 
Mary, canını yolda bulmadığını bildiğinden 
temizlik için kendini parçalamaz ve gece olur 
olmaz yorgun bedenini beyaz çarşaflı, 
nevresimli yatağına atıverir. Çünkü 
Mary bilir ki hayat kısa ve kuşlar 
uçuyordur. Ardından da mışıl mışıl 
uyumaya başlar seninki. Kadında dert 
yok tasa yok tabi, başını yastığına koyar 
koymaz tık gider. Gamsız elin gavuru çok 
afedersin! Bizimkilerden biri olsa, 
o yattığı yataktan en az elli kere kalkar bak. 
Yok çamaşır makinesine çamaşır atar, bulaşık 


makinasını boşaltmak için kalkar, du çamaşırları da 
asayım öyle yatayım filan der. Yok efendim dört saat sonra 
mayaladığım yoğurdu açacaktım, şunun şurası bir saat 
kalmış, onu da bekleyeyim, dolaba atayım sabaha 
ekşimesin günah yazık der... 

Der de der işte. Sonra da diyorlar ki bizim kadınlarımız 
erken çöküyor. Çöker tabi. Az elin kadınından örnek 
alsalar ya! Neyse efendim biz filmimize dönelim. 

Mary gece yarısı aşağıdan gelen kapı gıcırtısı ile gözlerini 
açar. İlk tepkisi nasıl olur hatırlatayım: 

“John! Sen misin hayatım?” 

Bizde olsa Ahmet, Mehmet o an aklımızın ucundan bile 
geçmez. Arsızı, hırsızı, İpsizi, sapsızı dururken, 
Ahmet Mehmet niye gelsin aklımıza? 

Manyak mıyız biz? 
Mary, yataktan sakin sakin kalkar ışıkları 
yakar, alt kata iner. Bir yandan da 
bas bas bağırır: “Oww, yoğğ! Jooohnnn! 

Hadi bebeğim şakanın hiç sırası 

değil, bana sürpriz yaptığını 

biliyorum hadi çık ortaya!” 

Bizde olsa film nasıl devam eder? 

, Mary değil de Merve olaydı, o sesi 
. o duyduğuan, yorganı tepesine 

çeker kıpırdamadan bekler 

ve film orada biterdi. Fakat Mary bu, boru 
* değil! Mary her ne kadar John John diye 

kendini yırfâa da karşıdan bir ses gelmez. 
Boyu posu devrilesice John'u evin içinde 

bulamayan Mary, bu defa hırs yapar eline 

bir el feneri alır ve bahçeye çıkar. Anam bacım, 
gece yarısı göl evindesin, kadın başına senin neyine 
elinde el feneriyle ormana dalmak! Cehennemin dibine! 
Geldiyse evin yolunu bulur zaar John! Çek yorganı tepene 
zıbar diğ mi? Ama yok, Mary durmaz, çıplak ayakla ve üzerinde 
sabahlığı, elinde el feneriyle John da John diye tutturur. 
E ertesi gün n'olur peki, olay yeri inceleme, polis şeritleri, 
ormanda bir manga üniformalı görevli vs. E rahat duraydın da 
devletin askerini, polisini meşgul etmeyeydin olma mıydı be 
kuzum? Bak Merve'ye! Çekti yorganı tepesine. Yorgan altında 
feysbık'a takıldı, insta'ya story, stolk mtolk derken sızdı gitti. 
Ertesi gün de sevdiceğiyle gününü gün etti. 
Böyleyken böyle canlarım. 
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“Hangi ölüm öder 
bilemiyorum, ateşten 
bekleyiş faturasın! 
(Mehmet Akif inan) 
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* “Yanan her yürek, nerde bir | 
* alçak varsaonun yüreğine 

* saplanan bir hançer olmalı. 
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Dedi ki; sen Şairsin elindeki 
bu taş ne? Dedim ki; Şair, aşka 
boyun eğer, zulme değil!” 
(Cahit Zarifoğlu) 


42 )) 


“Geceye yenilmeyen 
her insana, ödül 
olarak bir sabah, 

ee bir gündüz ve 

bir güneş vardır.” 


(Sezai Karakoçl i 


“İnsanı kalbinden “ 

tutamadınız mı, Na 
görün; nasıl kayıp 
gidecek elinizden...” © 
INuri Pakdil) € 
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“Ben sadece yaşadıklarımla 
söylediklerim denk düşsün istedim.” 


(Alaeddin Özdenören) 


e | d bal, 275 GLAM Ölü Vakitleri Yaşamak İhtiyar Evlerde 
ENE Pr em ayazı Duvarları çatlak 
yla , ç ; Tavanı dökülmeye hazır 
Temelinde bitlerin karıncaların ince bacaklı böceklerin gezindiği 
İhtiyar evlerde 
Zamanı çekip üstümüze 
Örtüyoruz kirli ve açık yerlerimizi. 
Bir şey mi var 
Sandık diplerinde saklanan merdiven altlarında unutulan 
Ahır köşelerine atılmış paslı çivilerine asılmış duvarların 
Nedir bizi bağlayan bütün bunlara ve geçen zamana. 
Siz oturdunuz mu hiç kıldan ince uçurumlarda 
Biz yatıyoruz her gün beli bükülmüş duvar diplerinde 
Uykumuz ürkek ceylanlara benziyor 
Bazan yorgun taylara. 
Biz sessiz ve kaygan zaman üstünde 
Unutmuş ve aldırmaz görünüyoruz 
Gıcırtılı merdivenlerden çıkan ölümü. 
Biliyoruz işliyor saat tıkır tıkır 
Her yerde ve her şeyde 
Sesini çizerek sonsuzluğa 
Tıkırtıların kımıltıların ve uzayan ağaçların. 
Ve aklın dar yalnızlığında 
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Deniz ERSOY 


“Bir Neslin Ağabeyi” 


“Erdem Bayazıt 


öncüsü oldu. 

6 airler Şehri 
Kahramanmaraş'ta kesişmiş bu güzel 
adamlardan, “haksızlıklara şiirle 
cevap veren” Adil Erdem Bayazıt", 
eşi ve ÇocUkla anlattı. 


Ayşegül Bayazıt (Eşi) 


Erdem Bayazıt'ın edebi yönünü, şiirlerini bilmeyen yoktur. 
el i, Erdem bey nasıl bir eşti? Bize biraz bahsedebilir 
misiniz? 

Makas dergisine hayırlı olsun diyerek cümlelerime başlamak 
istiyorum. Erdem Bey, her zaman arkamda olan bir eşti. 

Her yaptığım işte bana çok destek oldu. Saatlerce sıkılmadan 
sohbet edebildiğim üzüntümü, sevgimi, sevincimi rahatça 


paylaşabildiğim bir eşti. Sevgi dolu olup sevdiğini belli ederdi. 


Sizin edebiyata ilginiz nasıldı? Siz de şiir yazıyor musunuz? 
Edebiyata olan ilgim, okuyucu seviyesinde oldu. Roman, 
hikaye kitapları okurum ama yazmaya hiç yeltenmedim. 


“HAYAT HİKAYEMİ KİTAP YAPMAMI İSTERDİ” 
Erdem Bey, hayat hikayemi roman haline getirmem 
konusunda bana hep fikrini beyan ederdi ama nasip olmadı. 
Bana,yazdığı şiirler vardı. Hatta yazdığı şiirle alakalı olan bir 


anımı sizlerle paylaşayım. Yazları Kahramanmaraş'a giderdik. 


Bir gün yayla evinde oturuyordum, yayla evimizin de çok dik 
yokuşu vardı. Erdem Bey, kolunun altında çok büyük bir 
paketle o yokuşu çıkarak eve geldi. Aç bakalım paketi 
denecek misin, dedi. Ben tabii paketin içinde ne olduğunu 
bilmiyordum. Paketi açtığımda çok duygulanmıştım. 
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Eşi Ayşegül Hanım ve oğulları ile... 


Bana yazdığı bir şiiri bir hattatta götürmüş hat yazısıyla i 
o şiiri yazdırmış ve çok güzel çerçeveletmişti. Bu hareketi 
beni çok etkilemişti. Merak edecek olursanız o şiir de 
“Sevgililer Burcundan” isimli şiirdir. Hala odamın 
başköşesinde o çerçeve duruyor. 


Erdem bey, çocuklarının meslek seçimleriyle ilgili onları 
yönlendirir miydi? Kendisi gibi edebiyatla ilgili olmalarını 
arzu etmiş miydi? 

Aile bireylerimizden hiçbirinin şair veya edebiyatçı olmasıyla 
alakalı bir dayatma veya isteği kesinlikle olmadı. Bende dahil 
olmak üzere hepimizi olabildiğince özgür bırakmıştır. 

Hatta çocuklar içinde şöyle derdi. 


“ÖNEMLİ OLAN SEVDİĞİ İŞLERİ YAPMALARI” 
Üniversite sınavına girecekleri zaman çocukların seçecekleri 
bölümle alakalı nereye isterlerse oraya yazmalarında rahat 
bırakmamız gerekir demişti. Önemli olanın mutlu olmaları ve 
sevdiği işleri yapmaları olduğunu belirtmişti. Nitekim babaları 
görmese de çocuklar kendi tercihlerini kendileri yaptılar. 

Son olarak bende Erdem Beye katıldığımı dile getirmek 


N istiyorum. Hiçbir konuda baskıcı olmak, dayatıcı olmak 


taraftarı olmadım. Çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel 
bir dille yaklaşmak gerektiği kanaatinde oldum her zaman. 
Bu sayının çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ederek cümlelerimi sonlandırmak istiyorum. 

Derginizin gelecekteki sayılarında da muvaffak olmalarını 


Allah'tan niyaz ediyorum. Yolunuz açık olsun inşallah. 
; 
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4 Yeral Bayazıt (Kızı) 


8. 
Erdem beyin edebi yönünün size katkıları nasıl oldu? 
Biz büyürken evimizde en kolay ulaşılabilir şey her zaman 
kitaplar oldu. Babamizi sürekli okurken görürdük ve beni 
daha çok sevmesi için kitap okumam gerektiğini hissettim 
hep. Üstelik onun kadar iyi bir okuyucu olduğumu 
kanıtlamak için O'nun okuduğu kitabı, O okurken okumayı 
adet edinmiştim. Çocukluk işte... 


“DAMARINA BASACAK SOHBETLER AÇARDIM” 
Her zaman yoğun, etrafı her zaman kalabalıktı. Babama en 

s çabuk kitaplar üzerinden ulaşabiliyordum sanıyorum. 

, Kitapları okurken -bu roman da olabilirdi, makale, 

mülakat da- uzun tartışma açabilecek yerleri belirler, 
damarına basacak anarşik eleştirilerle sohbet açardım. 
İşte o zamanlar, saatler süren dersler başlardı. Ablam've 
arkadaşlarımız bazen kızardı ama ben bundan hınzırca zevk 
alırdım. Hati& zaman zaman tehdit unsuru olarak kullandığım 
bile olmuştur. Aslında babam da bu durumun farkındaydı. 
Sizin, babanızla aranızdaki aynı kitabı okuma yarışınızı, 
bir önceki sayımızda 7 Güzel Adam dizisi senaristi sevgili 
Nevin Şahin bizlerle paylaşmıştı. Üzerinde tartıştığınız İlk 
kitabı hatırlıyormusunuz? Edebiyat dışında ortak ilgi 
noktalarınız nelerdi? . * 


“BANA İZM'LERİN NASIL EVRİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜRDÜ” 
Üzerinde uzun uzun konuştuğumuz ilk kitap sanırım Rasim 
Amca'nın (Özdenören) çevirisini yaptığı George Orwell'in 
Hayvan Çiftliği kitabı idi... Müthişti. İzim'ler üzerinde çok 
düşündürmüştü beni... Toplumların mutluluğu için yola çıkan 
tüm izm'lerin nasıl evrildiği... Bu konu çokkk uzun. Babam 
sinemayı çok severdi. Bize dünya klasiklerini izletirdi. Birlikte 
izlerdik. Her defasında bir film seçer, bunu izlemezseniz adam 
olamazsınız derdi. “Kelebek” diye bir film vardı. 

Şimdi düşündüğümde ilk aklıma o geldi. Çok etkilemişti beni. 


Elbette unutamadığınız birçok anınız vardır. 

Anımsadığınızda sizi mutlu eden bir anınızı duymak istesek? 
Ramazan ayları çok güzel geçerdi evde; iftara yaklaşılan 

son iki saat hariç. Sahuru babam hazırlardı. Soğanlı, 
pastırmalı yumurtası harikaydı. Herkesi, parmakları ile yaptığı 
müzikle tek tek kaldırırdı. Uyansak bile yataktan kalmaz, 
kapımızda çalınacak o ritmik melodiyi beklerdik. 


“ORUCUMU SATIN ALMIŞTI” 
İlk orucumu sanırım 6-7 yaşlarında tuttum. 
Kahramanmaraş'taydık ve hava çok sıcaktı. Benden büyük 
kuzenlerim şaka yapmışlar, tükürüğünü yutarsan orucun 

, bozulur demişlerdi. Ben bahçede oturup tükürüğümü 
yutmamaya çalışıyorum. Bayılacak gibi olmuştum. Babam eve 
geldi. Öğle saatleriydi. Ne yapıyorsun dedi. Durumu anlattım. 
Kuzenlerime kızdığını, uzun uzun konuştuğunu hatırlıyorum. 
Beni mutfağa götürdü, su içirip yemek yedirdi. Tekrar niyet 
ettirdi ve akşama kadar oruçlusun, dedi. Akşam çok eğlenceli 
bir ortamda tekne orucumu bağladı ve benden satın aldı. 


“BİZİ ASLA KISITLAMADI” 

Babanız Erdem Bayazıt'ın size en önemli nasihatleri 
neler olmuştu? 

Babam en çok sanırım özgürlüğüne düşkündü, bizleri de 
hep özgür yetiştirmiştir. Eve giriş çıkış saatlerimiz, i 
giyimimiz, arkadaşlarımız konusunda herhangi bir 
kısıtlama asla yapmadı. Ama iki önemli nasihati vardı; 
birincisi, ne olursa olsun namazınızı terk etmeyin derdi, 
adeta takip eder VAKİT gidecek gibi olursa çeşitli 
bahanelerle direkt olmasa da hatırlatırdı. 


“BİLDİĞİ HALDE İLMİHALLE i 
CEVAP VERİRDİ” 


İkincisi kendisine bir konuda ne yapmamız gerektiğini 
sorsak, hadi gelin der ilmihale bakıp cevap verirdi, 
bildiği halde, uyguladığı halde... Sanırım bizim bu 
alışkanlığı edinmemizi istiyordu. 


Ortak bir noktanız var babanızla. Siz de O'nun yolundan 
gidip siyasete atıldınız. Babanızla unutamadığınız bir 
anınızı dinlemek isteriz. i 

2005'te babamla yurt dışına beraber çıkma imkanımız oldu. 
Ben o zamanlar Bahçelievler Belediyesi'nde Eli 


“BABAM ÇOK NÜKTEDANDI” 

Kardeş Türk Cumhuriyetleri iftar programımız vardı 
Kazan'a gitmiştik. Belediye başkan yardımcılarımız 

sohbet esnasında “Sevde bize şunu yaptı, bunu yaptı, şu 
konularda itiraz ediyor” 'diye şaka yollu, beni babama 
şikayet ediyorlardı. Babam dinledi, dinledi sonunda 
gülümseyerek “İyi, Sevde size bunları yaptı:da siz bunlari 
hak edecek ne yaptınız?” dedi. Bizleri hem çok sever hem 
de çok güvenirdi; aynı zamanda çok da nüktedâhdı. ** 


Kızları Sevde ve Meral ile... 


a 


.. . 
Yusuf Bayazıt (Oğlu) 


“DİNLEMEK VE OKUMAK KEYİF VERİCİ” ; 
S ir babanın evladı olmanın, sizin edebiyata bakışınıza 
katkıları neler oldu? i 
Edebiyata okurluk haricinde bir ilgim olmadı. Şiir ve hikaye 
okumayı severim, özellikle şiir dinlemek benim için çok 
keyiflidir. Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç 
beyefendinin çok beğendiğim şiirleri vardır. 

Dinlemek ve okumak keyif verici. 


Yedi Güzel Adam, gelecek nesillerin de 
ağabeyi olsun diye dizisi bile çekildi geç- 
tiğimiz yıllarda. Peki, bunun 
gençlerin edebiyata ilgisini artırdığını 
düşünüyor musunuz? 
“ Yedi Güzel Adam dizisinden sonra 
er edebiyata ilgisinin arttığına 
yorum. Özellikle bunu, sosyal 
. medyada gençlerin yapmış olduğu 
paylaşımlarda görmekteyiz. 


“YEDİ GÜZEL ADAM DİZİSİ 
EDEBİYATA MERAK UYANDIRDI” 
Gerçekten bu dizi, nçleri ünde edebiyata 

karşı büyük bir mera ın ı. Diziyle beraber Yedi 
Güzel Adam diye bildiğimiz kıymetli büyüklerimizin 
kitaplarının okuma oranlarının arttığını görmek bize 
mutluluk verdi ve dizinin gençle üstündeki tesirinin de 
aşk göstergesi diyebiliriz. - 


a 
Mae” 


> 


Size de soralım. 
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rken Manisa'da 
öye namazı kılmaya 


Alaaddin Özdenören ile... 
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Ölüm 
bize ne uzak, 
ne yakın ölüm. 
Ölümsüzlüğü tattık, 
bize ne yapsın 
ölüm... 


gitmiştik. O gün dönemin bakânlarından biri de o camide 
Cuma namazını eda etmeye gelmişti. Bütün cemaat orada 
Bakan beyin etrafında toplanmış iken Bakan beyin bizzat 
gelip babamın elini öpmeye çalışması beni çok etkilemişti. 


“BİR NESLİN AĞABEYİYDİ” 
Kendisi bir şairdi, bir dönem milletvekilliği 
yapmıştı ama buna rağmen bir bakanın gelip 
< elini öpmeye çalışıp ağabey demesi çok 
« değerli. Cumhurbaşkanımızın “Bir 
Neslin Ağabeyi” tabirini o gün daha 
K iyi anlamıştım. 


Erdem bey çocuklarına çok nasihat 
eder miydi? 
Hep nasihat ederdi, 


Ne iş yaparsanız 


o zaman başarı kaçınılmaz olur” deil; 
Bununla birlikte bize kitap okumamızla 
alakalı çok nasihatlerde bulunurdu. İyi bir 
doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat genel 

olarak bütün meslekler için geçerli olarak. 


“KİTAP OKUMAYAN BAŞARILI OLAMAZ” 
Çok kitap okumayan biri yaptığı işte yeterince ehil ve 
başarılı olamaz derdi. Bize de ne iş yaparsak yapalım 
kitabı elden bırakmamızı söylerdi. Bu vesileyle de bu 
yazıyı okuyacak kardeşlerimize, büyüklerimize de . 
Erdem Bayazıt'ın bir tavsiyesini iletmiş olalım. 
Bu derginin oluşumunda emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. Bu sayı vesilesiyle babamın 
anılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Okuyan ve okutan herkesten Allah razı olsun. 


Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu ile... 


Milletvekilliği döneminde Meclis'te konuşma yaparken... 


Ahmet Bayazıt (Oğlu) 


Ahmet bey, siz Erdem beyin en küçük çocuğusunuz. 

12 yıllık zamanda neler paylaşabildiniz babanızla? 
Rahmetli babam ben doğduğumda 57 yaşındaydı. 
Aramızdaki bu yaş farkı ister istemez bazı aktiviteleri 
yapmamıza engeldi fakat hiçbir zaman bunun burukluğunu 
hissetmedim. Her zaman banâ bakışından konuşmasından 
beni çok sevdiğini hissederdim. 


“BABAMDAN YETERİ KADAR FAYDALANAMADIM” 
Babamdan ilmi anlamda, hayata bakış açısı anlamında, 
yaşımdan ötürü maalesef yeteri kadar faydalanamadım. 
Onun dostlarından, döneminde yazdığı köşe yazılarından 
faydalanarak babamın hayata bakış açısını anlamaya 
çalışıyorum. Tabii bunlar edebi, siyasi ve sosyolojik 

bakış açıları oluyor. , 


Babanızın şiirlerini okuduğunuzda ne hissediyorsunuz? 
Şiirlerini okuduğumda beni en çok etkileyen, hissettiğim 
aşk ve ölüm duyguları. Düşündüğümüz zaman birbirine 
çok zıt olan şeyler aşk ve ölüm. 


“AŞK, ÖLÜMLE WUSLATA ERECEK” 

Fakat ben babamın şiirlerinden, ikisinin şiddetli bir şekilde 
birbirine bağlı olduğunu; aşkın ölümle vuslata ereceğini 
görüyorum. Rabbim, babamın fikrini, düşüncesini ve hayata 


bakışını iyi anlayıp bunları hayatımda yaşamamı nasip etsin. 


Evdeki ilişkiniz nasıldı? 


Evde her zaman huzur ortamı olurdu. Ben babamın 
hiçbir zaman birsaile bireyimizi incittiğine şahit olmadım. 


".. 


Risale Yayınları standında... 


Çok babacan, merhametli bir yapısı vardı. Bizim 
mutluluğumuz için çabalardı. Bizim keyif aldığımız şeylerle 
ilgilenir, bunlarla alakalı muhabbet ederdik. Ben balık 
tutmayı seviyorum diye beni hafta sonları balık tutmaya 
götürürdü. Bunları böyle sıraladığımız zaman bu 12 yıllık 
kısa sürede çok güzel anılar biriktirmiş oldum. 


Peki, en unutulmazı hangisi diye sorsam? 

Okuldan her döndüğümde babam yatak odasında yatağa 
uzanmış kolu açık bir şekilde beni beklerdi. Tam odasının 
önünden geçerken kendisinin orada olduğunu belli edecek 
bir ses çıkartıp dikkatimi çekerdi. Ben de hemen üstümü 
değiştirip onun kolunun altında girerdim ve 1 saate yakın 
birbirimize sarılarak uyurduk. Bu benim hiçbir zaman 
unutamayacağım bir anımdır. 


“HER ZAMAN BİZİ DESTEKLEMİŞTİR” 

Beni.en çok memnun eden tavırlarından biri de bütün 
evlatları dahil olmak üzere başarılı olduğumuz konularda 
ve branşlarda her zaman desteklemiştir. Sık sık bana 
zeybek oynatması, basketbol oynadığım dönemlerde 
maçlarımı izlemesi bunun örneklerindendir. 


“BİZE ÇOK GÜZEL BİR MİRAS BIRAKTI” 

Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Kısa bir 
baba-oğul ilişkimiz olmuş olsa da bize çok güzel bir 
miras bıraktı. Onun adı, duruşu ve toplum 

nezdindeki karşılığı, bizi her zaman gururlandırdı. 
Rabbim mekanını cennet eylesin, bizleri de cennetinde 
"kavuştursun inşallah. Ni e. 
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Aynanın karşısında saçlarına şekil 
vermeye çalışan Besra, geleceğe dair 
hayallere daldı. Ucu görünmeyen bir 
plazanın son katındaki odasında 
oturmuş susmayan telefonları cevaplayıp 
dosyaları imzalarken, söylediği her 

şeyi yapmak için hazırda bekleyen 
asistanlarına emirler veriyordu. Üzerinde 
modanın son trendi ve oldukça pahalı 
bir elbise varken saçlarını istediği 

sarı renge boyamış, kırmızı rujunu da 
sürmüştü. Kurduğu hayal öylesine 
güzeldi ki gülüşü tüm yüzüne yayıldı. 


Benim Annem 


ızım, kardeşlerinin hazırlandığından emin olur 
musun, lütfen.” 
“Babam yanlarında anne!” diyen Besra, bıkkınlıkla 


gözlerini devirdi. 

Dünden beri evde olağanüstü hal ilan edilmiş gibiydi. 

Öyle ki düzenli olarak onlara yardıma gelen Nevin, akşam 
olduğunda kelimenin tam anlamıyla evden kaçmıştı. 
Maalesef ki ne Besra'nın ne de diğerlerinin değil dışarı 
çıkmak oda değiştirmek için bile annesinden izin almaları 
gerekiyordu. Ve maalesef ki ikinci bir emre kadar tüm izinler 
iptal edilmişti. Şimdi de mutfakta hummalı bir çalışma vardı. 
Küçük bir orduya yetecek kadar yemek hazırlamışlardı ancak 
annesi Fatma, hala tatmin olmamıştı. 

On üç yaşındaki Besra, her Türk genç kızının kaderi olan ev 
işleriyle arasına mesafe koymak istese de annesi onunla aynı 
fikirde değildi. Genç kız, özellikle ütüyü icat eden kişiye karşı 
içten içe büyük bir kin besliyordu. Kırışık çamaşırların 
kimseye bir zararı yoktu. Ne diye böyle bir alet üretmeye 
ihtiyaç duymuştu, anlam veremiyordu. 

Kek hamurunu karıştırmayı sürdüren Besra kinayeyle 
“Kimler gelecek anne?” diye sordu. 

“Daha önce de söylediğim gibi, lise arkadaşım Esra.” 

“Tek kişi yani, oysa ben tüm lise bizde toplanacak sandım.” 
Kızının yaptığı iğnelemeyi karşılık Fatma, doğramakta olduğu 
yeşilliği bırakıp yüzünü ona çevirdi. 

“Esra dört yıl boyunca sıra arkadaşımdı.” 

“Ah evet bu detayı söylemen iyi oldu. Böylece tüm bu 
hazırlıklar bir anlam kazandı.” 

Besra'nın onu anlamasına ihtiyacı varmış gibi yüzündeki tüm 
ifadeleri silen Fatma, kızının yanındaki boş sandalyeye oturdu. 
Gözlerinde geçmişe dair duyduğu özlemin yansımaları, sesin- 
de ise saklayamadığı bir hüzün vardı. 

“Esra, Amerikan menşeili bir firmanın CEO'su.” 

Edindiği yeni bilgiyle bir anda heyecanlanan Besra “Bir CEO 
ve bize mi geliyor!” dedi saklayamadığı neşesiyle. “Ama onun 
kısır ve kek yediğini hiç sanmıyorum, anne.” 

“Esra bunları sever.” 

“Önceden seviyor olabilirdi, ancak şimdi sadece hava ve 
suyla beslendiğine eminim.” 

İçinde biriken havayı boşaltan Fatma “0, öyle birisi 

değil,” dedi. 

Besra itiraz etmek için ağzını açtı ama Fatma bakışlarıyla 
kızını susturdu. Hışımla yerinden kalkıp işinin başına geri 


dönerken on beş yıllık hayat arkadaşı Kemal, sekiz 
yaşındaki ikizleri Ahmet ve Mehmet'le mutfağa girdi. 
“Biz hazırız!” diyen Kemal ikizlerin elini bırakıp eşinin 
yanına geldi ve güç verircesine onu yanağından öptü. 
“Yapılacak başka bir şey var mı?” 

“Besra'nın işini sen yapar mısın, o da gidip hazırlansın.” 
Hiç kimse itiraz etmeden Kemal, kızının yerine 

geçerken Besra da hazırlanmak için mutfaktan çıktı. 
Gelecek olan misafirin kimliği Besra'yı gerçek manada 
heyecanlandırmıştı. Keşke kadının çocuğunun da gelip 
gelmeyeceğini öğrenseydi. Fakat kararlıydı, eğer gelirse 
ve çocuk yaşıtıysa Besra onunla yakından ilgilenecekti. 
Hatta tüm sosyal medya hesaplarından onu takip 
edecekti. Böylelikle Esra'ya yakın olmayı amaçlıyordu. 
Aynanın karşısında saçlarına şekil vermeye çalışan 
Besra, geleceğe dair hayallere daldı. Ucu görünmeyen 
bir plazanın son katındaki odasında oturmuş susmayan 
telefonları cevaplayıp dosyaları imzalarken, söylediği 
her şeyi yapmak için hazırda bekleyen asistanlarına 
emirler veriyordu. Üzerinde modanın son trendi 

ve oldukça pahalı bir elbise varken saçlarını 

istediği sarı renge boyamış, kırmızı rujunu 
da sürmüştü. Kurduğu hayal öylesine 
güzeldi ki gülüşü tüm yüzüne yayıldı. 
Daldığı yerden çıkmaya niyeti 

olmayan Besra'yı gerçeğe 

döndüren kapının çalan zili oldu. 

Bu aynı zamanda bekledikleri 

misafirin geldiğinin habercisiydi. 

Tüm şirinliğini takınan genç kız, 

vakit kaybetmeden odasından çıkıp 
misafirlerini karşılamak için kapıya 
koştu. Esra'yı karşılayan o olmak 
istemişti, ancak annesi önce 
davranmıştı. Kırk yaşında olan annesi, üç 
çocuk doğurmuş olmasına rağmen ince ve 
bakımlı bir kadındı. Şık bir pantolon ve ipek bir 

bluz giymişti. Fakat annesinin sarılıp “Hoş geldin,” 

dediği kadın en fazla otuz yaşındaymış gibi görünüyordu. 
Ben modanın son trendiyim diyen mavi bir elbise giymiş 
olan sarışın kadının tavırları, kendine güveni yüksek ve ne 
olduğunu bilen birinin hareketlerinin izlerini taşıyordu. 
Besra o an için “Keşke annem o olsaydı,” 

diye bir dilekte bulundu. Çünkü Esra tam da hayallerini 
süsleyen ve olmak istediği kadındı. İki eski dost birbirlerine 
sarılırken sabırla bekledi. Nihayet annesinin kapıyı 
kapatmasıyla Besra'nın kaybolan heyecanı yerini hayal 
kırıklığına bıraktı. Esra çocuklarını getirmemişti. 

“Seni çok özlemişim,” diyen annesi, Esra'nın omuzuna 
dokunup onu içeriye doğru yönlendirdi. “Çocuklarımla 
tanıştırayım, kızım Besra ve oğullarım Ahmet'le Mehmet.” 
Her halinden nasıl bir tepki vermesi gerektiğini bilmediği 
belli olan Esra çekinerek yanlarına geldiğinde Besra da 
hayranlıkla bir adım öne çıktı. 

“Merhaba çocuklar,” diyen Esra'ya yardımcı olmak 

isteyen Besra uzanıp kadını yanağından öptü. 

“Hoş geldiniz.” 

Ablalarını taklit eden ikizler de bir ağızdan “Hoş geldiniz,” 
dediğinde Esra hayretle açtığı gözleriyle Fatma'ya döndü. 


“Gvi ev 
yapan içinde 
yaşayanlar, 

eşyası ise 
içindeki sevgi ve 


kahkahalardır.” 


“Üç çocukla oldukça gürültülü bir evin olmalı.” 
“Ah sen bir de beş sene öncesini görecektin, 
o zaman gürültünün ne demek olduğunu anlardın.” 
Fatma o günleri sevgiyle anımsayıp gülümsedi, 
ama Esra onunla aynı duyguları paylaşmıyordu. 
Dehşete kapılmış gibi görünen kadın, ona hastalık 
bulaştıracaklarmış gibi çocuklardan uzaklaştı. 
Durumu fark eden Fatma “Besra'cığım kardeşlerini 
alıp odalarına götürür müsün?” dedikten sonra 
arkadaşına döndü. “Biz de salona geçelim, 
konuşacak çok şeyimiz var.” 
Merakına yenik düşen Besra annesini duymazdan 
gelip “Sizin çocuğunuz gelmedi mi?” diye sordu. 
“Ne, çocuğum mu? Hayır, benim çocuğum yok.” 
Esra, sanki çocuk sahibi olmak dünyanın en korkunç 
hatalarından biriymiş gibi bir ses tonuyla cevap verdiğinde 
genç kız bunun sebebini anlayamadı. 
“Esra evli değil kızım, hadi artık odanıza geçin.” 
Evli değil miydi? Ama kırk yaşında olan her kadının 

evli ve çocuklu olması gerekmiyor muydu? 

Besra edindiği bu yeni bilgiyle misafirlerinin 
ne kadar farklı olduğunu bir kere daha 
anladı. Fakat bu daha fazla şaşırmasına 

sebep oldu. Annesinin ısrarla onları 
odalarına gönderme isteğine karşı 
çıkamasa da bundan hiç hoşlanmadı. 
Daha görmeden hayranı olduğu e 
kadınla olabildiğince fazladan 
zaman geçirmek ve mümkünse 
kendini ona sevdirmek istiyordu. 
Çünkü Esra tam tabirle onun 
idolüydü ve onu ayakaltından 
uzaklaştırmaya çalışan annesine 
içten içe kızmadan edemiyordu. 
Evet, annesi harikaydı, ancak Esra ile 
kıyaslandığında sıradan kalıyordu. 


Tüm hayatı ev olan annesinin sahip olduğu k - 
beceriler pek de ilgisini çekmiyordu. Biz 
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odalarına götürdü. Fakat kendisinin orada kalmak gibi a EE 


bir planı yoktu. Özellikle Ahmet'e sessiz olmalarını 
tembihledikten sonra vakit kaybetmeden salona geri 
döndü. Karşılıklı koltuklarda oturan annesine ve Esra'ya Sine | 
fark ettirmeden onları hem duyup hem de görebileceği bir... 
mesafede durdu. Kadın sırtında baston varmış gibidimdik .. 
duruyor ve neredeyse hiç gülmüyordu. Annesinin ise her Mr 
halinden tedirgin olduğu anlaşılıyordu. Üstelik bu ikili, bir ©“ © e 
zamanlar arkadaş olabilirdi, ancak şimdi tek bakışta bile di 
hiçbir ortak yönlerinin olmadığı hemen fark ediliyordu. - 
Zaten Besra'yı doğrularcasına geçmişe dair yaptıkları ŞE 
sohbet bitmiş ve ne konuşacaklarını bilemez halde 
etraflarına bakınıp duruyorlardı. 

Normal aile standartlarına göre oldukça büyük sayılan 
salona göz gezdiren Esra sessizliği bozmak istercesine xe 
“Üç çocukla bu eve sığabiliyor musunuz?” diye sorduğunda 
Besra kaşlarını çattı. Çünkü onların evi aslında büyük 
ve ferahtı. Üstelik babası bu evi satın alırlarken, 

“Evi ev yapan içinde yaşayanlar, eşyası ise içindeki sevgi 
ve kahkahalardır,” demişti. O yüzden bir evin yüz ölçümü 


vr 


değil içinde var olanlar önemliydi. Annesi de Besra'yı 
doğrularcasına başını salladı ve “Bizim için yeterli,” dedi. 

“Ah ne güzel, ama merak ettiğim bir şey var.” 

“Nedir 0?” 

Gördüklerinden memnun kalmamışçasına yüzünü buruşturan 
Esra'nın tavrından bir anda rahatsız olan Besra için kadın 
büyüsünü kaybetmek üzereydi. Çünkü çok mutlu olduğu 
evine bu şekilde davranan kadın onu öfkelendirmişti. 
Gözlerini Esra'nın yüzünü dikip ona neden hayran olduğunu 


kendine hatırlatmaya çalıştı. Neyse ki anımsaması zor olmadı. 


“Senin hayallerin vardı ve peşlerinden gitmeye kararlıydın,” 
diyen Esra ellerini açıp etrafını işaret etti. “Böyle bir hayat, 
nasıl söylesem, pek sana yakışmadı. Hele üç çocuk... 

Ah bilemiyorum.” 

Bir anda yanakları alev alan Besra, öfkenin onu ele geçirdiğini 
hissedebiliyordu. Ve bu defa ne kadar zorlasa da kadına 
neden hayran olduğunu kendine hatırlatmayı başaramadı. 
Onların hayatı çok güzeldi ve birbirlerine yakışıyorlardı. 

Evet, bazen o da kardeşlerinden şikayet ediyordu, fakat 

onları çok seviyordu. Kardeş, insanın hayata karşı 
güvencesiydi. Annesinin vereceği cevabı merak 

eden Besra, düşüncelerini susturup onu 
duymaya çalıştı. Esra'ya kendini 
kanıtlamak isteyen annesinin onlar 
hakkında olumsuz bir şeyler söyleyecek 
olmasından aynı zamanda da 
korkuyordu. Onu suçlayamazdı ama 
kalbi kesinlikle kırılacaktı. 

“Haklısın, gelecekle ilgili kurduğum 
hayaller böyle değildi,” diyen annesi 
konuşmaya başladığında Besra 
gözlerini kapadı. 

“Nasıl böyle oldu?” 

“Kendiliğinden gelişti.” 

Konuşmanın devamını duymamasının 
daha iyi olacağına ikna olan Besra, arkasını 
dönüp gidecekti ki annesinin sevgi yüklü sesi 

kulağına çalındığında olduğu yerde kaldı. 

“Üniversite ikinci sınıftayken Kemal'le tanıştım ve son 
sınıftayken evlendik. Ben büyük bir hukuk firmasında 
staja başladım sonra da kadroya geçtim. Ancak ikinci 
yılımda Besra doğdu. Planlanmış değildi, bu yüzden tüm 
düzenimiz alt üst oldu. Fakat o kadar güzel ve kıymetliydi 
ki onun için yapamayacağım şey yoktu. Çok ufak ve bana 
muhtaçtı, onu kimseye emanet edemedim. Böylece işten 
ayrılıp onu kendim büyütme kararı aldım ve inan bana 
onunla geçirdiğim her dakika kurduğum hayallerin 
hepsinden daha değerliydi.” 

“Bu büyük bir fedakârlık... Bilemiyorum sen çok iyi 

bir avukat olabilirdin.” 

“Şimdi de hala iyi bir avukat olabilirim, ama çocuklarımın 
annesi olamam.” 

Fatma'nın yanlış bir karar verdiğine dair ısrarını sürdüren 
Esra, aslında onun ne demek istediğini anlamıştı. 

Çünkü arkadaşının gözlerinde tam da hissettiklerini 
yansıtan bir ışık vardı. Kendisi iş hayatında büyük başarılara 
imza atmıştı ama anne olup aile kurma şansını kaçırmıştı. 
Mutlu ve rahat görünen Fatma'ya karşın kendisi stresli 

ve kalabalığın içinde yalnızdı. 
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“Günkü 
hayat, 
başkaları için de 
nefes almak, 
onlar için de 
yaşamak ve 
paylaşmaktır.” 


Israrını devam ettiren Esra “Evinde oturup bir erkeğe 

muhtaç olmayı sana yakıştıramadım,” dedi. 

“Amaç bir işe yaradığını hissetmekse, çocuk doğurmak 

ve anne olmak bunu yeterince hissettiriyor. Çünkü onlar 

gerçek bir mucize ve bana aslında neden var olduğumu | 

hatırlatıyorlar. Yok, amaç para kazanmaksa, bir hukuk ww 

dergisi için araştırma yapıp makaleler yazıyorum, ama vi 

onların bana ihtiyacı varken başka bir şeyle ilgilenmek 

istemediğim için sadece çocuklar okuldayken ve geceleri 

çalışıyorum. Çünkü hiçbir başarı, üç harika evladıma 

baktığımda duyduğum gurur kadar tatmin edici olamaz. 

Onlar bana Allah'ın emaneti ve onlar benim kanımla 

can bulmuş meleklerim.” 

Sesindeki eminlik giderek zayıflayan Esra son bir 

hamleyle “İyi de nereye ve ne zaman kadar?” diye sordu. 

“Besra üniversite sınavına hazırlanırken de onun yanında 

olmak istiyorum. Belki ondan sonra avukatlık yapabilirim.” 

“Seni anlamıyorum.” 

“Aslında çok basit, sadece mutlu olduğum şeyi yaşıyorum,” 
diyen Fatma aynı eminlikle konuşmasını sürdürdü. 

“Ve bunu kimse için değil kendim için 
yapıyorum.” 
“Ya kızın da senin gibi yaparsa, ozaman 
emeklerine yazık olmaz mı?” 

“Beni sadece onun yalnız ve mutsuz 
olması üzer. Yoksa üniversite 
diplomasını aldıktan sonra neyle 
mutlu olacaksa onu yaşamasını 
isterim. Çünkü hayat, başkaları 
için de nefes almak, onlar için de 
yaşamak ve paylaşmaktır.” 

Tüm direnci kırılan Esra'nın 

gözlerindeki pişmanlığı görebilen 

Besra, onun yaptığı seçimlerden 

dolayı hissettiği üzüntüyü saklayamadığına 

şahit oldu. Yanında başarılarını 
paylaşabileceğin kimse olmayınca 

kazandıklarının da bir anlamı olmuyordu. Başarıyı, 

onu elde etmek için vazgeçmek zorunda kaldıklarınla 4 

kıyaslamalısın. Gerçek değeri o zaman ortaya çıkıyordu. / 

Besra, dakikalar önce ağlamaya başlamıştı ve şimdi de 

çok utanıyordu. Annesinin onun için vazgeçtiklerini ve 


hissettiklerini duymak yeterince sarsıcıyken bir de » 
onun çalıştığını öğrenmek onda şok etkisi yaratmıştı. o 
Dediği gibi ihtiyaç anında annesi hep yanındaydı. il 
Nerede ve ne yapıyor olursa olsun Besra ona seslendiğinde ii 


yanına gelmesi saniyeler içinde gerçekleşiyordu. 

Ve Besra onun çalıştığını ancak şimdi öğreniyordu. 
Kendini daha fazla durduramayınca saklandığı yerden 
çıkıp annesine doğru koştu ve kollarını kadının boynuna 
doladı. “İyi ki benim annemsin,” diyen genç kız sözlerinde 
samimiydi. Sevgi, öğrenilebilen bir şeydi ve ilk dersi 

ailen veriyordu. Ve Besra çok şanslıydı. 

Onun, sevginin ne demek olduğunu iyi bilen 

bir annesi vardı. Az önce gelecek planlarının hepsini 
değiştirmişti. Eğer bedeli yalnızlık ise plazanın en 
tepesindeki odasından vazgeçiyordu. Ama o annesinin 
kızıydı, hem o odaya çıkmayı hem de harika ailesiyle 
birlikte olmayı başarırdı. Yeli © 


SAFAHAT 


Mehmet Akif Ersoy 


Halkın içinden yükselmiş, ama halkın içinde kalmış bir şair; kendi milleti kadar, Doğu'yu ve Batı'yı dili, edebiyatı ve 
müziği ile bilen bir aydın; Veterinerlik Fakültesi'nin ilk öğrencisi ve birincisi; İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen, at 
binen, gülle atan ve güreşen bir sporcu; şehirde kapanıp kalmamış, Anadolu köylerindeki ahırlarda hayvan tedavi 
etmiş, gerçekleri yaşamış ve -neye mal olursa olsun- hep gerçekleri söylemiş bir adam; milletiyle birlikte savaşı, 
acıyı, yenilgiyi ve zaferi gören gözleri, her daim yaşlı duygulu bir insan, bir şair... Bu adam, “İstiklâl Marşı”mızın yazarı 
Mehmed Âkif Ersoy'dur. O, bütün hayatı, ahlâkı, kişiliği, davranış ve düşünceleriyle birlikte, kendimiz ve çocuklarımız 
için, hiç çekinmeden, “İştetam bir örnek!” diyebileceğimiz, bir milli kahramandır. Onun eseri olan “Safahat”, bu milletin 
çağdaş destanıdır. Milletimizin bin yılda kıvâma ermiş olan ruh ve fikir olgunluğu, inanç ve ahlâk sağlamlığı, cesareti 
ve kahramanlığı -elbette kusurları ve tedavi çareleriyle birlikte- bu destanda dile getirilmiştir. “Kendisi”ni ve milletini 
öğrenmek isteyen genç aydınlar, onu okuyacak ve anladıkları kadar bu “millet”ten olacaklardır. Mehmed Âkif gibi bir 
evlâda ve “Safahat” gibi bir esere sahip olmak, bir millet için, büyük bir şans ve büyük bir mutluluktur... 


Mehmed Âkif Ersay 


KİTAPÇILARDA! 
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3 Bilal İŞGÖREN 


Dua ve Sevgi 


“Gönül gitmeyince ayak da gitmiyor” 
derler ya; sahi bir şeyi gönülden 
istemeyince neye ulaşabiliyor, 

neyi başarabiliyoruz? Hele gönül 

bir gitmek istesin, sevdiğini 

bir arasın, istediğinin peşine 

bir düşsün; sevgiyle, ilgiyle 

ve azimle nelere ulaşılmaz ki... 


Dünya hayatının biz 
aciz insanların tek 
başına kaldırımayaca ğı 
bir zorlukta oldlğün:. 
her başımız sıkışm , 


> asında, 
birine veya bir güce 
sığınma hissiyatı 


doğduğunda 
anlayabiliyopyız. 
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nsanın sarılarak tutunduğu çok önemli manevi 
değerleri vardır. Ki bunlara sarılmak; manen, 
kalple yani gönülle olur. Bu; seni, Allah'ın 
bahşettiği dünya hayatına bağlar, ahiret 
makamını zenginleştirip güzelleştirir. 
Sevgiyi barındırmayan bir ruh, tek kanatlı kuşa benzer. 
Kuşsun ama uçamazsın tek kanatla. Diğer kanadın dua. 


Önce seveceksin, iyiye meyil edeceksin ve sonra isteyeceksin. 


Duasız bir hayat “Ben tek başıma yetinebilirim, benim 
gücüm her şeye yeter.” demek gibi bir şey. Sığınak aramıyor, 
bir yardım eli istemiyorsun. Peki, nereye kadar? 

Allah (c.c.) insana, kudretinden cüzi miktar vermiş. 

Dünya zorluklarına göğüs gerebilecek ne kadar gücün, 
kudretin var? Ve zararlardan korunmaya yetecek savunma 
direncin nereye kadar sürer? 

Tek başına sürdürebileceğin bir hayat, dünyada çok güçtür. 
O'nun verdiği hayatla, O'nun verdiği kudretle devam etmen 
için, yine O'nunla beraber göğüs gerebilirsin ve zorluklardan 
O'nun kudretiyle sıyrılabilirsin. 

Dünya hayatının biz aciz insanların tek başına 
kaldıramayacağı bir zorlukta olduğunu; her başımız 
sıkışmasında, birine veya bir güce sığınma hissiyatı 
doğduğunda anlayabiliyoruz.Biz yalnız değiliz. Allah (c.c.) 
yarattığı kulunu tek başına koymak istemez. Aziz Allah, aciz 
kulunun kendi kudretine tutunmasını murat eder; iradesini 
sığınmaktan yana kullanan her kul için. 


Duasız bir hayat ve sevgisiz bir hayat; ruhsuz, anlamsız, 
gizemsiz, dipsiz ve karanlık olur. Sevginin, teslimiyetin, 
sığınmanın, ilginin en kalbi ve ruhi yanıdır dua. 

“Gönül gitmeyince ayak da gitmiyor” derler ya; sahi bir şeyi 
gönülden istemeyince neye ulaşabiliyor, neyi başarabiliyoruz? 
Hele gönül bir gitmek istesin, sevdiğini bir arasın, istediğinin 
peşine bir düşsün; sevgiyle, ilgiyle ve azimle nelere 
ulaşılmaz ki... 

Mesafelerin kalktığını hissettiğin andır çok istemek, 

çok sevmek, teslim olmak, ilgi duymak... 

Anlamlı sevginin tek olanağı, ona duyulan sevgiyle 
oluşmuştur. En samimi sevgiler, seni yaratan ve seni 
koruyana duyduğun sevgilerdir... 

İlgini, sevgini eksik etmeyeceğin tek ezeli ve ebedi 

Zat Allah'tır. O'na duyduğun ilgiyle acizlikten azizliğe 
ulaşırsın. 

Bu dünya hânında, gök kubbe altında, yok O'ndan başka 
hiçbir kimsemiz! Yok kimseciğimiz, hâlimizi, vaziyetimizi 

bir bilenimiz... 

Halk eden Hâlık, yarattığı mahlükları bilmez mi? 
Dünyadaki yalnızlıklarını görüp cevap vermez mi? 

İşte Rahmân ve Rahim bu bilişin, anahtar kelimeleridir. 
Onun içindir ki besmeleyi bir dua, bir dilek gibi söyleyince 
her müşkül hallolur. Zorluklar kolaylaşır, perdeler ve 
engeller kalkar aradan. Rahmân ve Rahim olan Allah, 
ruhumuzu şefkatinin kucağına alır. 


43 MAKAŞ 


İdris KARTAL 


Tarihe Tanıklığım 


Aliya İzzetbegoviç'in her konuşmasında, her mektubunda, sorulan sorulara verdiği her 
cevabında ahlaki dersler mevcut. İzzetbegoviç, haklı mücadelesinin ve yaşanılan acıların 
büyüklüğünü her bulduğu fırsatta dünya kamuoyuna anlatıyor. Bunları kimi zaman BM'de 


kimi zaman AGİT'te kimi zaman İKÖ'de ve hatta yerel bir gazetede. Bunlar tamamen 
yazılı belgeler niteliğinde olup bize Bosna Hersek davasının ve orada yaşatılan 
tarihin en utanç verici olayının ve soykırımın günlük bilançosunu da veriyor. Bu arada 
en küçüğünden en büyüğüne herkes bu konuşmalarda açıkça ve en sert sözlerle 
eleştiriliyor. Belki bir Dünya 5 ten Büyüktür sloganı işitmiyoruz ama soykırıma 
sessiz kalan Batı ve kurumları, şahısları en sert halleriyle yerden yere vuruluyor. 


unuş kısmında Akif Emre'yi görünce eski 
bir dostla karşılaşmış gibi oluyorsunuz. 


Onu okumayı ne çok özlediğinizi hatırlıyor fakat 


bir daha okuyamayacak olmanın ağırlığını hissediyorsunuz. 


Klasik yayınlarından çıkan bu kitabın ilk sürprizi Akif 


e Emre'dir diyebiliriz. Aliya İzzetbegoviç, bir fikir ve devlet 
7 (1 adamı aynı zamanda. Bir davanın neferi ve lideri, bir 
baba; milletinin babası... O, hatıraları tarih olarak kabul 


İZZETBEGOVİC etmediğini, bunların subjektif kimi hislerle aktarıldığını 
dile getirerek tarihe tanıklık edenlerin ve bizatihi tarihin 

içinde bulunanların tarih yazmamaları gerektiğini 

söylüyor, devamında olacakların şahsi değerlendirme 

ve mütalaalardan oluşacağını hesaplayarak... 

Tarihe Tanıklığım, sadece yaşanmış bir zaman diliminin 

ve bir devletin kuruluş iradesinin oluşum sürecinin değil 
hangi değerler üzerinde hareket edildiğinin ve hangi 

değerler üzerine kurulduğunun da bir belgesi. 
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Tarihe Tanıklığım, klasik bir biyografi çalışmasından çok 
bir devrin tüm gerçekliğiyle gözler önüne canlı bir hafıza 
tarafından sunuluşu. Bu bakımdan alelade bir biyografi ya 
da anı kitabının çok ötesinde basit subjektif belgelerden 
çok objektif bir vesika niteliğinde. Burada hissi kimi 
davranış ve tutumların yer aldığını görsek de kitap esas 
itibariyle belgeler ve ulaşılması mümkün olan veriler 
etrafında ilerliyor ve doğal olarak bir kronoloji takip ediyor. 
Kronolojiye uygun olarak gençliğe adım attığı dönemlerde 
inancında gelgitler yaşadığından bahsediyor. Bulunduğu 
arkadaş ortamı, devlet bildirileri, el ilanları ile yapılan 
propagandalar, dine karşı yaklaşımında sallantılara 

yol açıyor. Fakat komünist propagandanın ve dolayısıyla 
komünizmin faşizmden farkı olmadığını ve kara 
totaliterliğin yerini kızıl totaliterliğe bırakacağını biliyor. 
Aliya İzzetbegoviç, annesinden aldığı 
dini hassasiyeti sabah namazlarına 
gittiğinde hissettiği duyguları 

yansıttığı bölümde, dinin anlamını ve 
işlevini açık etmiş oluyor. Mesela kalkıp 
kalkmamakta tereddütler geçirdiği 
sabah namazı dönüşündeki huzuru 
anlatırken kalemine yansıyan neşesini 
görebiliyorsunuz. Bu bölüm Aliya 
İzzetbegoviç'in fikir dünyasının da 
zeminini oluşturuyor. Bu noktadan 
başlayarak vazgeçmediği ideallerinin 
peşinde gerekirse özgürlüğünü vererek 
ve gerekirse ölümü göze alarak 
koşturmuş ve bununla Müslüman 
dünyaya örnek olmuş bir şahsiyeti 
okuyoruz. Komünist, baskıcı bir ideoloji 
içerisinde betonda açan çiçek misali 
kendisini ve fikirlerini yükselten, çevresine ilham veren 

ve onlara özgürlük aşkını aşılayan gerçek bir lider Aliya 
İzzetbegoviç. Mücadelesini okumadan ve son tahlilde imza 
ettiği Dayton Anlaşması'na bakmadan önce fikri zemin 
dediğimiz bu yıllara bakmamız gerekiyor. O fikri zeminin 
pratiğe dökülmüş halinde barışı öne alan, savaşı son çare 
olarak düşünen yaklaşımında üçüncü yol disiplini vardır. 
İzzetbegoviç üçüncü yolu “İslam bir sentezdir; beşeri olan 
her şeyi ifade eden iki kutup arasındaki üçüncü yoldur.” 
şeklinde tarif ederek esasında kendi çizgisinin İslam çizgisi 
istikameti olduğunu anlatıyor. Zaten kitabın farklı yerlerinde 
bunu anlattığı, ima ettiği bölümlere sıklıkla rastlıyoruz. 
Savaştan önceki son yıl olan 1991'de çeşitli vesilelerle 
gerek parti içinde gerekse de diğer devletlerin başkanlarıyla 
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yapılan toplantılar ve müzakereler, Yugoslavya içindeki 
çözülme ve dağılmaya mani olamamış. Her anıyla adım 
adım yaklaştığımız iç savaşın o korkutucu ayak sesini, 

o ölümcül çığlığını duyarken nihayetinde savaşın önüne 
tek başına geçmeye çalışan kendi tabiriyle bir taş 

eksikle satranç oynamaya kalkan bir Aliya İzzetbegoviç 
görüyoruz. Aliya İzzetbegoviç'in tek başına verdiği 
mücadelede şimdilerde adlarını ya hiç duymadığımız 

ya da hatırlamak istemediğimiz isimlerle karşılaşıyoruz: 
Butros Gali, Franjo Tudjman, George Bush, Slobodan 
Milosevic, Bill Clinton vs. Dünyanın gözü önünde 
Avrupa'nın göbeğinde cereyan eden vahşeti uygulayıcılar 
ve bu vahşete sessiz kalanlar topluluğu... 

Aliya İzzetbegoviç'in her konuşmasında, her mektubunda, 
sorulan sorulara verdiği her cevabında ahlaki dersler 
mevcut. İzzetbegoviç, haklı mücadelesinin 
ve yaşanılan acıların büyüklüğünü her 
bulduğu fırsatta dünya kamuoyuna anlatıyor. 
Bunları kimi zaman BM'de kimi zaman 
AGİT'te kimi zaman İKÖ'de ve hatta yerel bir 
gazetede. Bunlar tamamen yazılı belgeler 
niteliğinde olup bize Bosna Hersek 
davasının ve orada yaşatılan tarihin en 
utanç verici olayının ve soykırımın günlük 
bilançosunu da veriyor. Bu arada en 
küçüğünden en büyüğüne herkes bu 
konuşmalarda açıkça ve en sert sözlerle 
eleştiriliyor. Belki bir “Dünya 5'ten 
Büyüktür” sloganı işitmiyoruz ama 
soykırıma sessiz kalan Batı ve kurumları, 
şahısları en sert halleriyle yerden yere 
vuruluyor. Var olma mücadelesinin verdiği 
oruh halini biz Aliya İzzetbegoviç'te 
görüyoruz. Kitap, Boşnakça'dan İngilizce'ye, İngilizce'den 
Türkçe'ye çevrilmiş. Haliyle yanlış kullanılan bazı kelimelere 
ve ifadelere denk geliyoruz. Mesela sıklıkla şehit olan 
askerler ve vatandaşlar için öldü, öldürüldü gibi ifadeler 
var. Aynı şekilde bağımsız ve BM tarafında tanınmış 

bir devletin seçilmiş Cumhurbaşkanı ABD yahut bir 

başka devletin başkanınca kabul edilmez, onunla 

bir araya gelir ya da görüşür. Son olarak birkaç yerde 
Tanrı kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Özellikle 

halka hitaplarda Tanrı kelimesini kullanmanın savaş 
şartlarında gerek açlıktan gerekse de kayıplardan dolayı 
bitap düşmüş halk üzerinde herhangi bir etki yapmayacağı 
açıktır. Son sözü Aliya İzzetbegoviç ten aktaralım: 
“Benim hoşgörüm Avrupa değil İslam kökenlidir.” 
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Batı karşısında adım adım gerileyip 
sürekli dayak yiyen bir toplum var. 

Üstelik bin yıldır “ağa” iken iki asırdır 
“maraba” konumuna düşmüş. Müslüman 
aydınlar kara kara düşünüyorlar. Biz bir 
yerde hata yaptık ama nerede?” 
Yani ulema hemen cenin pozisyonuna 
geçmeye hazır ama cenin demini 
tasvirlemek hususunda mahir değiller. 

Biri diyor ki: “Bizler kılıç kalkan 
kullanılan zamanlarda mağlubiyet 
nedir bilmezdik. Ama şimdi 
küffar ha bire galebe çalmakta... 
Ne yapmalıyız o halde? 

Küselim topa, tüfeğe; zamane 
şartlarına, ağıtlar yakalım! 

Nitekim tüfek icat oldu, mertlik 
bozulmadı mı? Küffarı ve ilmini 
olabildiğince aşağılayalım!” 


nsanoğlu iç âleminde akli-hissi kaosa 
sürüklenince veya kendisini aciz hissedince 

ne yapar? Kastım gayet fiziki; böylesi 
durumlarda şeklen verdiğimiz ilk tepki nedir? 
Genellikle bir yere uzanır, ayaklarımızı karnımıza çeker, 
avuç içlerimizi yanaklarımıza dayar dururuz öylece; 
ayniyle cenin pozisyonunda. Neden? Zira açığa çıkarmakta 
zorlandığımız ama hafızamızda gizli olan fıtri bir 

kod şunu fısıldar: 

“Sen ana rahmindeyken en emin yerdeydin. Güven ve 
rahmet doluydun. Şu an aradıkların bunlar değil mi 
zaten?” 

Evet!.. Ceninken sahip olageldiğimiz ruhi/manevi 

huzura yeniden kavuşabilmek için istemsizce o günlerin 
fiziki durumuna bürünüyoruz. Üstelik bilinçaltımız 

gayet emin; her bireyin güven-sevgi-rahmet iklimini 

en yoğun yaşadığı demin adı “Cenin”... 

İşte bu “Cenin” kelimesi ile “Cennet” sözcüğü akrabadır. 
İnsanlığın en erken evresinde, Hz. Âdem ve Hz. Havva 

ile yaşadığımız güven-sevgi-rahmet iklimini anlatan 
“Cennet” ile... 

Thomas More'un 16. asırda seküler bir bakışla kaleme 
aldığı “Ütopya” namlı hayali ülke veya Kark Marx'ın 
düşlerindeki “Komün Toplum”; az ewel örneklediğimiz 
iç âleminde anarşiye ve karışıklığa gitmiş akılların cenin 
pozisyonuna dönüp cenneti özlemelerinin bir sonucuydu. 
Gayet fıtri olan bu arayışın “korsan” veya “sahte” olarak 
nitelenebilecek bir yansıması da var. Nedir bu? Mazideki 
herhangi bir yeri asıl aradığımız cenin demi bilmek ve bu 


maziyi sadece görsel-zahiri bazı hassasiyetler üzerinden 
tekrar edince kurtulacağımızı zannetmek... 

İsterseniz 20. asrın sonlarına gidelim ve Müslüman 

belleği şekillendiren genel ortamı hatırlayalım! 

Batı karşısında adım adım gerileyip sürekli dayak yiyen bir 
toplum var. Üstelik bin yıldır “ağa” iken iki asırdır “maraba” 
konumuna düşmüş. Müslüman aydınlar kara kara 
düşünüyorlar. “Biz bir yerde hata yaptık ama nerede?” 

Yani ulema hemen cenin pozisyonuna geçmeye hazır ama 
cenin demini tasvirlemek hususunda mahir değiller. 

Biri diyor ki: “Bizler kılıç kalkan kullanılan zamanlarda 
mağlubiyet nedir bilmezdik. Ama şimdi küffar ha bire 
galebe çalmakta... Ne yapmalıyız o halde? Küselim topa, 
tüfeğe; zamane şartlarına, ağıtlar yakalım! Nitekim 

tüfek icat oldu, mertlik bozulmadı mı? Küffarı ve ilmini 
olabildiğince aşağılayalım!” 

Sonra başka bir ses beliriyor: “Sorunumuz küffarın yeni 
silahlar ile silahlanması ise biz de misliyle mukabele 
edelim!” Peki, nasıl olacak bu? “Öteki küffarlardan 

silah satın alalım!” 

Saltanat mahfilleri gücü harp meydanlarında gördüğü ve 
küffarı ilmiyle birlikte aşağıladığı için en cesur kararında bile 
öteki küffardan hazır mal alma derdinde. Onlar gibi 

silah sanayi veya 'ar-ge'si oluşturmayı düşünemiyor, düşünse 
dahi buna gidecek şartları oluşturmayı başaramıyor. Üstelik 
mesele sadece silah sanayisi değil; Batı ticarette ve her türlü 
üretimde de almış başını gidiyor. Müslüman aydın, toptan 

bir üretim ve kurumsal inşa hamlesi düşünmek yerine kısmi 
sahaya kafa yoruyor. Üstelik bunda bile hazırcılık derdinde. 


“Ben ana 
rahmindeyken 
en emin yerdeydin. 
“Güven ve rahmet 
doluydun. Şu an 
aradıkların bunlar 
değil mi zaten?” 
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Cenin pozisyonuna dönmeye meyyal olan ama meselenin 
sadece askeri olmadığını gören başka birileri çıkıyor. 

4 asır önce Batı'da çıkan Martin Luther ile benzer 
söylemlere sığınıyorlar. “Öze dönelim. Kitaba, Kurân'a 
yönelelim!..” diyorlar. İstek itibariyle gayet meşru olan 
bu talep, nasıl bir meyve veriyor? 

“Öze dönelim”ci söylem, İslâm dünyasının 13 asırlık 
birikimini toptan hurafe sayarak 7.asır şartlarına 
dönülmesine karar veriyor. Üstelik dönemin ruhuna değil, 
sadece kendi algılarındaki zâhirine öykünerek... 

Nitekim aradaki süreçte oluşmuş hadis, kelâm, tasavvuf 

ve diğer ilimlerin bize aktardıkları toptan tu kaka ediliyor. 
Tümden zihinsel bir “reset” atma hali var. Diyorlar ki; 
“Şimdi döndük, en başa!..” Ama farkındalar. Bin küsur yıllık 
ara maziyi reddettikleri için Müslümanların hayat, toplum 
ve kâinat nazariyesinde (teorik birikiminde) yığınla boşluklar 
oluşmuş. “Öyleyse, bu boşluğu dolduralım!” diyorlar. 

Bu kez Müslüman zihinlere neler enjekte ediliyor? 

Bedevi örf... Öyle ki bu ekolün ekâbir varisleri zaman 
içerisinde petrol sayesinde görülmedik bir servetin sahibi 
oldular. Türedi zenginliğin nasıl çarçur edilebileceğini 
ispatlamak istercesine görgüsüzlüğün kitabını yazdılar. 

En lüks otomobiller üretildikleri memleketlerde değil, 
Körfez Monarşilerinde görücüye çıkmaya başladı. 

Ama en lüks arabaları satın alan zihniyet, kadınların 

araba kullanmasını yasakladı. Oysa akledip “Öze 
dönüyorum” dediği 7.asır şartlarına birazcık kafa yorsa, 

o günlerde kadınların deve kullanabildiklerini görüp bugün 
araba kullanmalarının da normal olduğunu anlayacak 


ama döndüğü mazinin ruhundan bihaber. 

Yine aynı ekolün temsilcileri “Mazideki cennetimizi 
arıyoruz!..” iddiasıyla çıktıkları bu yolculukta tüm kökleri 
budamayı toplumsal ıslah zannettiler ve köksüzlüğü 
kutsadılar. Oysa toplum ısrarla kendisine kök aradığı için bu 
kez topluma “korsan kökler” sundular. Allah'tan korkmak 
yerine Allah ile korkutmayı tercih ettiler. Zihinlerindeki 
cennet imajı, sınırsız seksin yaşandığı tatil köyü olarak 
belirdi. Bu zevki arzu edenlere huriler karşılığında canlı 
bomba olmayı teklif ettiler. Vaatler üzerine kurulu 
cennetperestliğe kendilerini öylesine kaptırdılar ki; 
“Yarınki cenneti inşa ediyoruz” iddiasını güderken 
dünyayı herkese cehennem kıldılar. 

Peki, Kurân-ı Kerim'e döndüler mi? Hayır!.. Kitabullah'ın 
manasına kafa yormak yerine ücretsiz Mushaf dağıtmayı 
sevdiler. Kurân tilavetini ve tecvidi (usülunce 
seslendirilmesini) veya onun cilt kapağını kutsadılar. 

Altın varaklı, beş metreye on metre ebatlarda Mushaflar 
bastırarak Kitabı ihya ettiklerine inandılar. Kâbe'nin 
etrafını en pahalı mermerlerle veya tepesi bulutlarda 

olan gökdelenlerle donatarak Beytullah'ı yücelitiklerini 
zannettikleri gibi... Maziyi ve köklü bir nazari birikimi 
hatırlatan Ehl-i Beyt'e ve Ashab-ı Kiram'a dair tüm 
türbeleri yerle bir ettiler. Ama kendilerine dair bir asırlık 
maziyi yakutlar-elmaslar ile süslediler ve saire ve saire... 
Zira sevgi-güven-rahmet uğruna cenin pozisyonuna 
dönerken en önemli unsuru göremediler. Hasretle ve 
hararetle aranılmayan, içerisinde Rabbe dönük umudun 
olmadığı, sevginin ötelendiği hiçbir hareket öze dönüş 
olamaz. Hele de toplumun sevgi müşterekleri olan ulvi 
şahsiyetleri onlar hiç yaşamamışlarcasına tarihten kazımaya 
çalışmak, sadece onların yerine konulacak sahte sevgililer 
yaratır. Cennetperestliği, Rabbin ihsanının önüne çeker. 
Yeryüzünü cennet kılma idealini öldürür. Geriye sadece 
ama sadece doğumun sancısı kalır. Ne uğruna? 


“Yarınki 
cenneti inşa 
ediyoruz” iddiasını 
güderken dünyayı 
herkese cehennem 


kıldılar. 


Doğamayacak ve zaten ölü olan bir fetüs uğruna... 

Bu uzun girizgâhın ardı sıra şimdi de bizde başlayan tarih 
merakını irdeleyelim biraz! Etno-kültürel ve coğrafik manada 
varisi olduğumuz Osmanlı'ya dair diziler, kitaplar ve benzeri 
çalışmalar toplumumuzca itibar görmekte. 21. asırda 
kendimizi tanımlarken köklerimizden gelen asli damara 
sıklıkla atıflar yapıyoruz. Peki, Osmanlı'yı yaşamın her 
veçhesine bakan ihya edici bir medeniyet olarak mı ele 
alıyoruz? Yoksa tüm bunların sonucu olarak ortaya çıkan 
Osmanlı'nın güçlü oluşuna mı öykünüyoruz? 

Görünen o ki; toplumsal rağbetimiz Osmanlı'nın irfanından 
ziyade gücüne yönelmiş durumda. 

Veya Kudüs'ü ele alalım! Sıklıkla işitiyoruz; Selahaddinler 
gelince Kudüs bizim olacak. Nur içinde yatsın, merhum 
Mehmed Akif'in tabirince şarkın en sevgili sultanı 
Selahaddin, sadece kılıcıyla fethetmedi Kudüs'ü. 

Aklıyla, dirayetiyle, ille de varisi olduğu zihniyeti ve ahlakı 
ihya edişiyle Kudüs'ü fethetti. Üstelik o, Kudüs'ün fetih 
rüyasını gören bir toplumun önderiydi. Öyle ki; Halepli 
marangozlar fetihten kırk yıl evel Mescid-i Aksa için 
minberler yontmuşlardı. Selahaddin-i Eyyubi, Diyarbekir'i 
ziyaret ettiğinde şehrin kadınları içlerinde gül suyu olan 
şişelerle karşıladılar sultanlarını. “Bunu civarın gül 
tarlalarında yetişen güllerden damıttık. Bu gül sularıyla 
Mescid-i Aksa avlusunu yıkamazsan, hakkımız senin 
üzerindedir” diyen kadınlardır Kudüs'ün fatihleri. 

Evet; zanaatkârından ev hanımına, âliminden yöneticisine 
değin tüm toplum aynı rüyayı görmeye başlayınca 

hayaller gerçek oldu. Böylesi bir şuurla maziye dönmek 
yerine, sadece yöneticilerin ve/veya ordunun gücü 
üzerinden maziyi hatırlamak tarih algımızın hâlâ sağlıklı 
olmadığı gösteriyor. İrfanı ve kültürüyle, emeği ve 
organizasyonuyla köklerinden beslenen, dünü taklit etmek 
yerine maziden aldığı hikmet ve ibretle yarını ihyaya yönelen 
nesilleri yetiştirebilmek ümidiyle; Allah Kitaptan ayırmasın!.. 
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Bir seher vakti 
Çaldım can 
Sordu kim 
Dedim ben... 
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vakti 


Çaldım aşkın | 
Sordu ki 
Dedim biz. 
Dedi aşık tevl 


Bir kesret val 
Çaldım tevhid 
Sordu kimsin? 
Dedim sen... . 
Dedi gir gönüle 


Insanlık Vakit 


Bir hayranlık va 
“Çaldım hikmet 
“Sordu kimsin? 
Dedim bir katrı 
Dedi katre, Ul 


Bir insanlık va 
Çaldım ecel 
Sordu kimsin? 
Dedim fani. 
Dedi ölmezden 


— Bir fena vakti 
Çaldım beka kapısı 


Sordu Nâci misin? 


Dedim H 


Dedi benliğini yak da gel 
Ke ei 
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stihbarat Ekibimiz 
Çok Güçlü 


“Jazz vazgeçemediğim, Fransız şarkıları 
asla bırakmadığım ama şu aralar Kolombiya 
ve İspanyol yerel grupları dinliyorum, 
müthiş parçalar yakaladım.” 


UZATMALARI OYNUYORDUM... 
Geçen yaz haberciliği bırakıp kriminal programcılığa 
başladınız. Bizler bu kârara radikal olarak baktık, sizin 
için de bu karar radikal miydi? 

27 yıldır gazetecilik yapıyorum, çok genç yaşlarda çok 
önemli görevleri üstlendim. Dergileri yönettim, Ankara 
temsilciliği yaptım, 29 yaşında Sabah gazetesinin'ilk 
kadın yazı işleri müdürüydüm. Köşe yazarıydım, Siyasi 
röportajlarımla bilinirdim: 12 yıl boyunca canlı.yayında 
tartışma programı yönettim, “Söz Sende” yaptım, . 
Habertürk'te ana haber bile sundum. Siyasi habercilikte 
yolun bittiğini uzun zaman önce fark etmiştim aslında 
ve ne yalan söyleyeyim uzatmaları oynuyordum. 

Aidiyet duygum çok yüksektir benim, bir türlü 
ayrılamıyordum yaptığım işten. Sonrasında aniden 
ayrılmaya karar verdim, yönetime durumu bildirdim, 
biraz durur soluklanır nefes alırım diye 
düşünüyordum ki Notre Dame de Sion'dan 
arkadaşım ünlü yapımcı Zeynep (Peker) 
ile karşılaştım. Zeynep “Seninle 
kriminal yapmayı çok istiyorum 
ama burun kıvırırsın diye 
aramadım. Oysa bu tür 
programları gerçek 
gazeteciler yapmalı, müthiş 
toplumsal yaralara parmak 
basan bir yönü var” dedi. 

Şöyle bir yüzüne baktım ve 

“hadi yapalım” dedim. 

Zeynep işin piri, zaten çok 
başarılı bir yapımcı, bana 
inanmış, ben de ona inandım. 
Çıktık bir yola beraberce. > 
Programa başladıktan sonra 
fark ettim ki asıl televizyonculuk 
buymuş. Ben öylesine butik bir 
kanaldan geliyorum ki her şeyin kuralı 
farklı, seyreden farklı. Oysa Türkiye'nin en 

çok seyredilen kanalının gündüz kuşağında 

olmak inanılmaz zor, sorumluluk yükleyen ama bir 
o kadar da kendinizi geliştireceğiniz bir yerdir. Üstelik 
haberin öylesine içindesin ki sadece siyaset yok. Ayrıca 
ülkenin kanayan yaralarına bir nebze olsun merhem 


olabilme gibi bir artısı da var. Kadına şiddet, kayıp çocuklar, 


uyuşturucu mağdurları vs... 


Peki, habercilik ile kriminal programcılığı 
karşılaştırdığınızda hangisi daha zor? Haberin içinde 
olmak mı? İnsanların içinde olmak mı? 

Şu anda habercilik yapıyorum zaten. Siyasi haberciliği 
kastediyorsanız eğer, Türkiye'de artık o kategoride 
gazetecilik yapılacağına inanmıyorum artık. Ve evet 
insanların içinde olmak, 3. sayfa dertleri diyeceğimiz 
cinsten dertlere bir nebze yardım edebilmek çok güzel... 


Size gelen kayıp, cinayet gibi durumları nasıl 
inceliyorsunuz? Biraz kamera arkasını konuşmak 
istiyorum, nelere dikkat ediyorsunuz? Emniyet 
birimleriyle koordineli mi çalışıyorsunuz? 


Gazeteci 
Galçiçek İiter ile 
haberciliği, kriminal 
programcılığı ve sanata 
olan ilgisini konuştuk. 
İiter, “Minik bir resim 
koleksiyonum var. 

i Heykele de meraklıyım.” 
diyerek sözlerini 
tamamladı. 


Balçiçek İlter'in en sevdiği müzik nedir? 


: İngiliz... Son 3-4 yıldır: biyografilere takılmış durumdayı! 


tabii ki emniyet birimleriyle ie karel 


PROGRAMLAR ÇOK SEYREDİLİYOR 
Kriminal programcılığa asia beri sizi. 
en çok hangi olay etkiledi? ; 
Tam 8yıldır kayıp kızını.arayan o anne, Kl ha Kizi 
Melike kaybolduğunda 14 yaşındaydı. 4 yetişkinle birlikte * ğ 
bir evde bulunduğunu, istismara uğradığını biliyoruz ve LZ 
kanıtladık, itiraf da gecikmedi zaten'ama: ortada bir ceset İN 
olmadığı için adamlar hala dışarıda: Anne baba enson EN 
meclis önünde kendini yakmaya çalıştı, o ailede çaresizliğin 
ne olduğunu gördüm ben çok etkilendim. Türkiye, * “kayıp” 
çocuklarına, evden kaçanlara, kaçırılanlara, şiddet 
görenlere, uyuşturucu batağına düşürülenlere mutlakâ © 
sahip çıkmak zorundadır. Kimse sormuyor niye bu tarz 
programlar bu kadar çok seyrediliyor diye: 
Buz gibi bir siyasi soru sordüm işte. 


Olay yeri programının ekibini 
ve biraz da merak edilenleri 
konuşmak istiyorum. 
Bunca hayat hikâyesi ve 
yaşanmışlar size nasıl 
ulaşıyor? Ve günde kaç tane 
ihbar telefonu alıyorsunuz? 
Aynı zamanda bilgilerin 
doğruluğunu nasıl teyit 
ediyorsunuz? Bu süreci 
biraz konuşabilir miyiz? 
Çok fazla ihbar geliyor, 
daha önce de anlattığım * 
gibi geniş bir ekip, önce 
ihbarlara geri dönüyoruz Cİ ) 
ardından konulara karar verip v KL 
görüşmeye-çağırıyoruz, bir konuyu © a 
ekrana almadan detaylıca araştırıyoruz. 


RESİM KOLEKSİYONUM VAR e 
Habercilik ve programcılığın dışında sanata bakışınızı “ Dine 
konuşmak istiyorum. Meselâiilgi Suyu unuz bir sanat Ni 
alanı var mı? Varsa nelerdir? 
Sanatseverim diyebilirim. Kendi çapımda dk birr resim: Si 
koleksiyonum var. Heykele de meraklıyım. Özellikle çağdaş ; 
sanata dair ne var ne yok takip etmeye çalışıyorum; 5 


Jazz vazgeçemediğim, Fransız şarkiları-asla laz e e 
birakmadığım ama şu aralar Kolombiya ve İspanyol: - 
yerel grupları SR müthiş Barçela yakaladım. z 


Peki, bu kitap SeN kitabimidir;  etiğriiz bir. kitap V 

yâzar var mı? Yada en sevdiğiniz yazarlar kimdir? a 
Fransız okulunda okuduğum için Fransız edebiyatına 
düşkünümdür, klasikler önemlidir benimi için. “Öte yardan 
kuşkusuz Rus: klasikleri. ve: sayamayacağım kadar çok 


epi BEK i i başka bir gözden okuyorum. bü ârddadıı 


Ümit GEZGİN 


Üsküdarlı Ressam 
Hoca Ali Rıza Bey 


Hayatının hiçbir döneminde kimseye 
minnet etmeyen ve hırs, mevki peşinde 
koşmayan Hoca Ali Rıza; herkes 
tarafından takdir toplamış olmasına 
rağmen, bunu bir gurur ve övünme 
aracı yapmamıştır. İstanbul'u, özellikle 
yaşadığı Üsküdar'ı gezerek etüt etmeyi 
seven; empresyonistler gibi sürekli 
dışarılarda gözleme dayanan estetik 
ve şiirsel peyzajlar oluşturan Hoca 
Ali Rıza; çağdaşları olan ressamlardan 
gerek duyarlılık gerek estetik zenginlik 
ve en önemlisi bize has olan değerlerin 
tespiti ve ortaya konması bakımından 
önemli ölçüde ayrılmıştır. 


.0 
sküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza Bey; Üsküdar'da 
doğduğu için ve aynı zamanda hayatı boyunca 
Üsküdar'ı resmettiği için, Üsküdarlı olarak 

adlandırılmış bir ressamdır. Hocalığı çeşitli kurumlarda 
hocalıklar yapması ve sevilmesiyledir. Aynı zamanda da 
Asker Kuşağı ressamlar grubuna girer. Çünkü kendisi 
Mekteb-i Harbiye mezunudur. İlk resim eğitimlerini 
Saray Yaveri ve ressam Osman Nuri Paşa'dan ve asker 
kuşağının önemli ressamlarından Süleyman Seyyid'den 
alan ve kendine özgü bir teknik ve estetik duyarlık geliştiren 
Hoca Ali Rıza; İstanbul'a ve özellikle Üsküdar'a gerek 
çağdaşlarından ve gerekse de kendinden sonra gelen 
sanatçı kuşağından çok farklı duyarlılık alanlarıyla 
bakmış ve mekan-çevreyi kendi ruhsal bütünlüğü içinde 
değerlendirebilmiş ender ressamlarından biridir. 


Öğrencilik yıllarından itibaren yeteneği ve yeteneğindeki 
üstün ayrıcalığı keşfedilen ve yine bu meziyetlerinden 
dolayı, Abdülhamit tarafından değerlendirilerek 
onurlandırılan Hoca Ali Rıza, aynı zamanda Osmanlı 
kıyafetler albümünü de hazırlamış tek ressamdır. 
Ressamlığı yanında hattatlığı da olan ve özgün, 
başarılı hat çalışmalarını da ortaya koyan 
sanatçı; hayatı boyunca resimlerini 
satmamış, sadece hediye etmiştir. 
Geçimini de yaptığı hocalıklar, 
dersler ve üstlendiği sanatsal 
projelerle sürdürmüştür. 


Mütevazi Hayat İçinde 
Özgün Bir Dünya Keşfi... 
Hayatının hiçbir döneminde 
kimseye minnet etmeyen ve hırs, 
mevki peşinde koşmayan Hoca 
Ali Rıza; herkes tarafından takdir 
toplamış olmasına rağmen, bunu bir Me: Ag 
gurur ve övünme aracı yapmamıştır. 
İstanbul'u, özellikle yaşadığı Üsküdar'ı 
gezerek etüt etmeyi seven; empresyonistler gibi 

sürekli dışarılarda gözleme dayanan estetik ve şiirsel 
peyzajlar oluşturan Hoca Ali Rıza; çağdaşları olan 
ressamlardan gerek duyarlılık gerek estetik zenginlik 
ve en önemlisi bize has olan değerlerin tespiti ve ortaya 


>“ Yahya 
gemal'in 
deyimiyle, 


o, “diziz 


İstanbul”un 


konması bakımından önemli ölçüde ayrılmıştır. Onun 

resimleri İstanbul ve Üsküdar'la simgelenen bir medeniyet 

ifadesidir. Hoca Ali Rıza'ya bir medeniyet ressamı 
denilebilir. Osmanlı'nın görkemi ve mütevaziliğini, 
işlediği konular bütünlüğünde çok güzel 

«a ele alan ve değerlendiren sanatçı; 

i gerek sokak, ev, eşya; sıradan ve 
gündelik olanla; gerekse de camiler, 
hanlar, büyük yapılar ve eşsiz 
güzelliklerle; medeniyeti 
tamamlayan bütün unsurları 
bir arada, ama estetik ve özgün 

kalarak değerlendirmiştir. Yahya 
Kemal'in deyimiyle, o, “Aziz 
İstanbul”un ressamıdır. Bu azizlik 
içinde, sadece görkem yoktur, 
aynı zamanda mütevazilik içinde, 
varoluşun uhrevi ritmi, günlük yaşam 
içinde lirik bir akışa sahip insan 
-- realitesi vardır. Sonuç olarak Üsküdarlı 
Hoca Ali Rıza, bize ait değerlerin 
ressamıdır. Taklitçi ve yoz değildir. 
Hakiki olanın, medeniyet nişanesi olanın, sanat 
olanın ve insana ait olanın peşinden gitmiş; bütün 
bunları da İstanbul ve özellikle Üsküdar'ın varoluşsal 
güzelliğinde bulmuş ve tüm bunları renkle, biçimle, çizgi 
ve kompozisyonlarla kağıtlara, tuvallere aktarmıştır... 
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MAKAS SANAT 


Bizi bu havalar değil gösteriş merakı 
mahvetti azizim... Aynı havayı 
soluduğumuz, aynı ortamda olduğumuz, 
yan yana yolculuk yaptığımız hatta 

aynı evde yaşadığımız insanlar 

ne kadar mutlu? Sormuyoruz ki bilelim. 
Behçet Necatigil diyor ya “Kapalı 
kaynar tencerem, et mi pişer, 
dert mi pişer?” 


Üüç-Jkii-Bilir 
Gülümseyin Çekiyorum! 


luğu hasetimden 
| Sezai'nin dediği 
bu insanlar ben 
k şeyleri?” 


İçimin dolu 
şekerim. Hali 
gibi “nerden bulur 
mutsuzken gülünece 
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undan birkaç yıl önce ne yapıyorduk acaba, 
mutluculuk oyunu oynamak için? 

Hani sosyal medya yokken diyorum. Aklımıza gelen 
her düşünceyi twitleyemediğimiz, yediğimiz her yemeği 
facebookta paylaşamadığımız, gittiğimiz her mekânı, 
dinlediğimiz her şarkıyı story'e atamadığımız zamanlar. 

Ne garip hayat yaşıyor olduk, farkında mıyız? Acayip mutsuzuz 
aslında, bakmayın çaktırmamaya çalışıyoruz. Yediğimizden, 
içtiğimizden midir nedir, suratlardan düşen bin parça. 
Girdiğimiz ortamlarda insanlara selam vermekten aciz olduk. 
Dilimiz eskiyecek sanki! Geçenlerde 4 yaşındaki bir çocuk 
metrobüste şoföre “Meyaba” dedi. Ben şook! Ancak onun 
masumiyeti bunu gerektiriyor demek. Ne var yani bir 
markete girdiğimizde kasadaki arkadaşa selam versek? 
Alışveriş yaptığımız mağazadaki reyon görevlisine 
“nasılsınız?” desek. Rahmetli ananem derdi; “kurban 

olayım demekle kurban olunmaz.” Birinin yüzünde 
tebessüm olabilmek iki dudak arasında hâlbuki. 

Her sabah selamsız sabahsız babamın iğnesini yapmak 

için odaya gelen hemşireyi bir gün kıstırıp güldürdüğümde 
“aa siz gülebiliyorsunuz, bence sık sık yapın bunu, yakışıyor 
size” dediğimde nasıl da afallamıştı. 

Bizi bu havalar değil gösteriş merakı mahvetti azizim... 

Aynı havayı soluduğumuz, aynı ortamda olduğumuz, yan yana 
yolculuk yaptığımız hatta aynı evde yaşadığımız insanlar ne 
kadar mutlu? Sormuyoruz ki bilelim. Behçet Necatigil diyor ya 
“Kapalı kaynar tencerem, et mi pişer, dert mi pişer?” 

Biz de o misal, sosyal medyada bir bakıyoruz herkesler 
mutlu pozlar paylaşıyor. An fotoğraflarını çekmede Japonların 
rekorunu kırdık, geçtik. Sorsan herkes geziyor, tatilde. Bütün 
yaz, tatildeki insanların fotoğraflarına bakıp bronzlaştığını 
söyleyen bir kesim var. “Mutluymuş gibi çek panpa” espirileri 


havada uçuşuyor. Dostlar alışverişte değil de gezmede görsün. 


Neden? Çünkü mutsuzluğumuzu göstermek istemiyoruz. 
Neden? Çünkü aciz sanırlar, güçsüz olduğumuzu düşünürler. 
Hadi bakalım kim daha çok mutluluk pazarlayacak 
takipçilerine. Bak hadi sen mi daha mutlusun ben mi? 

Yüz yüze geldiğimizde konuşmaya erindiğimiz insanlar 
yazışırken cınımız, tatlımız, şekerimiz. Şakacıktan 

mutluyuz, selfiemizi çekene kadar gülümseyip paylaştıktan 
sonra büzüyoruz dudaklarımızı. 

Tamam, etrafımızda paylaşmaya değer çok güzel şeyler 

var. Anı kalıcılaştırma, perşembelere tbt bırakma, bir 
dergi-kahve ikilemesi, bir nehir kenarındaki kuşlar, 
simit-martı-boğaz üçlemesini kabul ediyoruz da sevgili 
anneler, çocuğunuz tuvalet alışkanlığı kazanırken klozette 
fotoğrafını çekip paylaşmayın bi zahmet. Anlıyorum sizi, 
büyük bir masraftan kurtulmanın dayanılmaz hafifliğini 
yaşıyorsunuz ama o kadar da etmeyin timeline'larımıza! 
İçimin doluluğu hasetimden şekerim. Halil Sezai'nin dediği 
gibi “nerden bulur bu insanlar ben mutsuzken gülünecek 
şeyleri?” Şaka şaka, gözüm yok, hepiniz mutlu olun, 

ama sahiden. Ama her zaman. 

Hadi bugün güzel bir şey yapalım, insanlara “selam” verelim, 
sevdiğimiz birine “seni seviyorum” diyelim. “iyi ki varsın be” 
diyelim. Yardıma ihtiyacı olan birine elimizi uzatalım. Otobüste 
yaşlı ya da çocuklu birine yer verelim. Sahiden mutlu olup 
mutlu edelim. Ne demişti Makas; “çünkü hayat çok güzel; 
kuşlar, ağaçlar, çiçekler...” 

Hadi şimdi toplanın; üççç-ikiii-biirrr, gülümseyin, çekiyorum... 
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(J tmin Murat KILIÇ 


fsanesi 


Filmlerinin sonunun her zaman masallardaki gibi iyi bitmesi ile 

umut veriyor. Halkın çok iyi tanıdığı Karakterleri ekrana taşıması ve 
hepimizin ortak dertlerini anlatması ile arkadaş olunabilecek kalitede 
filmler izletiyor. Her filme özel bestelenmiş akılda kalıcı müzikleri 

ile de filmin karakterini daha en baştan bize anlatıyor. Senaryolarıyla, 
müzikleriyle ve tüm ekibiyle Keme nal filmleri, bir döneme 
damgasını vurdu ve genç yaşlı herkes tarafından halen seviliyor. 


| 


Mg Wi 


analların arasında, ne aradığımı 
bilmeden oradan oraya geziniyorum. 
Hollywood'dan araba patlatmalı bir film 


çıkıyor karşıma. Yok, bu şu an sarmadı. Kirli sakallı 
zengin erkeğe aşık olan fakir kız dizisi nasıl? 

Yok, oda bana göre değil. 

Cinayet çözebilen dedektif teyzelerin programı? 
Antilop avlayan aslanlar? 

Yok arkadaş... Tatmin etmiyor. 

Derken bir anda gördüğüm şey beni 
gülümsetiveriyor. Yüzümde gevrek bir gülümseme 
ile bana tüm dertlerimi bir süreliğine unutturacak 
o filmin sesini açıyorum. Belki yirminci kez 
izleyeceğim bu filmi, ortasından bir yerden 
yakalamış olmam 
umrumda bile değil. 
Aynı zevkle, özlemle 
izliyorum Kemal 
Sunal'ın o her şeye 
inat gülen yüzünü. 

İyi de en sevdiğim 
Hollywood filmlerini 
bile iki kereden fazla 
izleyemeyen ben, ne 
buluyorum bu 40 yıllık 
filmlerde? İşin ilginç 
tarafı, aramızda kuşaklar 
olan dedelerim de 

seviyor, taso oynayan 
90'lar çocukları da 80'lerin 
metalci gençleri de sağcısı da 
solcusu da... Peki nasıl? 
Filmlerinin sonunun her zaman 
masallardaki gibi iyi bitmesi ile umut 

veriyor. Halkın çok iyi tanıdığı 

karakterleri ekrana taşıması ve hepimizin ortak 
dertlerini anlatması ile arkadaş olunabilecek 
kalitede filmler izletiyor. Her filme özel 
bestelenmiş akılda kalıcı müzikleri ile de filmin 
karakterini daha en baştan bize anlatıyor. 
Senaryolarıyla, müzikleriyle ve tüm ekibiyle 
Kemal Sunal filmleri, bir döneme damgasını vurdu 
ve genç yaşlı herkes tarafından halen seviliyor. 
Peki, Kemal Sunal filmlerini bu kadar başarılı 
yapan sadece bunlar mı? 

Bunu anlayabilmek için, yerli ve milli kafalarımızın 
içerisinde keyifli bir yolculuğa çıkalım. “Biz ne 
izlemek istiyoruz?” sorusuna cevap verirsek, 
“Neden hâlâ izliyoruz?” sorusuna da cevabı 
kolaylıkla vereceğiz. Ülke olarak, iç disiplinden 
ziyade dış motivasyonla yol aldığımız bir 

gerçek. Bilimsel konuşmaya gerek yok, sözün 

özü şu, çabuk gaza geliyoruz. Hitabeti güçlü 

ve coşku veren siyasetçilerin tarihimiz boyunca 


. 


başarısı, motivasyon ve kişisel gelişim kitaplarının 
yüksek satışları, futbol maçlarında kendimizi 
kaybetmemiz ve birçok şey bunun göstergesi 
aslında. Hatta biz savaşlarda bile arkadan bize gaz 
veren orkestrayla savaşa giderdik. (Mehter 
takımının ne iş yaptığını bilmeyen yoktur sanırım.) 
Şimdi gelelim gaza gelmemizin Kemal Sunal 
filmleri ile alakasına... Kemal Sunal filmleri, 
kulağa garip gelse de iyi birer motivasyon filmidir. 
Kemal Sunal filmlerinde ağırlıklı olarak göze 
çarpan ilk detay, “başarı öyküsü” özelliği 
taşımasıdır. Ve başarı öyküsü kadar motive edici 
bir şey daha yoktur. 
...N İnek Şaban filminde, 
|) bir karpuzcunun 
başarılı bir kaleci olup 
yükselmesi, Doktor 
Civanım filminde, 
bir hademenin doktor 
kılığında köylülerin 
gözünde yükselişi, 
Korkusuz Korkak 
filminde Mülayim'in 
sıradan bir memurken 
mahallenin gözünde 
kahraman olması, 
Salako filminde 
saf bir köylünün 
iyi niyetli bir eşkiya 
olması, Sahte Kabadayı 
filminde bir pişmaniyecinin mafya 
babası olması, Atla Gel Şaban 
filminde sıradan fakir bir vatandaşın 
at yarışlarından zengin olması, Bekçiler Kralı 
filminde sıradan bir bekçinin, mahallelinin 
dertlerine çare bularak halkın gözünde 
yükselmesi, Yüz Numaralı Adam filminde yine 
fakir karakterin reklam yıldızı olması... 
Hafızanızı biraz yokladığınızda, diğer birçok 
Kemal Sunal filminde de bu yapıyı kolaylıkla 
farkedeceksiniz. İşte bu ve bunun gibi filmler 
bizde geleceğe dair umut uyandırır ve gereken 
dış motivasyondan bir nebze de olsa bize 
tattırır. Filmi izlerken kendimizi başkarakterin 
henüz başarılı olmadığı hali ile eşleştirip 
“Bizim günümüz de elbet gelecek.” diyoruz. 
Filmi izlerken esinleniyor, kendi hayatımıza 
karşı umutlanıyoruz. Kılıbık filminde Kâmil, 
oğlunu döven mafyayı yerden yere vururken, 
Bombacı Mülayim, zorba patronuna yerleri 
sildirirken, deli kaymakam Şaban, hilekâr fırıncıya 
ayar verirken, Kibar Feyzo ağadan intikamını 
alırken biz de rahatladık, rahatlamaya da 
uzun yıllar devam edeceğiz gibi duruyor. 


.. oplanın! Size anlatacak bir hikâyem var. 
Büşra ÇAKIR Otuzlu yaşlarımın başıydı, hayatımın üçte birini 
ancak yaşamıştım. Parkta öylece otururken 
yanıma yaklaşan 9-10 yaşlarında bir çocuk bana 
şimdiye kadar aldığım en iyi teklifle gelmişti: “Benimle 


oynamak ister misin?” Daha çok yetenekleriyle göze çarpan, 
sosyal ve sayısal testlerde genellikle standardın altında kalan 
O bir çocuk olduğunu öğrendim annesinden. Öğretileni yapmak 


| yerine, her şeyde bir anlam arayarak öğretmenlerine sürekli 


problem çıkarırmış. Annesi bu yüzden beni uyarmak istemiş. 
“Öyleyse beni bulduğu için sevindim.” dedim. 

“Demek ki ondan öğreneceğim çok şey var.” 

Oyunun adı Bir Çizen Bir Soran. O çizecek, ben soracaktım. 
Sonra sorularımı kendince cevaplayacaktı. Bir nevi felsefe 
sohbeti yapmak istiyordu. Peki, ben anlamlı şeylere tahammül 
edebilir miydim ki? Uzun zaman olmuştu. Yeni dünya düzeni 
bize anlamsız şeylere tahammül etmeyi öğretmişti. 

Tam masanın üstünde telefonum duruyordu. Bir ara elime 
aldım. Hemen ekledi, “İki kişilik bir oyun bu.” Sahiden 
telefonda artık insan gibiydi. Şimdiden anlamıştım bakış açısını. 


Bu konuşmalar beni hafiften sarsmıştı. “Peki.” dedim. 
k e R Her şeyi uzaklaştırdım. 
Sanki unuttuğum bir şeyi hatırlamak Oyuna başlıyarduk. 
üzereydim. Dilimin ucunda hissi... Ben Önce bir gökyüzü çizerek resmine başladı. Öyle güzel çizdi ki 
ğa ş : geceyle gündüz bir oldu sanki. Güneş, bulutlar, yıldızlar ve bir 
bunları düşünürken oresmine devam etti. dolunay... Hepsi orada duruyordu. Şöyle bir gökyüzüne 
PEY PEY en bakındım. Hava ne kadar da berraktı. Bana gökyüzünün varlığını 
Gökyüzünün altına alam ama huzur dolu hatırlatmıştı bu resim. Çizimi bittiğinde sıra bana gelmişti. 
gözüken bir ev çizdi ve Sorabilirsin. aa b eş 
: i z Söyle sordum: 
dedi. O an aklıma bir şey gelmedi. “Biz gökyüzüne bakmaktan ne zaman vazgeçtik?” 
Kekeledim. Etrafıma bakındım yine. hee emanetim oralimuz. leşi. Mm eliniz 
/ Önünüzde başınızı yukarı kaldırmayın diye verilmiş bir sürü 
Yanı başımızdaki evlerden çokça farklı oyuncağınız var. Elleriniz hiç boş degil. Günün her saatine 
Mz ti SM uygun, değişik bağlılıklarınız var. İki çocuğun elini aynı anda 
gözüküyordu çizdiği ev. Hemen aklıma tutamazsınız. Çünkü bir eliniz daima doludur.” dedi ve devam 
e etti: “Gökyüzüyle ilgili merak ettiğiniz tek şey hava durumudur. 
Şu soru geldi: Ik daha az Çocu 


Onu da bir aletten öğrenirsiniz. Hâlbuki ben yağmurun 


sahip olmamıza ragmen evlerimiz geleceğini babaannemin bacakları ağrırsa hemen anlarım. 
inle mihi asri! in yg” Rüzgârın yönünü parmağımı yalayıp gökyüzüne uzatıp 
neden seninki gibi gorunmuyor i hissederek bulurum. Elime bir iPad verilmediği sürece başım 
hep yukarıdadır. Bana vakit ayırırlarsa, uçurtma uçurmak, 
kuşlara ev yapmak, gece olunca yıldızlarla ilgili sorularak 
sormak en çok sevdiğim şeylerdir. Çimlerde top oynarken 
kuş seslerini dinlemek bana azim verir. Bir kuşun peşinden 
koşturmak, ona yetişebileceğimi düşünmek, uçabilmeyi hayal 
etmek... Bunları da en son yıllar önce yaptınız. Merak etmeyi 
unutmadınız belki ama merak ettiğiniz şeyleri değiştirdiniz. 
Tüm bitkiler, güneş için adeta bir yarış halindedir. Onlar 
arasında yaşam ışığa doğru yükselir ve tüm bitkiler 
yapraklarını daima güneşe çevirirler. Siz gökyüzünü, 
yapraklar arasından süzülen güneşi, ağaçları, hayvanları 
masum olduğu için sevdiniz. Onları gerçekten seviyor 
olabilirsiniz ama ihmal edilmiş bir sevgi bu. Tıpkı burnunda 
sümüğüyle, tek ayağı çıplak, pantolonu büyük gelmiş 
bir sokak çocuğu gibi. Sözde sevilen ama hor görülmüş...” 
Bu konuşmalar beni hafiften sarsmıştı. Sanki unuttuğum 
bir şeyi hatırlamak üzereydim. Dilimin ucunda hissi... 
Ben bunları düşünürken o resmine devam etti. 


Gökyüzünün altına küçük ama huzur dolu gözüken bir ev 
çizdi ve “Sorabilirsin.” dedi. O an aklıma bir şey gelmedi. 
Kekeledim. Etrafıma bakındım yine. Yanı başımızdaki 
evlerden çokça farklı gözüküyordu çizdiği ev. 

Hemen aklıma şu soru geldi: 

“Artık daha az çocuk sahip olmamıza rağmen evlerimiz 
neden seninki gibi görünmüyor?” 

Şöyle cevap verdi: 

“Şehirde yaşayan insanlar olarak dünyayla başa çıkamadıkça 
evlerinize daha çok, dışarıya, doğaya daha az vakit ayırmaya 
başladınız. Dilinize her zaman bir güvenlik kelimesi geldi 
durdu. Güvenlikli siteler, güvenli oyun alanları, güvenilir 
yiyecekler, güvenilir insanlar... Tüm bunları düşünmek 

sizi bir kozaya hapsetti. Nihayetinde farklı uyaranlara maruz 
kalmadığınız için kafesteki şempanzelere dönüştünüz. 
Memnuniyetsiz ve depresif. 

İç dünyanızı, evinizi büyüterek ya da daha fazla eşyaya sahip 
olarak zenginleştirirsiniz sandınız. Havuzları, sinemayı, spor 
salonlarını, oyunları her şeyi evinize taşıdınız. 
Bir de kapısına güvenlik diktiniz. Dışarıda 
yapacak hiçbir şeyiniz kalmadı. Dışarıya bile 
tekerlekli bir ev üzerinde çıktınız. Yaşasın! 
Aslında şahane bir kaleniz oldu. 
Tüm bu imkânlara sahip olan bir 
ev almak için bir de gece gündüz 
çalıştınız. Hâlbuki imkân olarak 
gördüğünüz bu şeyler, bizim için 
sadece “zorunlu seçmeli” bir ders 
gibiydi. Çocuklarınızın geleceğini 
işte böyle tükettiniz. Siz sokağı eve 
taşırken, çocuğunuzun camdan 
dışarıyı hasretle izlediğini fark 
etmediniz. Bizim sadece boyundan 
yukarımızı eğitsinler diye paralar 
döktünüz oysaki çocuğunuz resim 
yapmayı seviyordu, fark etmediniz.” 
Uyuşmuş gibiydim. Bu çocuk neler söylüyordu 
böyle? Sahiden en son güvenliğimden ne zaman 
endişe etmemiştim? Ne zaman çocukluğumdaki 
gibi saatlerce gözden kaybolmuştum. 

Tüm zamanlardakinden daha çok güvende olmamıza rağmen 
neden güven duygusuna bu kadar takmıştık? 

Resmine biraz dudaklarını bükerek devam etti. Sanki oyundan 
öte, bir şeyler anlatmak derdi vardı bu çocuğun. Onu sadece 
dinledim. Komut vermedim. Doğru, yanlış demedim. 
Anlaşılmaya çok ihtiyacı vardı. Devam etti resmine. 

Yaptığı evin önüne bir grup çocuk çizdi. Muhtemelen kendisi 
ve arkadaşlarıydı. Bu cevaplarının ardından artık aklımda 

tek bir soru vardı. 

“Çocuklar bizlerden ne ister?” dedim. 

Bu soruyu duyunca çocuk, çiçeğini bulmuş bir Arıkuşu gibi 
oldu. Arıkuşu, çiçeğin nektarından öyle haz alır ki kalbi 

deli gibi çarpar. Çocuk da bu sorudan sanki öyle haz almıştı. 
Derin bir nefes aldı ve cevap verdi: 

“Önce bırakın okul çantamızı kendimiz taşıyalım. 

Her istediğimizi almaktan, her ağlamamızdan endişe 
duymaktan vazgeçin. Sizi böyle kullanmamıza müsaade 
etmeyin. Ağlamak, sinirlenmek, öfkelenmek de organlarımız 
gibi bizim içimizde, bize ait. Bunları bizim yönetmemize 


“Önce bir 
gökyüzü çizerek 
resmine başladı. 

Öyle güzel çizdi ki 
geceyle gündüz bir oldu 
sanki. “Güneş, bulutlar, 

yıldızlar ve bir dolunay... 
Hepsi orada 


duruyordu.” 


müsaade etmezseniz, ileride eşine, çocuklarına, çevresine 
zarar veren, kafasını yalnızca aksesuar olarak vücudunda 
taşıyan bireylere dönüşürüz. Hissedemeyiz, düşünemeyiz. 
Arka sokağa oynamaya gidersek sonsuzluğa gitmiş olmayız. 
Oynamamıza, hayatla temas etmemize izin verin. Gelin siz de 
oyunlarımıza dahil olun. Bizimleyken aklınız yoğun işlerinizde, 
yarınki misafirlerinize vereceğiniz yemekte, yıkanmamış 
bulaşıklarda olmasın. O an gerçekten bizimle olun. 
Gözlerimize bakın, saçlarımızın rüzgardan değişen şekline 
tanık olun. Yediklerimizin nasıl üretildiğini, nereden geldiğini 
öğretin. Sabahları yumurta yememek için direniyorsak belki 
bildiğimiz yanlış bir şey vardır. Bir tavuğun binbir zahmetle 
yumurtayı nasıl dünyaya getirdiğini görürsek belki ona 
hürmet eder mızmızlığımızı bırakırız. Bizim geleceğimiz 
için bir yapılacaklar listesi oluşturmayın. Biz çocuğuz. 
Oynamak için zaman ayırmamalıyız, oyun zaten bizim 
hayatımızdır. Eve geldiğimizde merak ettiğiniz, ödevimizden 
kaç puan aldığımız olursa, hayatımız boyunca sadece 
ödevlerimizi merak edeceğinizi varsayarız. Yüksek puanlar için 
yaşar, alçaklarda dağılırız. Bize günümüzün nasıl 
geçtiğini sırf biri önerdi diye ezberden 
sormayın. O gün bizim için ne ilginçti 
bununla ilgilenin. Vereceğimiz cevap bir 
köşenin tanjantı değil de arkadaşımızın 
yeni aldığı kokulu silgili bile olsa 
bizimle ilgilenin. Belki bir fizikçi 
değil de başarılı bir tasarımcı 
oluruz. Bizi destekleyin. 
En önemlisi bize yeterince özen 
gösterin. Yaramazsak, söz 
dinlemiyorsak hemen bir sorun 
olduğunu düşünmeyin. Biz belki de 
sadece çocukluktan muzdaripizdir, 
hastalıktan değil. 10 yaşında bir 
çocuk, 20 yaşındaki bir insanın yarısı 
değildir. Siz bile hatalar yaparken bizden 
mükemmel olmamızı beklemeyin. 
Yanlış yapmaktan korkmamayı öğretin. 

Sizin göstereceğiniz sevgi ve saygıyı tekrar yeşertmek, 
gelecek için büyük bir fark yaratabilir. Biz geleceğiz, bunu 
unutmayın.” Resmi tamamladığında sanki kısa bir film izlemiş 
gibiydim. Ne çok şey vardı unuttuğumuz, gözümüzü 
kapadığımız... Aslında çizdiği resim, verdiği cevaplarla birlikte 
dünyada bir metropolun herhangi bir gününe ait bir özeti 
gibiydi. Anladım ki tüm çocuklar aslında bir sanatçı, problem 
sanatçı kalabilmekte! En son bir şeyler daha eklemek istedi. 
“Bu çizdiğime soru sormana gerek yok.” dedi. 

“Nedir o?” dedim. 

“Umut.” dedi, “Umudun resmini çiziyorum.” 

“Ama onu bilemeyiz, nasıl çizeceksin?” dedim. 

“Merak etme çizdiğimde artık siz de bilmiş olacaksınız.” dedi. 
O gün, bu güzel çocuktan hayatımın geri kalanı için şöyle bir 
ders almıştım. Tüm büyük insanlar da bir zamanlar çocuktu. 
Her insan çocukluktan yalnız bir kez geçer ve o yolda ancak 
kalbine ekilenler büyüdüğünde onu iyi bir insan yapar. 

Şimdi biz bu hikâyeyi bilerek ya tüm bunlara gözlerimizi 
kapatıp hayatımıza devam edeceğiz ya da hepimizin iyiliği 
için umudu yeniden var edeceğiz. 

Karar bizim! 
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gökdelenlerle dolu şehir, çöpü taşmış tenekeler ve insanlığından şüphe ettiğiniz 
insanları görmek duygularınızı nasıl etkiler? Peki, güzel bir ses, söz işitmek?” 


e kadar da cinsiyetçisiniz. Ben onu mu kastettim! 
Eşitlik talebimi nasıl dile getirecektim? Olmaz mı 
yani? Eş olunur da eşit olunmaz mı? Bunun film 


ile ne alakası var? İlmi meseleleri geyiğe mi alet ediyoruz! 

Bi saniye... 

Hatlar karışmadan İgüzel film ismi olur aslında)... 

Devreye giriyorum... 

İnsanlık tarihinde hiçbir şey yoktur ki sanatın konusu 

olmasın. Ya da sanat öyle bir şeydir ki insana dair olan her şey 

ile ilgilidir. Zira sanat, insanidir. İnsan da sanatın tecessüm 

etmiş hallerinden biri... 

Sanat, insanın aklında ve kalbinde başlar. Kalp ile akıl eştir 

fekat eşit değildir. Adalet üzere konumlandırılmışlardır. 

Üstünlük yoktur. İnsan bedeninde de üstünlük takvadadır. 

Bedende ya da insanda değil, insan olabilmenin tarifine 

yönelik kuwetli bağlılık ve yaşayıştadır. 

İşte ilim burada başlıyor. Filmin ilmi de buradan neşet edebilir. 

Anadolu'nun “filim” demesini de bir latife olarak meseleye 

bağlayabiliriz. 

İnsandan olmayan hiçbir şey film olamaz. Hayata dair olan 

her şey filmin meselesidir. Sinemanın yani... 

Peki, insanın cinsiyeti var mı? Ya da insanlığın? 

Kadın ve erkek eşit midir? 

Hayır! Olmamalı da... 

Eşitlik değil, adalet olmalıdır. Eş olanlar eşit olamaz. 

Denklik söz konusu edilebilir. Ancak eşitlik sadece ve sadece 

yabancılaştırma efektidir. Aile olabilmişlerin eşitliğinden söz 

etmek, öncelikle onları birbirinden uzaklaştırmak demektir. 

Eşit olarak nitelendirilen herhangi iki insan, o andan itibaren 

birbirine karşı mesafelidir. Çünkü eşitlik, güç yüklemesidir. 

Güç kıyasıdır. Kıyasta ölüm vardır. Kısasta ise hayat... 

Bütün zamanların en kıyasçı sanatı ve kitle iletişim aracı ola- 

rak sinema, bu meselenin tam göbeğinde duruyor. 

Hatta mesele zaten sinemanın göbeği oluyor. 

Eskiden filmler vardı. Kurgu dediğimiz şey “keserek” yapılırdı. 

Negatif film şeridi banyo edilir, pozitife çevrildikten sonra 

“insan eliyle” yeni bir “gerçeklik yaratmak” üzere 

“kendi tanrılık iddiası”nı ispatlamak için parça parça olurdu. 

Şimdi ise film şeridi yok. Artık dijital dünyadayız. Her şey karta 

kaydediliyor ve kurgu için bilgisayara aktarılan görüntüler, 

insan eline değmeden makinelerle hemhal oluyor. 

Fazlasıyla romantik ve gerçekten kopuk gibi gelebilir, bu bakış. 

Fekat unutmamak gerek ki insanın eşya ile ilişkisinin iki yolu 

vardır. Biri dokunmak, diğeri hissetmek... Fiziksel olarak 

dokunmak ve duygusal olarak dokunmaktır bu. Hissi ve sezgiyi 

önemseyen ama fiziksel mevcudiyeti de ihmal etmeyen bakış 

yani. Ondan sebeptir ki artık film şeritsiz filmlerdeki 

duygu yoksunluğuyla karşı karşıyayız. 

İnsanoğlu, 5 duyu organıyla duygularını besler. “5 duyu 
organına bağımlıdır” demiyorum. Dokunmak, görmek, 

koklamak, işitmek ve tatmak yoluyla hayatı 


“Güzel çiçek kokusu hanginizin duygusunu okşamaz? Sevdiğiniz bir tat size neler 
hissettirmez? Toprağa, çimene, pamuğa dokunmak ne hissettirir? Pis bir manzara, 


.y 


anlamlandırmanın kanallarını açar. 

Güzel çiçek kokusu hanginizin duygusunu okşamaz? 
Sevdiğiniz bir tat size neler hissettirmez? Toprağa, çimene, 
pamuğa dokunmak ne hissettirir? Pis bir manzara, 
gökdelenlerle dolu şehir, çöpü taşmış tenekeler ve 
insanlığından şüphe ettiğiniz insanları görmek duygularınızı 
nasıl etkiler? Peki, güzel bir ses, söz işitmek? 

O halde film şeridinin olmadığı sinemanın, kendi duygusunu 
muhafaza edebilmesi için yeni yöntemler kullanması gerekir. 
Teknoloji bağlantılı bu tür değişim ve dönüşümler 
çoğaltılabilir. Yakın zamanda sinema salonu herkesin evine 
gelecek belki. O vakit de sinemaya gidecek misiniz? 

Ya da kavram değişikliğine hazır olsak mı şimdiden: 

Bugün hangi film gelecek sana? 

Adalet demiştik ya... Püf noktası burası olsa gerek... 

Sinema, gücü nispetiyle adaletin tecellisine katkı sağlayacak 
en sağlam araç olabilir. 

Evet, araç. Amaç değil araçtır sinema. Kutsamanın manası 
yok. Kutsal olan, gayemizdir. Onun dışındaki her şey araçtır. 
Kadının erkekliği, erkeğin kadınlığı noktasında da sinemanın 
manipülasyon etkisi masaya yatırılmalı artık. 

“Sinema okuryazarlığı” denen bir mevzu var, -ki, görmezden 
geliniyor- derdimize derman olacak. Bir çeşit savunma 
mekanizması. Daha doğrusu savunma yöntemlerinden biri. 
Her bir ferdin savunmasız şekilde maruz kaldığı film 
dünyasının ilimden uzak üretimin farkında olan duruş... 
Konumuz elbette kadın-erkek meselesi değil. 

Aksine, insanlık mevzuu... 

Kadının temsil ettiği insanlık ile erkeğin temsil ettiği insanlık... 
Adalet yani. F/ilim makaslayan adamın kadın olamama hali 
üzerinden erkekliğin ve kadınlığın muhafazası yolunda bir 
serzeniş sadece... Dedim ya... 

Eşitlik değil, adalet olmalıdır. Eş olanlar eşit olamaz. 
Denklik söz konusu edilebilir. Ancak eşitlik sadece ve sadece 
yabancılaştırma efektidir. Aile olabilmişlerin eşitliğinden 

söz etmek, öncelikle onları birbirinden uzaklaştırmak 
demektir. Bunu en iyi yapan araç sinemadır. Bir sanat dalı 
olduğu kadar etkili bir kitle iletişim aracı da 

olan sinemanın adaleti zedelememesi 

için gerekli olan da adil olmaktır. 
Üretici olarak sinema 
eserlerinde adaleti muhafaza 
etmek en başta... Ve izleyici 
olarak da bilinçli bir 
savunma mekanizması 

ile duyguların ve sezginin 
muhafazasını sağlamak... 
Bize lazım olan budur 
hâkim bey. 

Yoksa hâkime hanım mı 
demeliydim! 
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“Nasıl bir yerde 

kitap okumak 

istersin” deseler, 
vereceğim cevap tam da 
karşımdaydı. Küçük bir 
pencere önündeki sedirde 
çayımı yudumlayarak 

, kitabımı okuduğumu 

hayal ettiğim o otantik 

köşeyi de buldum. | 


X VW Magnol 


a'mdan 


trafımızda okuyalım diye ne çok kitap hatta 

ne çok mekanvar. 

Makas Dergisi olarak sizlere bu sayımızda 

belki önünden geçip gittiğiniz belki de müdavimi olduğunuz 
bir mekanı anlatmaya çalışacağız; hala gidip 

bir çayını içmeyen varsa, en güzel tatlıları olan şiirli 
Magnolya'yı yemeyen varsa diye. 

Çayistanbul Kitap Kafe, Eyüp Sultan Camii'nin hemen yanı 
başında, oyuncakçılar çarşısı diye geçen o güzel sokakta bir 
mekan. Dışarıdan bakınca bile içerideki otantik havayı hayal 
edip heyecanlanıyorsunuz. Ben öyle hissettim en azından. 
Girişte kocaman bir “vav” tabelası, hemen yanında günün 
sözünün yazılı olduğu büyük bir tahta ve sevimli rengarenk 
masa-sandalyeler karşılıyor misafirlerini. 

İçeride bolca antika objelerin olduğu bu kafeye girdiğinizde, 
kendinizi geçmişe yolculuk yapmış gibi hissediyorsunuz. 
Sadece ben böyle hissetmiş olamam. Gidince daha iyi 
anlayacaksınız beni. 

Çayistanbul kafe, iki katlı olup alt katta büyükçe açık ve 
kapalı bahçeleri bulunuyor. Daha çok muhabbet etmek 
isteyenlerin tercih ettiği kısım, burası olsa gerek. 

Çünkü üst kat, bambaşka bir dünyaya kapı açıyor. 

Ahşap merdivenlerden çıktığınızda karşınıza kitaplıklar, 
yine antika objeler ve masalar çıkıyor. 

“Nasıl bir yerde kitap okumak istersin” deseler, vereceğim 
cevap tam da karşımdaydı. Küçük bir pencere önündeki 
sedirde çayımı yudumlayarak kitabımı okuduğumu hayal 
ettiğim o otantik köşeyi de buldum. 

Üst katta başka bir odada ise dışarıdan gelen vakıfların, 
derneklerin toplantı yapma olanağı bulduğu büyükçe bir 
salon mevcut. 

Kafe, bağışlama usulüyle kitap alıyor, ödünç sistemle 
müşterilerine okumaları için veriyor. 

Alt katta, müşterilerin yazmış oldukları özlü sözleri astıkları 
bir duvar var. Önceleri küçük bir mantar panoyla başlamışlar. 
Ancak müşteriler o kadar sevmiş ki şimdi kocaman bir 
duvar, rengarenk post-itlerin asılı olduğu yazılarla dolu. 
Bizi ağırlayan Onur bey, 60 çeşit çayları olduğunu söyledi; 
yok artık dedik, gösterdi. Gerçekten de varmış. Aromalı 
bitki ve meyve çaylarından içerken yanında muhakkak 

en sevilen tatlıları olan Magnolya'yı tavsiye ettiler. 

Tatlıların her birinin üzerinde güzelim sözler, şiirler yazılı; 


Ne Çıktı? 


önce ruhunuzu sonra midenizi doyurun diye. 

Normalde bir kafeye gittiğimizde ilk yaptığımız, mönüden 
önce wifi şifresi istemek oluyor ya, Çayistanbul Kafe'de 
bunu yapamıyorsunuz; yazmışlar tahtaya; “no wifi, 

yes sohbet”. İtiraf ediyorum, oldukça etkileyiciydi. 

İmza günleri, söyleşi etkinliklerinin düzenlendiği kafenin 
ikinci şubesi, çok yakında Vezneciler'de açılıyormuş. 
Haberini de biz verelim buradan. Hem de 4 katlı ve bahçeli 
olacakmış. 

Malum Ramazan ayı, Eyüp Sultan'a iftara 

gelmişken bu otantik mekanda 60 çeşit çaydan birini 

içip kitabınızı okurken bizi de anarsanız seviniriz. 

Bu arada fiyatlar da gayet uygun. Üstelik buraya kadar 
geldik, bir şey yiyip içmeden gidersek ayıp olur diye 
düşünmeyin. Sadece kitabınızı okuyup gitmeniz de 
mümkün. Yetkilisi söyledi, gerçekten. Ama siz yine de 
şiirli bir tatlıyla bir çay için en azından. 

Hadi afiyet olsun... 


NOT: Günün sözü demişken, bizim nasibimize bu söz 
çıktı: “Gerçek, gecikmeyi sevmez.” Bakalım sizin 
kısmetinizde ne olacak? 
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“Yerçek, gecikmeyi sevmez.” 


VA 


Tuğba SAYGI 


Ulus'un 
Ulusu 


Gözlerimi ılık bir Nisan yağmuru ile 
açtım. O an başladım işte bu yalancı 
dünyaya kök salmaya. Yıllar, bir yol 
gibi uzanırken önümde, kaç kere basıp 
geçtiler üzerimden, kaç kere kırıldı 
tazecik filizlerim ve ben kaç kere 
doğrulttum belimi yeniden. 
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ir değil iki değil tam sekiz asırdır kara fırtınaya aşırı 
soğuklara, yakıcı sıcaklara dayanan ve en zorlusu 
sayılabilecek bir dolu fırtınasından az önce kısmen 
devrilerek kurtulan, unvanına “tarihi” ifadesini haklı bir 
gururla kazıtan Çengelköy'ün müdavimi Çınar ağacının 
altındayım. Fırtınanın ardından muhabirler olayın tanıklarına 
sorular sorup fotoğraflar çekerken, göz ardı ettiğimiz bir 
gerçeğe, birinci ağızdan olayı dinlemeye yöneliyorum. 
Çınar: Bak bak şu insanoğlunun nankörlüğüne bak. 
Benim üzerimden prim yapıyor da mikrofonu başkasına tutuyor. 
Çek fotoğrafımı çek izin almana gerek yok zaten sanki kadraja 
sığdırabileceksin de... Gel, gel de sor halin ahvalin nedir diye. 
Nerdeeee... 


Asırlık çınara mikrofon tutan genç muhabir 

Sanki buz parçaları az önce onların kafasına düştü. 

Her biri, bir kuruluktaydı. Benim cildimi yakıp geçtiler, benim 
yapraklarım döküldü. Ne bilsin mikrofon tuttuğun o adam 
düşerken ne hissettiğimi. Düştüğümü gördü o kadar. 

Kim bilir belki korkudan onu bile görmedi. Duyduysa ahımı 
duymuştur oda belki... İhtiyar; ruhunu ölüme yakın hissedendir. 
Muhabir: Huysuz ihtiyar alameti, dırdırdır, dırdırdır ne çok 
söylendin! 

Sen de kimsin? 

Asırlık bir çınara mikrofon tutmasını bilen bir genç muhabir 
diyelim. Uzun bir söyleşiyi umuyorum, 

Uzun mu, dinlemeye sabrın yeterse buyur. Hem neden benimle 
röportaj yapasın ki? 

Asıl sebep bugün başına gelen acı olay gibi görünse de 
ihtiyarların sohbetini seviyorum. 

İkidir bana ihtiyar diyorsun. İhtiyar; ruhunu ölüme yakın 
hissedendir. Oysa ben hayatı daha yeni anlamlandırıyorum. 
Bana ne soracaksın merak ettim. Kız Kulesinin ya da Galata 
Kulesinin yapılışını değildir umarım, (güler) benimde yaşım bir 
yere kadar... Yoksa söyleniyorum diye... Hayır, hayır doludan ne 
kadar etkilendin onu sormak istiyorum. Geç bunları evladım, 
ben boğazın donmuş sularında yürüyenleri görmüşüm sen 
kalkmış yarım saatlik doluyu soruyorsun bana. Islanmışın 
yağmurdan pervası yoktur. Canımı yaktı doğru ama kedinin 
tırmanırken üzerimde bıraktığı tırnak izi kadar. Sen bakma 
şikâyet ettiğime, hem ben şanslıyım birazdan yardımıma bir ekip 
yollanır düştüğüm yerden kaldırırlar. Kolay mı yıllara meydan 
okumak... Benim kadar şanslı olamayan ne çok arkadaşım var. 
Neden böyle söyledin? 

Bu yaz sıcağında gelip geçen bir yağış sonrası yaptığınız 
yaygarayı, karların altında sessiz sedasız yardım bekleyen 
arkadaşlarıma yaptınız mı? Bu ülkenin hayvan severleriyle beni 
koruma altına alanların ortak noktası bu işte. Samimiyet 
eksikliği... Karın devirdiği, dallarını kırdığı arkadaşlarımın 
gündem olduğunu görmedim. Sen bile normalden fazla 


yaşadığımı düşündüğün için burada değil misin? 

Hiç buralara kiraz ve ayva yemek için geldin mi? 

| 

Hayvan severler derken neyi kastettin peki. 

Hayvan severleri! 

Yani hayvanlar âlemini kedi ve köpekten ibaret sananları 
diyorum. Güvercinlere buğday atıp saksağanı kargadan 
ayıramayanları diyorum. Kuşların renklisini kafeslere hapsedip, 
karatavukların sürüyle uçan 

göçmen kuşlar olduğunu 

bilmeyenleri diyorum. 


Samsonhane de az ilerideydi biliyor 
musun? Sultan tazısı, zağarı... 
(samsonhane...?) 

Bunlar bizi aşan konular, 

Beni değil, seni aşıyor... 

Büyümek bir emri vakidir, genç kız! 
Seni buraya kim dikti onu anlat 
gerçekten merak edilesi. 


Nasılda hatırlattın genç kız! Yıllar önce 
ogünü... Annemin kollarından sıkıca 
tutunmuş küçücük bir çınar topuyken ben. 
Yağmura kara fırtınaya dayanmıştım da, 
güzel bir bahar meltemiyle nazlı nazlı 
salınırken, ayaklarımın altında uzanan 
Bekâr deresinin süzülüşüne aldanıp bir 
yağmur damlası inceliğinde kendimi 
bırakmıştım serin sulara... 

Bu yolculuğun nerede son bulacağını 
bilemeden... Ah İlkbahar... 


Yalancı dünyaya kök salmaya başladım 

Suyun içerisinde etrafımı temaşa ederek ilerlerken yolumuz 
boğazın sularıyla birleşip dalgalar yön değiştirdi de kendimi 
o zamanlar adını bilmediğim Çengelköy kıyılarında buldum. 
Çaresiz ne yapacağımı düşünüp durmuştum sıkışıp kaldığım 
otların arasında, yaşamaktan umudu kesmiş çürüyordum. 
Her gün çiftçilerin yere sert basışlarıyla uyanıyor, akşam 
olduğunu Pazar iskelesinden dönenlerin yorgun ayak 
seslerinden anlıyordum. Bir sabah ot toplamaya gelen 
kadınların sesiyle uyandım. Sonra bir çocuk keşfetti beni, 
annesinin ardı sıra dolanan. Beğenilmemiş olmalıyım ki 
beni gücünün yettiğince fırlattı. Yola yakın bir yere düşmüş 
kendimden geçmişim. Gözlerimi ılık bir Nisan yağmuru ile 
açtım. O an başladım işte bu yalancı dünyaya kök salmaya. 
Yıllar, bir yol gibi uzanırken önümde, kaç kere basıp geçtiler 
üzerimden, kaç kere kırıldı tazecik filizlerim ve ben kaç 
kere doğrulttum belimi yeniden. 


Ne olursa olsun elindeki ağacı toprağa dik 
Büyümek bir emri vakidir, genç kız! Anadolu'nun Türklerden 
temizlenmesi için toplanan Haçlı Ordularının geçişlerini 
izlerdim. Çan sesleri doldururdu Bizans'ı... 

Neden öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? 

Böldüğüm için üzüldüm öyle derinden anlatmaya başladın ki 
şaşırıp kalmışım, devam et lütfen. (dallarını sallar) 

Neyse... 


“Kıyametin 
kopacağını 
anlasan bile 

elindeki ağacı 

toprağa dik” 


Bizans mı Osmanlı mı desem tercihin ne olurdu? 
Tabii ki Osmanlı olurdu. 
Ah aşığın maşukuna kavuşmasını nasıl unuturum. 
Neden? 
“Kıyametin kopacağını anlasan bile elindeki ağacı 
toprağa dik” diyen bir inanıştan geliyor olmaları tabii ki... 
Bizans'ında bir şeyi kalmamıştı zaten sonuydu. Sen benim 
Bursa'daki arkadaşımı gördün mü? Çevresini dokuz kişi 
el ele tutunca zor kucaklıyor. Sen avcının ava olan aşkını 
bilir misin? 
İstanbul'un fethini anımsıyor musun? 
Ah aşığın maşukuna kavuşmasını nasıl unuturum. 
O ki Fuzulinin yazmaya cesaret edemediği en büyük 
aşktır. O ki maşukun gönlünü fethetmektir. 
O ki salına salına gezen bir güzelin elinden bıraktığı 
mendili yerden alıp avucunda saklamaktır. 
Sen avcının ava olan aşkını bilir misin? 


Kollarımı toprağa uzattım 
Bu kadar uzun yaşamanın 
sırrı nedir? 
Biz ağaçlarda sizin gibiyiz 
ayağımız yere bastığı zaman 
kendimizi güvende 
hissediyoruz. Yalnız kendini 
beğenmişlik gurur biz de 
o kadar çoktur ki başımızı 
yükseklere uzatır da uzatırız. 
Küçükken düşmeyen 
kalkmasını da bilmediği için bir 
yıkıldı mı doğrulmaz belimiz ama 
ben boyun eğmeden de başını boş bir 
kibirle uzatmadan da yaşanacağını tecrübe 
ettim kollarımı yukarı değil de toprağa paralele 
uzattım bu beni daha sağlam ve uzun ömürlü kıldı. Gemi 
çapaları nerde yapılır bilir misin? 


Kah Gazali'den şiirler 

kah Dede Korkut'tan kıssalar 

Hayatındaki en büyük değişim nedir neyin özlemini 
duyuyorsun? 

Ne olacak eskiden evlerden büyüktüm rakibim Selahattin 
camilerinin minaresiydi, şimdi ise binaların 

arasında kayboldum. Park ve bahçeler müdürü zabıta ekibiyle 
buraya geliyor. Çekil, çekil başından ayakaltında dolanma. 
Kimin kimsen yok mu? Nerden geldin sen? Aaa resmen 
kovdu beni zaten konudan konuya atlıyor, muhabbette 
edilmiyor. Yok, av yok çapa yok ayva... Yemiş ayvayı da haberi 
yok. Saçma sapan sorular soruyor. Neyin özlemini 
duyacağım hoş sohbet insanların elbette. Nerde o azizim 
diyerek başlayıp kâh Gazali'den şiirler kâh Dede Korkut'tan 
kıssalar anlatanlar. Uzakları sormak yerine içinde bulunduğu 
derdini, sevincini paylaşanlar... Karganın seyirde ne işi olur. 
Yollamışlar adap bilmez bir çaylağı, anlatıyorum anlamıyor. 
Lak lakla gemi yüklüyor. Neden soru sorduğumu 
düşünmüyor bir de merak edip sormuyor. 

Muhabirmiş merak mesleğinin mantığıdır, öğrenmemiş. 
(Güler) Ekipler gelene kadar oyalandım hiç değilse. 
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Gökyüzü Ülkesi 
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e beyaz şaşalı, dişi, akıllı ve çalışkan 


Yardımcı Karakterler Korkak Tavşan. ii 
Tembel flayvan Koy. Papağan Nu, Kangur 


akter flamingo Adı Foli, pembe tüylü, turuncu 


aman ve kan Ülkesi zamansız bir ei 
laman ii bir ülkedir. Kral ya da kraliçe yl B a 

| ii özgürdür. Ülkede alman tüm il > 
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e Yön kararlarını Kuzey rüzgarı verir. 


Tema ülkeyi sevmek ve onu korumak. 
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ökyüzü Ülke'sinde sıradan bir gündü. Sabah 


esen ılık kuzey rüzgarı, ülkeyi yeşil bulutlara 
doğru yönlendirmişti. Flamingo Foli, her 
zamanki gibi hayvan dostlarını toplamış nereye 
gideceklerini anlatmıştı. Yaşadıkları ada olan müzik 
adasının yeşil bulutlara doğru gitmesine karar 


vermişlerdi. Tabii ki hayvanların içinden ilk ses Tembel 
Hayvan Roy'dan gelmişti. 

- “Ben çok yorgunum, evimde dinlenmek istiyorum” 
dedi Roy. Foli hayretle Roy'a baktı: 

- “Ne demek dinlenmek, Roy? Sen zaten sürekli 
dinleniyorsun. Hemen yerinden kalk ve bize katıl. 


Biliyorsun ki uzun süre aynı yerde kalamayız, yoksa 
öndeki bulutlara çarparız.” 

Roy, Foli'nin söyledikleri üzerine kalkarak gerindi, sanki 
yıllardır uyuyor gibiydi. Zar zor sesini çıkararak, 
mırıldanırmış gibi konuşmaya başladı. 


- “Tamam, tamam kalkıyorum. Bu halimle yardımcı 
olmaya çalışırım. Zaten hep senin dediğin oluyor.” 


Foli, bulutların başına geçerek, “Haydi arkadaşlar 
yerlerinizi alın, gidiyoruz. Hızlı Çita sen yan küreklere 
geç; Roy, sen diğer kanada geç. Papağan Nu, 

sen de şarkımızı söyle bakalım. Hadi daha hızlı” 
dedi Foli, sesi heyecanlıydı. 

Tüm hayvanlar, heyecan içinde yol almaya başladılar. 
Küreklere öyle asıldılar ki hızdan resim adasına 
çarptıklarını bile fark etmediler. Çarpmanın etkisiyle 
Foli ve arkadaşları büyük bir sarsıntı geçirdiler. 
Müzik adası öyle çok sallanmıştı ki hepsi bir an için 
aşağı düşeceklerini zannettiler. Foli, hemen 

düştüğü yerden kalkarak arkadaşlarına baktı ve; 

- “Arkadaşlar iyi misiniz, birinize bir şey oldu mu” 
diye sordu. Yüzünde çok korkmuş bir ifade vardı. 

İlk cevap veren Hızlı Çita oldu. “İyiyiz Foli” 

dedi, kendinden emin bir sesle 
“Sadece biraz sarsıldık, o kadar. 
Ama nasıl çarptık, hala 
anlayamadım.” dedi. 

Bunun üzerine Roy söze 

karıştı. “Kürekleri o kadar 

hızlı çektik ki çarpmamız 
normaldi. Zaten ben 

böyle olacağını 

söylemiştim” dedi. 

Papağan Nu 

sinirlendi ve 

konuşmaya başladı. 

“Sen hep böyle 

yapıyorsun Roy, 

bir olay olduktan sonra 

sadece eleştiriyorsun. 

Ayrıca senin öyle 

söylediğini de 

duymadık.” dedi. 

Foli, bu tartışmanın 

kavgaya dönüşeceğinden 

korktu. Şimdi başlarında böyle bir 
sorun varken kavganın sırası 
değildi. “Arkadaşlar, susun.” dedi. 
Kanatlarını daha sertçe çırparak, “Şu anda 

daha büyük bir sorunumuz var, karşı adadakilere 
bir şey oldu mu acaba? Hemen bir bakalım” dedi. 
Hızlı Çita, bir hamlede resim adasına geçiverdi. 
Oradan el kaldırarak, “Rahat olun, şu an burada 
hiçbir hayvan yok, sanırım başka bir adaya geçmişler. 
Ama başka bir sorunumuz var.” dedi. 

Bunun üzerine bütün hayvanlar resim adasına 
geçtiler ve gözlerine inanamadılar. Çünkü adadaki 
tüm renkler birbirine karışmıştı. Tamamen 
renklerden oluşan ada, şimdi karmakarışık renklere 
sahipti. Normalde yeşil renk olan çitlembik ağacı gri 
renge, gökkuşağı kadar renkli olan evler ise beyaza 


dönmüştü. Kırmızı renkli olan bulut simsiyah olmuştu. 


Foli, kanatlarını çenesine dayayarak, bir süre 


“Haydi 
arkadaşlar 
yerlerinizi alın, 
gidiyoruz. Hızlı 
“Gita sen yan küreklere 
geç; Hoy, sen diğer 
kanada geç. Papağan 
Wu, sen de şarkımızı 
söyle bakalım. 
Hadi daha 
hızlı” 


düşündü. Resim adasını bu hale nasıl getirdilerse, 
sahipleri gelmeden hemen eski haline getirmelilerdi. 
Bunu yapmak için yardıma ihtiyacı vardı. Foli, 
hemen bir iş bölümü yaptı. 
“Hızlı Çita sen ve Tembel Hayvan Roy evleri 
renklerine geri döndüreceksiniz. Bunun için 
bizim depodaki renk kutusundan yedek renkleri 
kullanabilirsiniz. 
Korkak Tavşan, sen de çitlembik ağacının rengini 
düzelt. Yerden ağacın üzerine zıplayarak yaprakların 
rengini düzenleyebilirsin. 
Papağan Nu, ağaçlardaki düşen meyveleri dallarına 
geri koy lütfen. 
Kanguru Kesi, sen gölden düşen balıkları tekrar 
göle taşı, bunun için keseni kullanabilirsin. 
Ama hızlı olmalısın Kesi, çünkü 
biliyorsun ki balıklar suyun 
dışında uzun süre kalamazlar”, 
dedi. Tüm hayvanlar Foli'nin 
sözleri üzerine hemen işe 
koyuldular. Hızlı Çita 
ve Tembel Hayvan önce 
adalarındaki yedek 
renkleri aldılar daha 
sonra da Hızlı Çita 
elindeki renkleri 
evlerin üzerine atarak 
boyamaya başladı. 
Hızlı Çita, Tembel 
Hayvan'ın boya 
getirmesini beklerken, 
onun bulutların altına 
bakarak oyalandığını 
gördü. Sinirlenerek 
“Roy, ne yapıyorsun sen 
öyle; ben senden boya 
kutusunu bekliyorum, 
manzara seyretmenin sırası 
mı?” dedi. Çita'nın sözlerini 
duyan Roy, irkilerek derhal 
boya kutularını Çita'ya götürdü. 
Kendinden beklenmeyecek bir hareketle de 
evi boyamaya başladı. O kadar hızlı boyuyordu ki 
neredeyse Çita'ya yetişmişti. 
Korkak Tavşan, hoplaya zıplaya yerdeki boyaları 
alıyor, her defasında elindeki fırçayla bir dalı GE 
eski rengine getiriyordu. Güçlü arka ayakları A 
sayesinde ağacın en yüksek dallarına kadar 
tırmanabiliyordu. Hızlı olması sayesinde 
ağacın yarısından fazlası bitmişti. 
Folide boş durmuyordu. Onun kendine edindiği MW L 
görev, renkleri karışan bulutu eski haline boyamaktı. 
En sonunda iş birliği halinde çalışarak kısa sürede 
herkes işini bitirdi ve resim adası eskisinden daha 
güzel bir resme dönüştü. 
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G Remziye CANTÜRK 


Hayat Tam Olarak 
Böyle Bir Şey 


Onlarca iş başvurusu, mülakat, referanslar, durmaksızın dua... Geri dönüş 
yapanların ya çalışma şartları uymuyor veyahut aradıkları kriterler bende mevcut 
değil. Nihayet ayaklarımı yerden kesen haber o gün geldi. Bir cumartesi sabahı 
telefonum çaldı, arayan aile dostumuz Emin amca. “Hatice” dedi, “özel 
bir eğitim kurumunun müdürü samimi dostum olur. Matematik 


.. 


dersleri için öğretmen arıyorlarmış, aklıma sen geldin”. 


sene üniversitedeki son yılım, yirmi bir yirmi iki 
gd yaşlarındayım. Tüm sermayesi, gönlüne değeni 
yazdığı ajandası ve baba yadigârı dolma kalemi 
olan, yazar ve şairlere hayran, karahindiba üflemeyi, 
lavanta koklamayı seven bir kamu yönetimi öğrencisiyim. 
Hem harçlığımı çıkarma hem de okul bitmeden işimi 
ayarlama derdine düştüğümden, iş aradığımı söylüyorum 
eşe dosta. Kamu yönetimi okumuş olsam da 
gönlümde mütemadiyen öğretmenlik yapmak var. 
Onlarca iş başvurusu, mülakat, referanslar, durmaksızın 
dua... Geri dönüş yapanların ya çalışma şartları uymuyor 
veyahut aradıkları kriterler bende mevcut değil. 
Nihayet ayaklarımı yerden kesen haber o gün geldi. 
Bir cumartesi sabahı telefonum çaldı, arayan aile 
dostumuz Emin amca. “Hatice” dedi, “özel bir eğitim 
kurumunun müdürü samimi dostum olur. Matematik 
dersleri için öğretmen arıyorlarmış, aklıma sen geldin”. 
Nereden duymuştu ki iş aradığımı. Hem de öğretmenlik, 
üstelik ülkenin en donanımlı okullarından birinde. 
Tüm bu işaretler öğretmenlik yapmanın ezelden 
kısmetim olduğunu gösteriyordu sanki! 
Mülakata çağırdılar. Mutluluktan gözüme uyku girmiyor 
o gece. Şair; uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük 
sevinçler olsun yeter." derken buna benzer bir şey 
yaşamış olmalıydı. Ne giyeceğimi düşünüyorum. 
Elbette en sevdiğim beyaz ceketimi. 
Dışarıda ince ve narin bir yağmur. Hayır, hayır, Rahmet'. 
Kimilerine kasvet veren böyle havalar, bana hep huzur 
verirdi. Ama bugün değil! Dışarıda gitgide hızlanan bir 
yağmur var ve ben şemsiyemi yanıma almadım. 
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Hızlıcasdurağa yürüyorum, bineceğim otobüs köşeyi 
dönmek üzere, çok şükür. Birkaç dakika sonra otobüsün 
durağa ani bir fren yapıp yanaşmasıyla beyaz ceketim 
yağmurlu günden nasibini alıyor, üstüm başım çamur 
içinde! Ne vardı o kadar hız yapacak! Geri dönecek 
vaktim de yok, çaresiz gidiyorum o halde. 

Okula adımımı attığım anda kalbim yerinden çıkacak gibi 
atmaya başlıyor. Annemin beni uğurlarken söyledikleri 
geliyor aklıma; “sağ ayakla gir içeri, o telefonu da bırak 
elinden vik vik öttürme, ben de mi gelsem senle, abin 
gelseydi bari, bir kere de peki annecim de!..” 

Emin adımlarla ilerlerken, en son dilimden şu sözler 
dökülüyor: 'Allah'ım, kalbimi senden gelen bir 

sevinçle doldur'. Görüşmenin nerede olacağını 
öğreniyorum danışmadan. Bekleme salonunda benim 
dışımda üç kişi daha var. En yakınımdaki kızı gayriihtiyari 
süzüyorum. Benden daha gergin, bacakları titriyor. 
Gözüm, aramızdaki akvaryuma takılıyor, bir de 

sürekli elinde evirip çevirdiği telefonuna. 
Neyse ki daha soğukkanlıyım. Mülakat 
saati gelmiş, hatta kırk beş /ğ 
dakika geçmiş olmasına rağmen hala 4 
bekliyoruz. Içeriden çıkan sekreter dl 
tam isimlerimizi okumaya 4 ; 
başlıyor ki sonunda olan oldu işte! ( 
Yanımda oturan kız, telaşeyle 

yerinden kalkınca telefonunu bir i 
anda akvaryuma düşürüverdi; 

“Üzülme, herkesin başına 

gelebilir, şimdi mülakata 
odaklanmalısın” diye telkin 

ediyorum. Her ne kadar rakibim de 

olsa centilmence savaşıyorum. 

Yüzüme şaşkın bir ifadeyle bakıyor, neden 
bahsettiğimi anlamamışçasına. Çok geçmiyor. 

Montunun cebinden telefonunu çıkardığında 

anlıyorum, akvaryumda yüzenin dört ay boyunca 
harçlıklarımı biriktirerek aldığım telefonum olduğunu! 
İçimden coss diye bir ses geliyor. Hani böyle kızgın ateşe 
su atarsınız ya, öyle işte. Akvaryumu başımdan aşağıya 
boca etmek istiyorum. Neyse. Sakin olmalıyım, 
çaktırmıyorum onlara. Ne yazık ki bu kadarla da 
bitmiyor... “Mülakat için gelmiştim ama ismimi 
okumadınız?” diyorum sekretere. “Burada seminer var, 
mülakat yan binada” Seminer mi? Nasıl yani? Bir 
saattir yanlış yerde mi bekliyorum? Üstelik mülakata da 
geç kaldım! Tüm talihsizliklere rağmen ümitvar olmaya 
çalışıyorum. Nihayet mülakatın yapılacağı salona 

vardım derken, oda ne! Salona hızlıca girmemle odadan 
çıkan görevlinin taşıdığı kutu üzerime devriliyor. 

Kendimi bir anda havada uçuşan kağıtların arasında 
buluyorum. Ayağıma makas düşüyor. Yerden kaldırıp 
uzatıyorum, bir türlü almıyor. “Alır mısınız, makası 
düşürdünüz” diyorum. “Yok, almam”. 

“Niye?” 

“Tükür de ver makası, uğursuzluktur almam öyle.” 

Bu yaşadıklarım gerçek mi? Sanki bir kısa filmin içinde 
gibiyim. Film türü: Komedi, Dram. 

Özür dileyip giriyorum toplantı salonuna. Neden geç 


kaldığımı açıklıyorum. “Ben... akvaryum... telefonum... 
yanlış salon... kağıtlar, makas...” Onları ikna etmek 
için uydurduğumu düşünüyorlar muhtemelen. Yaşça 
diğerlerinden daha büyük olanı ilk soruyu soruyor. Klasik 
mülakat soruları, hazırlanıp gelmiştim zaten. Gözüm 
kuruldaki diğer üyeye takılıyor. Sürekli göz kırpıyor, 
üstelik iki gözünü des Tikisvar sanırım. Kafamı 
toparlamaya, sorulara odaklanmaya çalışıyorum, 
olmuyor. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum, engel 
olamıyorum. Sonunda kocaman bir kahkaha kopuveriyor! 
Mülakatın daha başında, bir saat geç kalmış ve 
sorulara henüz cevap bile verememişken ağız 
dolusu gülecek kadar komik olan neydi ki? 
Kurul üyelerinden biri ayağa kalkıp evraklarını 
toplamaya başlıyor. Gayriciddi tavrımı hakaret olarak 
algıladığı aşikâr. Ona doğru bir adım atmak üzereyken, 
vazgeçiyorum. Bu kadar yeter. Olmaması 
gerektiğini anlamam için, daha ne olması 
gerekiyor? Şöyle bir dönüp bakıyorum 
bugünün bilançosuna. Çamur içinde bir 
manto, çalışma ümidi kalmamış bir 
telefon, trajikomik bir mülakat... 
Savaşı kaybetmiş, ama güçlü 
durmaya gayret eden bir asker 
gibi ayrılırken okuldan, sınıfta 
ders anlatan öğretmene gıpta ile 
bakarken buluyorum kendimi. 
Çok yaklaşmıştım oysaki 
hayallerime. Karşıdaki parka 
doğru yürüyorum. Ayakkabılarımı 
çıkarıp, yemyeşil çimlerin 
arasındaki çam ağacının altında 
derin bir nefes alıyorum. 
Olmadı, nasibim yokmuş... Hakkımda 
hayırlısı böyleymiş. Evet amaa... Yine de 
gözlerimle görsem fena olmazdı. Çok da bir şey 
istemiyorum aslında. Sadece o girmek için çırpındığım 
işyerinin kısa bir süre sonra iflas ettiğini ya da hiç de 
göründüğü kadar cazip olmadığını, belki çalışanlarından 
birinin patronun kaprislerinden yakındığına şahit olursam 
eğer, ha bir de şu evlenmek için gitmedik türbe 
bırakmadığım ama başkasına yar olan delikanlının 
aslında göründüğü gibi biri olmadığını gözlerimle 
görürsem; gönül rahatlığıyla “hakkımda hayırlısı 
buymuş” diyebilirdim. Diyebilir miydim? 
Sonra düşünüyorum da mesele hayırlısı buymuş demek 
değil, hayırlısının bu olduğuna inanmak. Teslim olmak. 
Çünkü yüzümüze kapanan kapıların ardında bizi 
nelerin beklediğini ancak ilmin sahibi olan Allah bilir. 
Biz ise teslimiyeti azığımız yapar, gözlerimizi kapar, 
yüreğimizle devam ederiz yola. O'na duyduğumuz güven 
kuş olur konar yüreğimizin orta yerine; pirüpak eder 
dokunduğu yeri. Velhasıl kelam; her ne olacaksa 
hayır olacağını bilmek iyi gelir yüreğimize. 
Hemen arkamdaki bankta oturan yaşlı amca ile gencin 
konuşması beni daldığım düşüncelerden bir an sıyırıyor. 
Söylediği son söz hala kulağımda. Gencin omzuna elini 
koyup şöyle diyor: “Evlat, şunu da iyice belle; veren de 
vermeyen de Hak Teâlâ'dan başkası değildir.” 
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HOOP DEDİK... 


MAKA 


enin Hikayen! 


MUAMMA 


Anlaşılmaz, bilinmeyen, 
çok zor şey. Bilmece. 
Dilimize Arapça'dan geçmiştir. 
Bazan etrafımızda o kadar esrarlı bir 
hadise olur ki ince teferruatına kadar 
bunu sezeriz. Fakat hiçbir şey idrak etmeyiz; 
ruhumuzun içinde ikinci bir ruh her şeyi 
anlar, fakat bize anlatmaz, böyle 
korkunç işaretlerle bizi 
muammanın derinliklerine 
atar ve boğar.” 


SAFDERUN 


Kalbi temiz olduğu için 
kolayca aldanabilen. Arapça 
temiz manasındaki saf kelimesiyle, 
Farsça içyüzü ve gönül manasındaki derun 
kelimesinin melezlenmesi sonucu oluşmuştur. 


“Ben bir maskara değilim ama, bir 


safderun olduğum, bir Roca çocuk 
olduğum muhakkaktır.” 


KADİM 


Çok eski zaman. 
Geçmişi çok eskilere dayanan. 
Başlangıcı olmayan. Dilimize 
Arapça'dan geçmiştir. 
“Onlar için, kadim sözdür, zulüm gören 
bir kere ölür, zulmeden her gün 
ölür dirilir, gene ölür. Tarihin 
“men dakka dukka' gerçeğini 


Peyami Safa 
Dokuzuncu 
Hariciye 

Koğuşu 


Yakup Kadri en çok işkence 
Karaosmanoğlu ALLAHA yapanlar bilirler.” 
vr ISMARLADIK Yaşar Kemal 


; Baldaki Tuz 
Ayrılıklarda giden tarafından 


kalana söylenen veda sözü. Seni 
Allah'a emanet ediyorum manasındadır. 
Arapça kökenli Allah kelimesiyle, 
Farsça kökenli ısmarlamak kelimelerinin 
melezlenmesinden oluşmuştur. 


“Bu fakir ve meri insnaların arasından 
allahaısmarladık diyerek 
ayrılıyoruz. Düşüyoruz 
tozlu yollara.” 


Oğuz Atay 
Tutunamayanlar 


Yukarıda senin için dört anahtar kelime verdik. 
Bu kelimeleri kullanarak yazacağın hikayeni aşağıdaki adrese gönder! 
Bakarsın bir sonraki sayıda yayınlanacak olan Senin flikayen olur. 
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Son yıllarda ülkemizde olduğu gibi dünyada da 
Osmanlılara özellikle de Osmanlı mutfağına büyük bir 
ilgi duyulduğu gözlenmektedir. Bu ilginin merkezinde 
15. yüzyılda eserler veren ve literatürde “en büyük 
Osmanlı hekimi” vasfıyla yer alan Muhammed bin 
Mahmüd Şirvani ile hazırladığı yemek kitabı 
bulunmaktadır. Osmanlı döneminde yazılan müstakil 
yemek kitaplarının ilki olan bu eser, şüphesiz ki kültür 
tarihimizin nadide ürünlerindendir. Şirvani, Arap ve Türk 
yemekleri ile kimi içecekleri tarif ederken hekimliğinin 
getirdiği bilgi birikimini kullanmış, bunların hangi 
hastalıklara iyi geleceğini de anlatmıştır. 
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